
Hoofdstuk 1 Kennis maken met Jezus Christus                                                                                                                                                             

Om Jezus Christus te leren kennen is het goed om te horen wat Hij over zich zelf heeft 

gezegd.                                                                                                                                                                

Ooggetuigen die drie en een half jaar met Hem zijn opgetrokken hebben veel uitspraken van 

Hem vast gelegd in de vier Evangeliën.                                                                                                                          

Uitspraken zoals: Eer Abraham er was, was Ik.                                                                                                                          

Ik en de Vader zijn een.                                                                                                                                             

Ik ben door de vader gezonden.                                                                                                                                       

Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien.                                                                                                            

Geloof de werken die Ik doe, opdat jullie erkennen en geloven dat de Vader in Mij is en Ik in 

Hem.                                                                                                                                                                                      

Ik ben de Zoon van God.                                                                                                                                                     

Niemand komt tot God dan door Mij.                                                                                                                       

Ik ben de weg, de waarheid en het leven.                                                                                                                    

Voorwaar, Ik zeg jullie wie in Mij geloofd heeft eeuwig leven.                                                                                           

Vele mensen in die tijd stoorden zich aan deze woorden, want met deze uitspraken maakte 

Jezus zich met God gelijk.                                                                                                                                                              

Daarom zei Jezus tegen deze mensen: Geloof Mij dat de Vader in Mij is, en zo niet geloof Mij 

dan om de werken die Ik doe.                                                                                                                                                            

De ooggetuigen hebben opgeschreven welke werken/wonderen Jezus heeft gedaan als 

bewijsvoering dat Hij de Zoon van God is.                                                                                                                                             

Een storm op het meer van Galilea ging liggen nadat Hij de woorden sprak: Wees stil. Hij liep 

over het water.                                                                                                                                                                                      

Met 2 vissen en 5 broden voedde Hij duizenden mensen.                                                                                                                         

Blinden en doven mensen liet Hij weer zien en horen.                                                                                                               

Zieken mensen die Hij ontmoette genas Hij.                                                                                                           

Meerdere mensen die dood waren heeft Hij weer opgewekt uit de dood.                                                                                                                      

Verder lezen we in de Evangeliën dat Jezus nooit heeft gezondigd en vol liefde en ontferming 

voor de mensen was.                                                                                                                                                                              

Op een dag vroeg Jezus aan Petrus: Wie denk jij, wie IK ben? Petrus antwoordde: U bent de 

Zoon van de levende God.                                                                                                                                                                         

Met Petrus werden vele mensen door Jezus overtuigd dat Hij de Zoon van God is.                                                                                                             

Johannes schreef in zijn Evangelie: Niemand heeft God gezien, maar Jezus Christus die 1 is 

met Hem, heeft ons laten zien wie God is.                                                                                                                                 

Door Jezus weten we dat de Almachtige God die schepper is van hemel en aarde,                           

vol liefde is.                                                                                                                                                             

Liefde is dan ook de reden dat God Jezus naar ons mensen heeft gezonden.                                                                                                   

Jezus heeft het zo gezegd: God heeft de mensen zo lief, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, 

zodat een ieder die in Hem geloofd niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.                                                           

We kunnen deze mooie uitspraak van Jezus lezen                                                                                                       

in het Johannes Evangelie hoofdstuk 3 vers 16.                                                                                  

Wat bedoelt Jezus nu met niet verloren gaan?                                                                                                                



 

God heeft de mensen de 10 geboden gegeven.                                                                                                               

Deze geboden weerspiegelen wie God is. Heilig en Soeverein.                                                                                 

Wij mensen kunnen aan deze heilige geboden niet voldoen.                                                                                       

Alleen al het gebod dat je de Naam van God niet ijdel mag gebruiken wordt door velen van 

ons overtreden.                                                                                                                                                                         

De naam van Jezus wordt zelfs dikwijls als stopwoord gebruikt.                                                                

Geboden als niet liegen en niet stelen worden ook door bijna iedereen overtreden.                                                                                                      

In de bijbel worden overtredingen van Gods geboden, zonden genoemd.                                                                                                                                

God heeft deze geboden aan ons gegeven uit liefde zodat de mensen onderling goed met 

elkander zouden omgaan.                                                                                                                                                                   

Maar vooral om ons te doen beseffen hoe heilig God is.                                                                                                         

God heeft de mens het leven gegeven om in een liefde volle relatie met Hem te leven.                                                                                                                 

Door onze zonden leven we echter gescheiden van God.                                                                                         

Gods Woord zegt dat je dan geestelijk dood bent.                                                                                                     

Sterven we met onze zonden dan blijven we ook na onze fysieke dood gescheiden van God.                                                                               

Jezus zegt dat we dan verloren gaan.                                                                                                                                                    

Gelukkig heeft Jezus ons laten zien dat God liefde is en niet wil dat mensen verloren gaan.                                                                                                        

Kijken we naar ons eigen leven dan zien we dat we niet door onze eigen inspanningen aan de 

maatstaf van God kunnen voldoen.                                                                                                                                    

Ook al leven we nog zo goed, we falen in het houden van Gods geboden en blijven in de ogen 

van God zondaars.                                                                                                                                                                            

Jezus heeft gezegd dat God Hem uit liefde, naar de wereld gezonden heeft om zondaars te 

redden opdat ze niet verloren gaan.                                                                                                                                  

Meerdere keren is door ooggetuigen opgeschreven dat Jezus zelf nooit gezondigd heeft.                                                                                                     

Ook heeft er een Stem uit de hemel geklonken Die zei: Deze is Mijn geliefde Zoon in Wie Ik 

een welbehagen heb, hoort naar Hem.                                                                                                                                      

God heeft in Zijn Woord opgetekend dat het loon van de zonde de dood is.                                                                                                                          

Door de zonde ben je gescheiden van God.                                                                                                            

Omdat we allemaal gezondigd hebben en daardoor gescheiden zijn van God, zou dit 

betekenen dat alle mensen verloren zouden gaan.                                                                                                                                          

Als Rechter houdt God Zich aan Zijn wet.                                                                                                                

God is echter Liefde en vol van genade.                                                                                                                                  

Uit liefde voor ons is Hij mens geworden.                                                                                                                         

Jezus Gods Zoon heeft voor ons geleden en is gekruisigd op de berg Golgotha.                                                                                                                               

Zo heeft Jezus in onze plaats onze straf, de dood, ondergaan.                                                                              

En is aan Gods wet voldaan.                                                                                                                                     

Hij heeft ook jouw zonden uit liefde voor jou op het kruishout gebracht.                                                                                                                                 

De zonde hoeft niet meer tussen God en jou in te staan.                                                                                                            

Het offer van Jezus dood is aanvaard door God want Hij heeft op de derde dag Jezus 

opgewekt/levend gemaakt.                                                                                                                                                                                        

Dat Jezus werkelijk leeft en opgestaan is uit de dood is                                                                                          

in alle vier de Evangeliën opgeschreven.                                                                                                                                               



Hij is gedurende 40 dagen vele malen na Zijn opstanding aan de gelovigen verschenen.                                                                                                     

Hij at en dronk met deze mensen en heeft ze veel over het Koninkrijk van God verteld.                                                                                                                    

Na deze 40 dagen is Jezus terug naar Zijn Vader in de hemel gegaan.                                                                              

Op de vijftigste dag na Zijn opstanding uit de dood is de heilige Geest op aarde gekomen.                                                                                                         

Door te geloven dat Jezus ook voor jouw zonden gestorven en opgewekt is                                        

worden al je zonden vergeven.                                                                                                                                                                       

En komt de heilige Geest ook in jou wonen.                                                                                                                        

Lieve mensen door het geloof in Jezus krijg je een heerlijk vrede in je hart en de zekerheid dat 

je door het offer van Jezus NU AL eeuwig leven hebt.                                                                                                                          

Na je fysieke dood zal de Here God ook jouw lichaam weer levend maken.                                                                                                                             

Jezus zei immers: wie in Mij geloofd heeft eeuwig leven.                                                                                                  

Als je Jezus in je hart toelaat zal niets je meer scheiden van de liefde van God.                                                                                                                   

Geen dood, nog macht nog kracht.                                                                                                                                                        

Je hoeft je niet af te vragen of je wel goed genoeg bent.                                                                                              

Jezus heeft gezegd dat Hij je lief heeft!                                                                                                                      

Kom laten we naar Jezus gaan.                                                                                                                                  

Hij is niet ver weg maar door Zijn Geest heel dicht bij je.                                                                                                   

Zeg deze woorden maar na: Ja, Here God, ik heb ook uw wet vele malen overtreden.                                                                                                           

Ik geloof met mijn gehele hart, dat Uw Zoon Jezus, voor mijn                                                                      

zonden gestorven en begraven is.                                                                                                                                                                                        

Ik geloof dat Hij opgestaan is uit de dood en leeft.                                                                                                     

Dank U dat ik mag weten dat al mijn zonden zijn vergeven door het offer van Jezus.                                                                                                           

Dank U wel dat ik vanaf nu Uw kind mag zijn.                                                                                                            

Door het geloof in Jezus ben je nu een kind van God.                                                                                                     

Een Konings kind van de Allerhoogste!                                                                                                                                              

Al je zonden zijn door het offer van de Here Jezus vergeven.                                                                                        

De vrede van de Here Jezus is in je hart gekomen.                                                                                                                   

Je bent opnieuw geboren!                                                                                                                                                       

God ziet je nu eens en voor altijd aan in Christus en niemand                                                                                 

kan je meer rukken uit de hand van God.                                                                                                                                                                                       

Geniet van de vreugde en de blijdschap.                                                                                                                                     

Jubel het uit en prijs de Here Jezus.                                                                                                                                                         

Je bent ook lid van de wereld omvattende gemeente/kerk                                                                          

van de Here Jezus Christus geworden.                                                                                                                  

De gemeente bestaat uit mensen die allemaal geloven dat de Here Jezus voor hun zonden is 

gestorven en opgestaan.                                                                                                                                                                 

Hij is nu Heer van je leven.                                                                                                                                                                        

Dat wil zeggen dat de heilige Geest je kracht geeft om in de voetsporen                                             

van de Here Jezus te wandelen.                                                                                                                                                                               

De liefde van God is ook in je hart uit gestort.                                                                                                                                      

Deze liefde geeft je kracht om alle mensen te vergeven en lief te hebben.                                                                                                                     

Heb je zorgen? deel ze met de Here Jezus.                                                                                                                     



Hij zorgt voor jou.                                                                                                                                                                       

Maak je voortaan geen zorgen meer over wat je zult eten of drinken of waar mee je zult 

kleden.                                                                                                                                                                      

Kijk eens naar de bloemen hoe mooi zijn zij niet gekleed?                                                                                              

Kijk en luister eens naar de vogels hebben ze niet iedere dag te eten?                                                                                    

Je bent nog veel kostbaarder voor God als de bloemen en de vogels!                                                                                                 

Jullie hemelse Vader weet immers dat jullie al deze dingen nodig hebben, zei de Here Jezus 

tegen Zijn discipelen in het Mattheüs Evangelie hoofdstuk 6 vanaf vers 26.                                                                                         

De Here God heeft Zijn kinderen het gebod gegeven: Heb de Here God lief met geheel je hart, 

met heel uw ziel, met heel uw hart en met heel uw verstand.                                                                                                      

En Jezus zei: hebt elkander lief zoals IK ook jullie lief heb gehad.                                                                                        

De liefde doet de ander geen kwaad en daarmee vervul je alle geboden!                                                                                                                       

Wat een wijsheid van God.                                                                                                                                                              

Door het geloof in de Here Jezus ben je werkelijk vrij geworden.                                                                                      

Het is fijn om je geloof in de Here Jezus te delen met medegelovigen en de                                      

mensen om je heen.                                                                                                                                                                           

Er is in je buurt vast wel een kerk/gemeente waar de mensen samen komen om de Here Jezus 

te eren.                                                                                                                                                                                 

Dat doen we door lofoffers te brengen aan Hem met onze mond.                                                                                           

We prijzen en danken de Here Jezus met onze liederen en gebeden.                                                                 

Je wilt vast wel de Here Jezus nog beter leren kennen.                                                                                             

Dat kan door de Evangeliën te lezen.                                                                                                                                      

Er zijn er 4 van: Mattheüs, Markus ,Lukas en Johannes.                                                                                                          

Je kan met het Lukas Evangelie beginnen en daarna het Johannes Evangelie en de 

handelingen van de Apostelen.                                                                                                                                                                   

Daarna kan je ook de studies op deze site gaan bestuderen.                                                                                        

Daarbij ben ik er wel van uitgegaan dat er een zekere basis kennis                                                 

over de Here Jezus aanwezig is.                                                                                                                                                                    

Je mag me natuurlijk altijd mailen: info@dienarenvanhetnieuweverbond.nl 
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