
Hoofdstuk 2  Wie is nu het volk van God 

Tot aan het sluiten van het nieuwe verbond met Israël, was het gehele volk, het volk van God.                                                                                                                            

Na Jezus sterven, begraven en het opstaan uit de dood werd het goede nieuws van het 

evangelie door de apostelen met het Joodse volk gedeeld, de Joodse mensen stonden nu voor 

de keuze Jezus geloven of Jezus verwerpen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

In veel christelijke gemeenten wordt het huidige Israëlische volk voor een deel wonende in 

het land Israël als Gods volk gezien.                                                                                                                      

Vele teksten in het nieuwe testament leren ons echter dat de gelovigen in de Here Jezus, Jood 

en heiden, sinds het nieuwe verbond, Gods volk zijn.                                                                 

In Jeremia 11 vers 15 en 16 lezen we dat de Here Zijn volk: Olijfboom, als naam gegeven 

had. Belangrijk om te weten is, dat het volk van God, Gods oogappel is, dit lezen we in 

Zacharia 2:8.                                                                                                                                                

Paulus ziet het volk van God ook als een Olijfboom in Rom.11 vanaf vers 15.                                                                                                                                 

Joden die door de prediking van de Here Jezus tot geloof zijn gekomen, maakten al deel uit 

van de Olijfboom en blijven Gods volk.                                                                                                      

Zij zijn het overblijfsel, het uitverkoren deel uit Rom.11:7 en Rom.11:5.                                                                                                 

Deze Joodse gelovigen zijn het Evangelie gaan verkondigen.                                                       

Eerst aan de Joden, later ook aan de heidenen.                                                                              

Joden die tot geloof in Jezus kwamen bleven gewoon deel uit maken van  de Olijfboom,        

Gods volk.                                                                                                                                            

Joden die Jezus bleven verwerpen werden door hun ongeloof uit de                                         

Olijfboom gerukt Rom.11:20.                                                                                                 

Deze Joden behoorden niet meer tot het volk van God.                                                                                                                            

De mensen uit de heidenen, die door de verkondiging van het Evangelie, tot geloof in de Here 

Jezus zijn gekomen, worden in de Olijfboom geënt en behoren dan ook tot het volk van God.                                                                                                              

Zij hebben deel gekregen aan de wortel en de vettigheid van de Olijfboom Rom.11:17.                                                                                                 

Efeze 2 beschrijft dat de gelovige in de Here Jezus, Jood en heiden, een in Christus zijn 

geworden en dat de heidenen eerst vervreemd waren van het burgerschap van Israël, maar nu, 

door het bloed van Christus  dichtbij gekomen zijn                                                                        

Joden die afgebroken waren door hun ongeloof, maar Jezus aannemen, worden weer geënt op 

de Olijfboom en komen zo weer bij het volk van God lezen we in Rom.11 vers 23.                                                                                                             

We lezen op meerdere plaatsen in het nieuwe testament dat de Joden die geloven in de Here 

Jezus samen met de gelovigen uit de heidenen nu Gods volk zijn.                                     

1Petrus 2 vers 9 en 10: Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, 

een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou 

verkondigen van Hem, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.                                                                                                     

U die voorheen geen volk van God was, maar nu wel Gods volk bent!                                              

Dat deze brief aan gelovigen in de Here Jezus is geschreven blijk wel uit 1Petrus 1 vers 3: 

Geprezen zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn 

grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de 

opstanding van Jezus Christus uit de dood.                                                                                         

Joden en heidenen gingen in de tijd van de Here Jezus, niet met elkaar om schreef Lukas in 

Handelingen 10 vers 28.                                                                                                                        

Maar nu door het bloed van Jezus, vormen de gelovigen in de Here Jezus, Jood en heiden, 

samen Gods volk en zijn Gods oogappel!                                                                                                       

Titus 2 vers 1: Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrij kopen van alle 

wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken, En vers 



15 Spreek over deze dingen…!!                                                                                                                                                                                                                                                            

2 Kor.6 vers 16 zegt het ook:Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd 

heeft:Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen 

Mijn volk zijn.                                                                                                                                             

De beloften van Ezechiël 37:26 aan het volk van God(verbondsvolk Israël)) past Paulus hier 

toe op……het volk van God, de gelovigen in de Here  Jezus!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Je ziet dat de apostelen, profetieën die bestemd zijn voor Gods volk(de Joden) nu toepassen 

op Gods volk(de gemeente)                                                                                                    

Herinner je zelf er telkens weer aan, dat de Olijfboom in Rom.Hst.11,  Gods volk uitbeeld, nu 

bestaande uit gelovigen in de Here Jezus Jood en heiden.                                                             

En dat de Joden die de Here Jezus verwerpen nu niet meer tot Gods volk behoren.                          

Paulus noemt in 1 Kor.10:18: Het natuurlijke Joodse volk: Het Israël naar het vlees.                         

Ter onderscheiding hiervan worden de gelovigen in de Here Jezus wel het geestelijke Israël 

genoemd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Jacobus haalt in Handelingen de profetie van Amos 9:11  aan.                                                                    

Hij legt uit dat de vervallen hut van David weer opgebouwd wordt door de gemeente.                     

God heeft immers Jezus doen opstaan om Hem op zijn troon te zetten Handelingen 2:30.                                                                                                                   

Toen Jezus ging zitten op de troon van David, was het herstel begonnen.                                                          

Het inzicht, dat sinds het nieuwe verbond, de gemeente Gods volk is(bestaande uit Jood en 

heiden) wordt door het nieuwe testament meerdere keren bevestigd.                                                                

We zijn dan ook dienaars van het nieuwe verbond zegt Paulus in 2 Kor.3 vers 6.                                        

Wat een beter verbond is volgens Hebreeën 7:22 waar Jezus borg van is.                                                     

Zijn wij de gelovigen in de Here Jezus nageslacht van Abraham?                                                              

Ja zeker, lezen we Galaten 3 vers 29: En als U van Christus bent, dan bent u Abrahams 

nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.                                                                         

Verder zegt Paulus in Rom.2 vers 28 en 29: Want niet hij is een Jood die het in het openbaar 

is, en niet dat is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaats vindt, maar hij is Jood die 

het in het verborgene is, naar de geest, niet naar de letter.                                                                        

Zijn lof is niet uit mensen maar uit God.                                                                                                         

Dat de ongelovige Joden uit de olijfboom gerukt zijn, en niet meer tot Gods volk behoren, 

lezen we ook op andere plaatsen in het nieuwe testament.                                                                                                                             

Petrus zei in Handelingen 3:23 dat de Joden die Jezus bleven verwerpen, uit het volk 

uitgeroeid zouden worden als ze niet geluisterd zal hebben naar deze Profeet(Jezus)                                                                                                                     

Johannes de doper zei dit ook, let wel, tegen het Joodse volk in Matheüs 3 vers 10: De bijl ligt 

zelfs al aan de wortel van de bomen, elke boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt 

omgehakt en in het vuur gegooid.                                                                                                               

En Johannes zei over  de Here Jezus in Matheüs 3 vers12: Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal 

Zijn dorstvloer(Joodse volk) grondig reinigingen en Zijn tarwe(de gelovigen in Hem) in de 

schuur verzamelen en Hij zal het kaf(ongelovige ) met onuitblusbaar vuur verbranden.                                                                                                                                  

Dit is dan ook gebeurd in de jaren 66-70 na Christus dat Jeruzalem verwoest werd.                         

Volgens Flavius Josephus zijn er toen meer als een miljoen Joden omgekomen maar de 

gemeente werd gespaard.                                                                                                    

Het besneden of onbesneden zijn naar het vlees is sinds het nieuwe verbond niet meer van 

belang zegt Paulus in de brief aan de Kolossenzen hoofdstuk 3 vers 11: maar Christus is alles 

en in allen.                                                                                                                                          

Want wij (de gelovigen in de Here Jezus) zijn nu de besnijdenis,                                                               

wij die God in de Geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen 

Filippenzen 3:3.                          



Belangrijk is om het Evangelie ook met het Joodse volk te delen.                                                   

Laat ons gebed tot God, voor het Joodse volk gericht zijn op hun zaligheid!                          

Hierin is de apostel Paulus ons voorgegaan lezen we in Rom.10 vers 1.                                    

En we mogen er op vertrouwen dat eens, heel Israël, door het geloof in de Here Jezus, zalig 

zal worden volgens Rom.11:25.                                                                                                        

Het geprofiteerde Koninkrijk is echter van het Joodse volk afgenomen en aan de gelovige 

Jood en heiden in de Here Jezus, gegeven Matheüs 21:43.                                                                                                                                                 

Dit Koninkrijk is open sinds de uitstorting van de Heilige Geest en                               

begonnen als een mosterd zaadje en zal worden tot een grote boom                                         

die eens de hele aarde zal vullen.                                                                                                        

Zoals ook Daniel al profeteerde in Daniël 2 vers 35: Maar de steen die het beeld getroffen 

had, werd tot een berg die de hele aarde vulde.                                                                                                                         

Dan(als het Koninkrijk de hele aarde bedekt) zal ook het eeuwige verbond wat de Here heeft 

gesloten met Abraham inclusief de land belofte vervuld zijn.                                                               

Immers de belofte is aan Abraham of zijn nageslacht gedaan, dat hij een erfgenaam van de 

wereld zou zijn Rom. 4:13.                                                                                                                             

Veel christenen  menen dat het Koninkrijk van God pas komt als de gemeente is opgenomen, 

dan 7 jaren van verdrukking, dan komt Jezus terug en begint het Koninkrijk.                                                                                                                     

Het nieuwe testament laat echter op meerdere plaatsen zien dat de gelovigen in de Here Jezus, 

nu al in het Koninkrijk van God zijn.                                                                                                  

Alleen is dit Koninkrijk anders als de Joden verwachtten en nu in onze tijd vele christenen 

verwachten.                                                                                                                                               

Jesaja had nog geen duidelijk beeld van het Koninkrijk van God.                                                                                         

De Here Jezus legt de geheimenissen van het Koninkrijk wat Jesaja profeteerde dan ook uit 

aan de discipelen en als je deze uitlegt volgt, krijg je een helder inzicht van het Koninkrijk, in 

het licht van het nieuwe verbond.                                                                                            

Meer hier over in hoofdstuk 3                                                                                                           

In de hoofdstukken 4 t/m 8 van deze site gaan we bestuderen, wat er met de Joden die leefden 

voor het jaar 70, is gebeurd die de Here Jezus hebben afgewezen.                                                              

Ook lezen we hoe het in die tijd met de christenen is gegaan. 
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