
Hoofdstuk 3  Het Koninkrijk van God 

Gods Woord belooft op meerdere plaatsen dat er een vrede rijk komt op aarde.                                                                                                                                         

Wat geweldig dat er een Koningrijk zal zijn van gerechtigheid, vrede en blijdschap met als 

Koning de Here Jezus.                                                                                                                                                         

En hoe mooi is het, om te zien dat dit Koningrijk er al is, en nog steeds uitbreidt tot 

uiteindelijk  de hele aarde vol zal zijn van de kennis des Heren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Laten we eens een paar profeten horen die daar over vertellen.                                                                                                                                                                                                                          

Jesaja hoofdstuk 9, heeft het over de vrede die zal komen.                                                                                                                   

En volgens Jesaja hoofdstuk 11 zal er in dit rijk, een wolf bij een lam verblijven en nergens 

wordt er in dit Koninkrijk kwaad aangericht.                                                                                                                                                  

We lezen in Daniël 2 vanaf vers 40 dat het Koninkrijk opkomt tijdens het vierde Koninkrijk, 

wat het Romeinse rijk was, en dat het een eeuwig Koninkrijk zal zijn.                                                                                 

Lukas  vertelt ons in hoofdstuk 2 dat Jezus geboren is tijdens de regering van Keizer 

Augustus, die regeerde over het Romeinse rijk.                                                                                                                                 

En Jezus gaf aan in Lukas 16 vers 16 dat  de wet en de Profeten er zijn tot Johannes.(Johannes 

de doper is onthoofd  rond het jaar 30) Vanaf die tijd wordt het Koninkrijk van God 

verkondigd.                                                                                                                              

Jezus predikte het Koninkrijk van God, vanaf ongeveer zijn dertigste, in het openbaar.                                                                                                     

Je hoort wel eens christenen spreken over een geestelijk- en een letterlijk Koninkrijk.                                                                                                        

Het Woord van God spreekt alleen over Het Koninkrijk van God of het Koninkrijk der 

hemelen.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Volgens de Bijbel is het Koninkrijk van God begonnen tijdens het Romeinse rijk.                                                                                                        

Daniël 2:35 geeft  aan dat het Koninkrijk van een steen groeit naar een grote berg die de hele 

aarde zal vullen.                                                                                                                                                                                 

De Here Jezus zei hetzelfde met de gelijkenis van het mosterdzaadje wat zou uitgroeien tot 

een grote boom.                                                                                                                                                            

We zullen gaan zien dat de Here Jezus ons gaat leren dat het beloofde vrederijk anders zal zijn 

als het Joodse volk verwachtte.                                                                                                                                                 

De Here Jezus maakte aan Zijn discipelen duidelijk dat er nog veel verborgen was voor het 

Joodse volk wat het vrederijk van Jesaja betreft.                                                                                                                   

Het is de wil van de Here Jezus, dat Zijn discipelen het verborgene van het geprofeteerde 

vrederijk zouden begrijpen.                                                                                                                                                                

Hij zei het zo in Markus 4 vers 11: Het is u gegeven, de geheimenissen van het Koninkrijk 

van God te kennen.                                                                                                                                                           

De profeten van het oude testament hadden nog geen volledig inzicht gekregen over de 

Messias en het komende Koninkrijk van God.                                                                                                                                    

Willen we de profetieën over het vrederijk begrijpen dan moeten we ons oor te luister leggen 

bij de Here Jezus en de apostelen.                                                                                                                                                                      

Velen van het volk Israël waren bekend met de profetieën over het Koninkrijk  en keken uit 

naar dit vrederijk.                                                                                                                                                           

Die hoop groeide toen de Here Jezus begon te verkondigen dat de tijd vervuld was en het 

Koninkrijk van God nabij gekomen was.                                                                                                                                



Bij de intocht in Jeruzalem roepen de Joden dan ook volgens Markus 11 vers 9 en10: 

Gezegend Hij die komt in de Naam van de Here. Gezegend het Koninkrijk van onze vader 

David, dat komt in de naam van de Here.                                                                                                                                                                         

We vinden deze verwachting ook bij Jozef van Arimathea, lezen we in Lukas 23 vers 51: Hij 

verwachtte ook zelf het Koninkrijk van God.                                                                                                                                                   

Vlak voor de intocht in Jeruzalem, toen Jezus dicht bij Jeruzalem kwam, dachten zij dat het 

Koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken Lukas 19:11.                                                                                                         

Ze waren van gedachten dat de Here Jezus zich nu als Koning zou gaan openbaren en het 

verwachte vrede rijk zou aanbreken.                                                                                                                                                            

Ze beseften niet dat het Koninkrijk van God een heilig Koninkrijk zou zijn.  Dat zij eerst 

gereinigd moesten worden van hun zonden door het bloed van de Here Jezus.                                                                      

Pas dan, door het geloof in de Here Jezus konden ze het Koninkrijk van God binnengaan.                                                                                                

De Here Jezus zelf heeft uitgelegd, hoe we dit geprofeteerde vrederijk van Jesaja, mogen gaan 

begrijpen.                                                                                                                                                            

Hij heeft de discipelen de geheimenissen van het Koninkrijk van God uitgelegd: Je kan alleen 

het Koninkrijk van God zien als je opnieuw geboren bent Joh.3:3.                                                                                              

Opnieuw geboren worden is, eenvoudig geloven, dat Jezus jouw zonden op zich heeft 

genomen .                                                                                                                                                                         

Dat Hij daarvoor geleden heeft aan het kruis. En dat Hij  gestorven, begraven en opgestaan is. 

Hij Leeft!                                                                                                                                                                                      

Ben je opnieuw geboren?  Dan ben je ook het Koninkrijk van God binnen gegaan Joh.3:5!                                                                                    

Halleluja dank u wel Here Jezus!                                                                                                                                                  

Kom, neem even de tijd om Hem nu een lofoffer met je mond te brengen!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze Lukas 17:20.                                                                                                                    

En Jezus zei in Joh.18 vers 36: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.                                                                

Maar ook: Zie het Koninkrijk is midden onder u Lukas 17:21.                                                                                     

En Jezus zei in Markus 9 vers 1: Dat sommigen gezien zullen hebben voordat ze zouden 

sterven, dat het Koninkrijk met kracht gekomen is.                                                                                                                               

De  120 discipelen hebben het Koninkrijk in kracht zien komen na het uitstorten van de 

Heilige Geest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Petrus, Johannes en Jacobus hebben ook de Koning in heerlijk mogen aanschouwen op de 

heilige berg.                                                                                                                                                                   

Petrus zegt in 1 Petrus 1 vers 16: Wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn Majesteit.                                                                                                                    

Het Koninkrijk begon klein als een mosterdzaadje  maar al spoedig kwamen er al duizenden 

Joden tot geloof.  Het Koninkrijk begon zich uit te breiden.                                                                                                                                      

In Lukas12 vers 32 lezen we dat het Koninkrijk van God gegeven is aan een kleine kudde.                                                                                                    

Wie is de kleine kudde?                                                                                                                                 

Jezus heeft het in Lukas 12:32 tegen Zijn Joodse discipelen.                                                                                                                

Zij die het Koninkrijk zoeken, lezen we in vers 31 en in Jezus geloven.                                                                     

Hoe mooi komt dit overeen met Rom. 11 vers 7 waar Paulus schrijft dat het uitverkoren deel 

van het verbondsvolk, het heeft verkregen.                                                                                                                                           

Het uitverkoren deel, zijn de Joden die zijn geloven in de Here Jezus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Door de prediking van het Evangelie aan de heidenen, kwamen de heidenen die geloofden in 

Jezus, ook bij de kudde van gelovigen in de Here Jezus. Het volk van God.                                                                                                                                                                            



Paulus legt ook een en ander uit over het geprofeteerde vrederijk van Jesaja aan de Romeinen, 

in Rom.14 vers 17: Het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken,                                                                       

maar uit gerechtigheid vrede en blijdschap in de Heilige Geest.                                                                                                                                                            

Jesaja profeteerde  deze 3 eigenschappen van het vrederijk/Koninkrijk ook:                                                              

Gerechtigheid in Jesaja 9 vers 6: Het vrederijk zal ondersteund worden door gerechtigheid.                                                                              

Vrede: in Jesaja 9 vers 6 profeteert Jesaja over de vrede waar geen eind aan zal komen.                                                                                                        

Blijdschap: in Jesaja 51 vers 3: Er zal vreugde en blijdschap in het vrederijk gevonden 

worden met dankzegging en psalmgezangen!                                                                                                                                     

Verder legt Paulus aan de Korintiërs uit dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet 

kunnen beërven 1 Kor.15:50.                                                                                                                                                 

Als je gelooft in de Here Jezus dan ben je opnieuw geboren: uit de Geest Joh. 3:6,7.                                                                                                                                                         

1 Kor.4 vers 20 vermeldt nog: dat het Koninkrijk niet bestaat uit woorden, maar in kracht.                                                                                                                                                                               

Jacobus geeft dan nog door dat het Koninkrijk voor hen is die Hem liefhebben Jac.2:5.                                                                                                                                             

Doordat we op nieuw geboren zijn, hebben we het eeuwige leven en de zekerheid dat we in 

het Koninkrijk van God verblijven en mogen we erop vertrouwen dat God de Vader ons alles 

geeft wat we nodig hebben Matheus 6:32.                                                                                                                                                   

Petrus zegt dan nog dat het Koninkrijk een eeuwig Koninkrijk is, in 1 Petrus 1:11.                                

En Lukas meldt in Lukas 1 vers 33: Dat er aan Zijn Koninkrijk geen einde komt.                                                                                                              

Daniël 2:14  profeteerde ook dat het Koninkrijk eeuwig is.                                                                                

Tussen het Koninkrijk der hemelen en het Koninkrijk van God is geen verschil.                                                                                                                    

In Matheüs 19 vers 23 zegt Jezus: Voorwaar, Ik zeg u, dat een rijke moeilijk het Koninkrijk 

der hemelen kan binnengaan en in Matheüs 19 vers 24: En opnieuw zeg Ik u: het is 

gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijk het 

Koninkrijk van God binnengaat.                                                                                                                                                                             

Na zijn opstanding is de Here Jezus gaan zitten op de troon van David  Hand.2:30 naar de 

profetie uit Lukas 1 vers 32: En God de Here, zal Hem de troon van Zijn vader David geven.                                                                     

De troon van David is de troon van de Here.                                                                                                        

We lezen in 1 Kronieken 29 vers 23 dat Salomo gezeten is op de troon van de Here.                                                                                                                                                

Deze troon van Salomo was op aarde, het gezag was uit de hemel aan Salomo gegeven.                                                                                                                                                                                                                          

Het gezag is nu aan de Here Jezus gegeven.                                                                                                                              

In Openbaring 3 vers 21 lezen we dat Jezus zich gezet heeft met Mijn Vader op Zijn troon.                                                                                                          

En vers 22: Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.                                                                                                                                 

Jezus heeft alle macht in de hemel en op aarde lezen we in Mathëus 28:18.                                                                                                          

Aan Hem die op de troon zit en aan het Lam zij alle eer en heerlijkheid.                                                   

Halleluja, wij prijzen U Here Jezus tot in alle eeuwigheid!                                                                                                                                          

Jezus zei telkens bij zijn prediking:’’bekeert u want het Koninkrijk van God is nabij’’.                                                                                                                     

Wat houdt het nu in dat het Koninkrijk nabij is?                                                                                                                           

De nabijheid van het Koninkrijk had te maken met het offer van de Here Jezus aan het kruis 

van Golgotha, dat nog gebracht moest worden.                                                                                                                           

Pas na het offer van de Here Jezus, was de weg open naar het Koninkrijk van Christus en van 

God( Koninkrijk van Christus Efeze 5:5).                                                                                                                              

Het Koninkrijk kan je immers alleen binnengaan als je opnieuw geboren bent.                                                                                                                            

Het Koninkrijk is een heilig Koninkrijk waar we alleen in kunnen gaan als onze zonden 

vergeven zijn door het bloed van Jezus.                                                                                                                                                                                     

De apostelen en discipelen zeiden na de opstanding van de Here Jezus niet meer, dat het 

Koninkrijk van God dichtbij is.                                                                                                                                                                 

Maar Fillipus verkondigde nu; het evangelie van het Koninkrijk van God en van de Naam van 

Jezus Christus Handelingen 8:12.                                                                                                                                         



En in Handelingen 8 vers 40: Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod en verkondigde het 

Evangelie.                                                                                                                                                                                  

Onder andere aan de kamerheer die opgrond van zijn geloof, gelijk gedoopt werd.                                                                                                               

Het Evangelie van het Koninkrijk is hetzelfde als het evangelie van genade! Of je kan ook 

zeggen: Het prediken van het Koninkrijk is het zelfde als het verkondigen van het Evangelie. 

Vergelijk maar eens Lukas 9:2 met Lukas 9:6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Paulus getuigt van het Evangelie van genade  in Hand.20 vers 24: …Die ik van de Here Jezus 

ontvangen heb om te getuigen van het Evangelie van Gods genade                                                                                                                                                                                       

En in  Hand.20 vers 25 zegt Paulus dat hij het Koninkrijk van God heeft gepredikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

In Hand.28 vers 31 lezen we: Hij legde het Koninkrijk uit en getuigde ervan.                                                                                                                                      

Paulus kon getuigen van het Koninkrijk omdat de Here getuigenis gaf en wonderen door hun 

hand liet gebeuren Hand.14:3.                                                                                                                                           

Hij kon ook getuigen van de gerechtigheid, vrede en blijdschap die er is in het Koninkrijk van 

God.                                                                                                                                                                         

Petrus schreef, dat ons in rijke mate, de toegang wordt verleend tot het EEUWIGE Koninkrijk 

van onze Here en Zaligmaker, Jezus Christus  als we ons beijveren om onze roeping en 

verkiezing vast maken.                                                                                                                                                                                                          

Het Koninkrijk van de Here Jezus is de steen die het beeld getroffen had en tot een berg wordt 

die de gehele aarde gaat vullen Dan.2:35.                                                                                                                                 

Wat geweldig mensen om te weten dat we uit de duisternis gehaald zijn en nu al in het 

Koninkrijk van de Zoon van Gods liefde zijn Kol.1:13.                                                                                                               

Nogmaals dank, Here Jezus, we prijzen U tot in alle eeuwigheid!                                                                                                             

Paulus zegt ook tegen de christenen in Kolossenzen 4 vers 11 dat ze IN het Koninkrijk van 

God zijn: En Jezus, die ook Justus genoemd wordt, zij zijn de enigen van de besnijdenis, die 

mijn medearbeiders zijn In HET KONINKRIJK VAN GOD.                                                                                                                       

Johannes weet zich ook een deelgenoot in het Koninkrijk van God.                                                                     

Hij zegt het zo in 1 Openbaring 1 vers 9: Ik, Johannes die ook uw broeder ben en deelgenoot 

in de verdrukking en IN het Koninkrijk.                                                                                                                          

Door het geloof in de Here Jezus ben je opnieuw geboren, eeuwig levn ontvangen en het 

Koninkrijk van God binnen gegaan en kan je het Koninkrijk van God ook zien.                                                                          

Dit zegt de Here Jezus zelf in Joh.3 vers 3 en 5.                                                                                                               

 

Het Koninkrijk der hemelen wordt realiteit wanneer het Evangelie verkondigd wordt en 

waarneembaar/gezien in het Lichaam van Christus als er gerechtigheid heerst en de broeders 

en zusters in vrede en blijdschap samen komen.                                                                           

Samen liederen en Psalmen zingen tot eer van God die hemel en aarde gemaakt heeft en tot 

eer van Zijn enig geboren Zoon Jezus Christus  onze verlosser!   

Wij als gelovigen kijken wel eens te veel naar de wereld waar nu nog veel ziekte, oorlog en 

onrecht heerst.                                                                                                                                                          

We kijken terug op het leed wat het Joodse volk is en wordt aangedaan en zijn ontzet.                                                                                                  

Door het lezen van de kranten worden we nog meer bepaald bij al het onrecht wat er heerst.                                                                                                                                            

We moeten echter niet de krant naast de Bijbel liggen maar: Gods Woord, Gods Woord laten 

verklaren!                                                                                                                                                                

We moeten niet zien op de omstandigheden want daardoor raakt het zicht op het Koninkrijk 



van God vertroebeld.                                                                                                                                                               

Dan kan je ook niet ten volle genieten van de vrede en blijdschap in het Koninkrijk.                                                                                                                                                                               

Gods Woord roept ons op, om op de Here Jezus te zien die met eer en heerlijkheid is 

gekroond!                                                                                                                                                                        

Alle gelovigen samen vormen het Koninkrijk van God en zijn in dit Koninkrijk.                                                                                                                           

Hij, onze geliefde Here Jezus, onze Heiland en Koning, zal met Zijn Lichaam, de gemeente, 

het Koninkrijk van God uitbreiden door Zijn Geest.                                                                                                                          

We moeten niet passief afwachten maar in de kracht van de heilige Geest getuigen zijn van de 

Here Jezus en zo Zijn Koninkrijk mee helpen uit te breiden door zielen te winnen                                                           

voor Hem die ons lief heeft                                                                                                                                                          

Bedenk hierbij dat we een heilig volk zijn,                                                                                                                            

een volk dat God zich tot Zijn eigendom maakte 1 Petrus 2:9.                                                                                                                            

Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de Here lezen we in 

Habakuk 2:14 en Numeri 14:21 en Jesaja11:9.                                                                                                                                    

De schepping zelf zal dan ook bevrijd zijn van de slavernij van het verderf!                                                                                                                                   

En de zwaarden omgesmeed zijn tot ploegscharen en geen volk zal meer tegen een ander volk 

het zwaard opheffen. 
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