
Hoofdstuk  4 Waarom zijn de schalen met de toorn van God  over het 

Joodse volk  gekomen?  

Om beter te begrijpen waarom Gods toorn over het Joodse volk is gekomen gaan we terug 

naar het moment dat het volk uit Egypte vertrok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Nadat de Here het volk uit Egypte had geleid werd het Sinaï verbond gesloten.                                        

In Exodus 19 vers 5 zegt de Here tegen Zijn volk: Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem  

gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk 

eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij.                                                                                                                                                                   

Mozes heeft het volk Israël de zegen en de vloek voorgehouden lezen we                                             

in Deuteronomium 28.                                                                                                                                                          

Het volk werd rijk gezegend onder de regering van Koning Salomo.                                                                                           

De geboden van God  werden in acht genomen! 1 Koningen 8:61.                                                                                                     

We lezen in 1 Koningen 4 vers 24: Salomo had vrede aan alle zijden rondom en in vers 25: En 

Juda en Israël woonden onbezorgd, ieder onder zijn wijnstok.                                                                                                                   

De land belofte was al in de tijd van Jozua vervuld volgens Jozua 21 vers 43: Zo gaf de Here 

aan Israël heel het land, dat Hij gezworen had hun vaderen te geven.                                                                    

Zij namen het in bezit en woonde erin.                                                                                                                                    

En Jozua 21vers 45: Van alle goede woorden die de Here tot het huis van Israël gesproken 

had, is er niet een woord onvervuld gebleven: alles is uitgekomen.                                                                                                                 

Zo heeft Israël meerdere periodes gekend van zegen.                                                                                                          

Maak ook meerdere periodes dat de vloek over hen kwam.                                                                                                 

De 10 geboden maakten onderdeel uit van Sinaï verbond.                                                                                                         

Het gebod: Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben, is door  de                                             

Israëlieten vele malen verbroken.                                                                                                                                  

Vooral de profeten Jeremia en Hosea schrijven hierover.                                                                                                                                   

In Jeremia 31 vers 32 en Hebreeën 8 vers 9 lezen we dan ook, dat het volk het Sinai verbond 

verbroken heeft.                                                                                                                                                                                                                                      

Mede daardoor is de vloek over Jeruzalem gekomen in de jaren 66 tot en met 70 van de eerste 

eeuw.                                                                                                                                                              

Haar zonde hebben zich opgestapeld tot aan de hemel en God herinnerde Zich haar 

ongerechtigheden, staat er in Openbaring 18:5.                                                                                                                                      

En Paulus laat weten in 1 Thessalonicenzen 2 vers 15 en 16: Die(de Joden) zowel de Here 

Jezus als hun eigen profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd. Zij behagen God niet en 

zijn alle mensen vijandig gezind. Zij verhinderen ons tot de heidenen te spreken opdat die 

zalig zouden worden. Zo maken zij voor altijd de maat van hun zonden vol. En de toorn is 

over hen gekomen tot het einde  (van het Sinaï verbond).                                                                                                                                                          

Het Joodse volk had de maat van de zonden tegen het jaar 66 jaar van de eerste eeuw vol 

gemaakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Onderdeel van de vloek was dat de Here een meedogenloos volk zou sturen die het volk zou 

weg vagen Deut.28:30.                                                                                                                                                                                                                                                                 

In  Deut.28 vers 49 lezen we dat dit volk van ver weg zal opkomen zoals een arend aan komt 



zweven. Volgens Flavius Josephus hadden de Romeinse legers arenden als symbool op hun 

vaandels toen zij door de Here gebruikt werden om Jeruzalem te vernietigen.  

De Here heeft gedurende de tijd van het Sinaï verbond steeds profeten naar Zijn volk gestuurd  

en in het laatst  van deze dagen heeft God tot ons(de Joden)gesproken door de Zoon, 

Hebreeën 1:1.                                                                                                                                                      

De laatste dagen zijn de laatste dagen van het Sinaï verbond, en duurde tot de tempel                      

vernietigd was.                                                                                                                                                            

Volgens Jezus waren de Joden, de kinderen van hen, die de profeten hadden gedood                                                       

lezen we in  Matheüs 23:31.                                                                                                                                           

Maakt ook u dan de maat van uw vaderen vol! Zei Jezus in Matheüs 23 vers 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

En in Matheüs 23 vers 34 zei de Here Jezus: Daarom zie, Ik zend profeten, wijzen en 

schriftgeleerden naar u toe, en sommigen van hen zult u doden en kruisigen en sommigen van 

hen zult u geselen en u zult hen vervolgen van stad tot stad,                                                                                                                         

Niet veel later, na deze woorden van Jezus, hebben de Joden, de Here Jezus gekruisigd, 

Johannes de doper en Jacobus gedood, de apostelen in de gevangenis gegooid en gegeseld en 

Stefanus gestenigd. volgens Handelingen  5:18 en 40, 7:54-60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

De maat van hun vaderen werd zo, door het Joodse volk, in de eerste eeuw vol gemaakt.                                                                                                          

…….Opdat zei Jezus verder in Matheüs 23 vers 35  over u(het Joodse volk van die generatie) 

al het rechtvaardige bloed zal komen dat vergoten is op aarde.  ….Voorwaar Ik zeg u: al deze 

dingen zullen komen over dit geslacht.                                                                                                                                                                   

In Lukas 11 vers 49 en 50 zei de Here Jezus het zo: Ik zal profeten en apostelen naar hen (de 

Joden)toezenden, en van hen zullen zij sommigen doden en anderen vervolgen, opdat van dit 

geslacht afgeëist  wordt het bloed van alle profeten dat van de grondlegging van de wereld af 

vergoten is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Dit geslacht is de generatie Joden die de Here Jezus hebben horen spreken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Openbaring 16 vers 6 benadrukt waarom al het rechtvaardige bloed over de generatie die de 

Here Jezus gehoord hebben, komen zou: Aangezien zij(de Joden) het bloed van de heiligen en 

van de profeten vergoten hebben, hebt U hun ook bloed te drinken gegeven, want zij 

verdienen het.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Uit de volgende verzen blijkt dat het volk Israël de profeten telkens vervolgde en doden.                                                                                                                                                                                              

Handelingen7 vers 52 waar Stefanus zei: Wie van de profeten hebben uw vaderen niet 

vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de Rechtvaardige aankondigden, van 

Wie u nu verraders en moordenaars geworden bent.                                                                                                              

Verder nog in: 1 Thes.2:14 …….Als zij van de Joden. En vers 15: Die zowel de Here Jezus 

als hun eigen profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd.                                                                                                                                                                                                     

We lezen ook op meerdere plaatsen in het boek Openbaring dat de Joden; de heiligen en de 

profeten, in Jeruzalem gedood hebben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Openbaring 17 vers 6: De vrouw (Jeruzalem) was dronken van het bloed van de heiligen, en 

van het bloed van de getuigen van Jezus Openbaring 17:6.                                                                                                                       

In hoofdstuk 5 gaan we ontdekken, dat  de vrouw uit Openbaring,  Jeruzalem uitbeeld.                                                                                                                                                

In Openbaring 18:24 lezen we: En het bloed van profeten en heiligen en van alle die geslacht 

zijn op aarde, is in deze stad(Jeruzalem) gevonden.                                                                                                                                       



Zei de Here Jezus niet precies het zelfde? Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en 

stenigt wie naar u toegezonden zijn Matheüs 23:37.                                                                                                                

De Here Jezus zei het in Lukas 13:33 nog duidelijker: Het gaat immers niet aan dat een 

profeet omkomt buiten Jeruzalem.                                                                                                                                                                        

De schalen van de toorn van God werden over  het land/aarde uit gegoten lezen                                                   

we in Openbaring 16:1.                                                                                                                                                                             

Het Griekse  Ge in Openbaring  16:1  kan zowel met aarde als land worden vertaald.                                   

We zien ook  dat in Opbaring met aarde dikwijls de ongelovigen worden aangegeven.                             

Zo ook Openbaring 3:10, 6:10 en 8:13 en 11:10.  

De schalen van toorn uit Openbaring  zijn over het Joodse volk  gekomen in de jaren 66-70 

van de eerste eeuw:                                                                                                                                                            

ten eerste omdat het Joodse volk de maat van de zonde had vol gemaakt en                                                              

ten tweede omdat het Joodse volk de maat van hun vaderen had vol gemaakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

In Openbaring 19 lezen we in vers 1 en 2: Halleluja, de zaligheid de heerlijkheid, de eer en de 

kracht zij aan de Here Onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat 

Hij de grote hoer(Jeruzalem)geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar 

hoererij, en omdat Hij het bloed van Zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft.                                                                             

Dit stemt overeen met wat Jezus zei tegen zijn toehoorders in Lukas 20 vers 20 en 22: 

Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting 

nabij is. Want dit zijn de dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat, vervult wordt.                                                                                    

Dit  was de grote verdrukking  waarover de Here Jezus sprak in Matheüs 24:21.                                                                                                                                                                                                                                             

De Here Jezus had meerdere keren gepredikt tot de Joden dat Jeruzalem met zijn bewoners  

vernietigd zou worden.                                                                                                                                                                

Jezus zei over Jeruzalem in Lukas 19 vers 44: Zij zullen u met de grond gelijk maken en uw 

kinderen in u verpletteren.  Dit wordt bevestigd is door Flavius Josephus.                                                                                                                                                                                                   

Hij schrijft op blz.475 van de vertalers F.J.A.M. Meijer en M.A.Wes: Later maakte Titus 

(Romeinse  generaal)de rest van de stad alsmede de muren met de grond gelijk.   

 In de  volgende hoofdstukken van deze site gaan we  zien dat de schalen van Gods toorn, 

zoals beschreven in Openbaring, over de stad Jeruzalem en over de Joden die overal woonden 

in het Romeinse rijk, zijn gekomen gedurende de jaren 66 tot                                                        

en met 70 na Christus.                                                                                                                                              

Flavius Josephus schrijft in zijn boek op blz.483: Het Joodse volk leeft voor een groot deel 

over de hele wereld/Romeinse rijk verspreid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Het was Jeruzalem wiens zonden zich opgestapeld hadden  tot aan de hemel en het was 

Jeruzalem waar de profeten gedood werden, dit sluit Rome en iedere andere identiteit  dan 

ook uit.                                                                                                                                                       

Nogmaals  de schalen van toorn uit Openbaring zijn  over het Joodse volk  gekomen in de 

jaren 66-70 van de eerste eeuw: ten eerste omdat het Joodse volk de maat van de zonde had 

vol gemaakt en                                                                                                                                                                   

ten tweede omdat het Joodse volk de maat van hun vaderen had vol gemaakt.                                                  

Beide maten hadden te maken met het Sinaï verbond wat beëindigd werd met de vernietiging 

van de tempel in het jaar 70 van de eerste eeuw.                                                                                                                          



Deze 2 maten kunnen nooit maar dan ook nooit meer vol gemaakt worden, door de mensen 

die nu op aarde leven!                                                                                                                                                

Het nieuwe verbond is immers  gesloten tot vergeving van zonden met het bloed van Jezus! 

Jezus heeft de zonden op zich genomen en het was Jeruzalem waar de profeten gedood 

werden.  En daarom zal Gods toorn nooit meer over de mensen op aarde komen.  

De gedachte dat in onze tijd, of in de nabije toekomst, de schalen met toorn over de aarde en 

haar bewoners zullen komen, is bovendien niet verenigbaar met het eeuwige Koninkrijk.                                                           

Ons is in  rijke mate  toegang verleent volgens 1 Petrus 1 vers 11  tot het eeuwige Koninkrijk 

van onze Here Jezus en Zaligmaker, Jezus Christus!                                                                                             

En aan dit Koninkrijk zal geen einde komen vermeldt Lukas in Lukas 1:33.                                                                                                                                                  

We hebben hierover gelezen in hoofdstuk 3 van deze site.                                                                                                                                                                        

Dit Koninkrijk zal ook volgens  Daniël 2 vers 44, eeuwig stand houden.                                                                          

Dat de schalen van toorn over het Jeruzalem van de jaren 66-70 zijn gekomen was 

rechtvaardig volgens  Openbaring 19 vers 2 waar staat: Want Zijn oordelen zijn waarachtig en 

rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer(Jeruzalem) geoordeeld heeft, die de aarde ten gronde 

heeft gericht met haar hoererij en omdat Hij het bloed van zijn dienstknechten(profeten en 

heiligen) aan haar gewroken heeft.                                                                                                                                                     

Rechtvaardig omdat de Here God, de zegen en de vloek, Israël voor ogen heeft gehouden door 

middel van Mozes.                                                                                                                                                                    

We horen Mozes zeggen in Deuteronomium 28 vers 15: Daarentegen zal het gebeuren, als u 

de stem van de Here uw God niet gehoorzaam bent, door al zijn geboden en Zijn 

verordeningen, die Ik u heden gebied, nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen over 

u zullen komen en u zullen treffen.                                                                                                                                                                         

In  Hebreeën 8 vers 9 lezen we dat het verbondsvolk niet in Mijn verbond bleef.                                           

En verder in Hebreeën 8 vers 13: Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee 

het eerste voor verouderd verklaart. En wat oud is verklaard en wat veroudert, staat op het 

punt te verdwijnen. Niet veel later werd de tempel vernietigd en daarmee was het eerste 

verbond/Sinaï verbond verdwenen. Zie ook 2 Kor.3:8 tot met 11.                                    

Ook omdat het nieuwe verbond een eeuwig verbond is zal Gods toorn nooit, maar dan ook 

nooit meer, over de mensen op de aarde komen omdat er geen rechtvaardige reden voor is.                             

Omdat de mensen zondaars zijn? Dat waren/zijn wij ook hoor!                                                                        

Maar Hij heeft ons, die in Jezus geloven, gereinigd en schoon gewassen met Zijn kostbaar 

bloed.                                                                                                                                                             

Deze genade is er ook voor al die mensen die nu leven en nog geboren worden.                                                                                       

Het offer voor de zonde is immers gebracht door de Here Jezus!                                                                       

Hij heeft de straf voor de mensen gedragen Jesaja 53:5.                                                                                    

2 Kor.5 vers 19 is hier heel duidelijk over: God was het namelijk Die in Christus de wereld 

met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende.                                                                                                                                    

Dit is het blijde evangelie. Dit is de zegen van het  nieuwe verbond.                                                                      

Laat het oude los, want zie alles is nieuw geworden!                                                                                                      

Halleluja, Loof Hem om Zijn geweldige grootheid Looft Hem om Zijn heerlijke gave:                                      

De Here Jezus Christus!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



We zijn dienaars van het nieuwe verbond! 2 Kor.3:6  de Geest is het, Die levend maakt.                             

Op tal van plaatsen lezen we in Gods Woord dat de Here rechtvaardig is bijvoorbeeld                                        

in  Psalm 11 vers 7 en psalm119 vers 137 waar staat: U bent rechtvaardig, Here, en al uw 

oordelen zijn juist.                                                                                                                                                                                                             

Hebreeën 9:27 zegt: En zoals het voor de mensen beschikt is, dat zij eenmaal moeten sterven, 

en dat daarna het oordeel volgt.                                                                                                                                            

Het oordeel over de mens komt na het sterven.                                                                                                                                                                                                                                          

Ook nu mogen we ons weer verheugen, want wat zegt Romeinen 8 vers 1: Er is geen 

veroordeling voor hen die in Christus zijn!                                                                                                                                            

En wat zegt Paulus nog meer? Niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus 

onze Here!!                                                                                                                                                                                        

Hij heeft ons het eeuwige leven gegeven.                                                                                                                 

De Here wil niet dat er mensen verloren gaan maar dat allen tot bekering                                                      

komen 2 Petrus 3:9.                                                                                                                                                    

De Here vraagt slechts 1 ding van ons: Geloof in de Here Jezus Christus en je zult zalig 

worden Handelingen 16:31.                                                                                                                                                                   

De 7 laatste plagen zijn over het  Jeruzalem gekomen in de jaren 66-70 van de eerste eeuw, en 

daarmee is de toorn van God tot een einde gekomen lezen we in Openbaring 15:1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Deze tekst van Openbaring 15:1 maakt duidelijk dat de vervolgingen door de mensen al de 

eeuwen door, tegen het Joodse volk, scherp veroordeeld moeten worden.                                                                   

De Joden die  aan het oordeel over Jeruzalem in 66-70 van de eerste eeuw ontkwamen, 

hebben zich over de aarde verspreid.                                                                                                                                                                                                                          

Daarnaast zijn er nu nog Israëlieten, die nakomelingen zijn van het 10 stammen rijk.                                                                     

Vele Israëlieten  zijn terug gekeerd naar het land Israël, vooral in de laatste 100 jaar.                                                                                     

Daar mogen we dankbaar voor zijn want het is een van de weinige plekken op aarde waar ze 

“veilig”kunnen wonen.                                                                                                                                                           

Laat ons gebed tot God, voor het Joodse volk gericht zijn op hun zaligheid!Rom.10:1.                                               

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.                                                                       

Daarnaast is het van belang dat we  de Joodse Messias belijdende Joden en de Palestijnse 

gelovigen en alle overige gelovigen in de Here Jezus financieel en in gebed ondersteunen.                                               

Paulus houdt ons immers in Galaten 6 vers 10 voor: als wij de gelegenheid hebben, goed te 

doen aan allen. Maar vooral aan de huisgenoten van het geloof!                                                                                                                               

Zij zijn deelgenoten in ons geloof, Zij geloven ook dat de Here Jezus is opgestaan uit de dood 

en leeft.   Halleluja, Prijs de enige Naam die aan ons is gegeven: Jezus!                                                                                                                                        

Doordat er nog steeds Joden tot geloof in de Here Jezus komen bestaat de gemeente van Jezus 

Christus  wereld wijd nu nog steeds uit gelovigen uit de Joden en                                           

gelovigen uit de heidenen.                                                                                                                                     

We mogen de hand van God zien in het feit dat het volk Israël ondanks de vele vervolgingen 

er nog steeds is.                                                                                                                                                                                              

En we weten uit Rom.11:26 dat uit eindelijk heel Israël zalig zal worden.                                                                         

Dat kan alleen door het geloof in Jezus.                                                                                                                                          



Met de woorden van Paulus  zeggen we dan ook: Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn 

alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.                                                                                 

In de volgende 4 hoofdstukken gaan we zien dat het boek Openbaring voor een groot deel 

gaat over de vernietiging van Jeruzalem en dat Jezus overwinnaar is.                                                                                      

Laten we er wel  rekening mee houden  dat ons kennen ten dele is en dat de liefde van 

Christus die de kennis te boven gaat, boven alles staat.                                                                                                                        

God heeft ons christenen bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, 

niet van de letter, maar van de Geest 2 Kor.3:6.                      

                                                                                                                                                                                                

Heel interessant is het, dat Flavius Josephus en Eusebius  Gods Woord, waaronder het boek 

Openbaring, op meerdere plaatsen bevestigen in hun geschiedenis verslagen.                                                                                               

In de brieven van de apostelen kunnen we lezen hoe het Koninkrijk van God zich heeft 

ontwikkeld tot  ongeveer het jaar 66.                                                                                                                                                          

Flavius  Josephus heeft in zijn boek: De Joodse oorlog, vertaling F.J.A.M.Meijer en M.A. 

Wes de Joodse oorlog van 66 tot en met 70 beschreven.                                                                                                              

Eusebius heeft de ontwikkeling beschreven van het Koninkrijk van God, tot ongeveer het jaar 

340, in zijn boek: Eusebius Kerkgeschiedenis.  Hieronder een foto van  de boeken 
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