
Hoofdstuk 5 Jeruzalem, het grote Babylon? 

Is Jeruzalem van de jaren 66-70 van de eerste eeuw, het grote Babylon, uit het boek 

Openbaring?                                                                                                                                         

Vele schrift uitleggers menen dat met Babylon, de stad Rome wordt aangeduid en dat de 

schalen van de toorn van God in de nabije toekomst over Rome en de hele wereld uitgestort 

zullen worden.                                                                                                                                                                       

Deze studie laat zien dat Babylon, het Jeruzalem van de eerste eeuw is.                                                               

Over de Joden, die de Here Jezus afwezen, woonachtig in  Jeruzalem en het land Israël, zijn 

de schalen met toorn gedurende de jaren 66 tot en met 70 van de eerste eeuw uitgestort, maar 

ook over de Joden die overal in het Romeinse rijk woonden.                                                                                                                                                

Wat de redenen van Gods toorn over de Joodse volk waren hebben we gelezen in Hst.4                                                                                                                                             

De joden hadden de maat van de zonde en de maat van de vaderen vol gemaakt.                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Jeruzalem is als Sodom en Egypte                                                                                                                                                             

Laten we nu eens Openbaring 11 vers 8 gaan lezen: En hun dode lichamen zullen liggen op de 

straat van DE GROTE STAD die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar 

ook onze Here werd gekruisigd.                                                                                                                                                                     

De Here Jezus werd in Jeruzalem gekruisigd rond het jaar 33.                                                                     

Jeruzalem wordt hier de grote stad genoemd.                                                                                                  

De grote stad wordt in Openbaring ook als een vrouw uitgebeeld.                                                                   

Dat kunnen we lezen in Openbaring 17 vers18 waar we lezen: En de vrouw die u gezien hebt 

is de grote stad.                                                                                                                                                                      

Deze vrouw was vol van onreinheid door haar hoererij zegt Openbaring hoofdstuk 17 vers 4.                                                                                                                      

De vrouw wordt de grote hoer genoemd in Op.17:1 op haar voorhoofd stond een naam 

geschreven: Geheimenis, het grote Babylon.                                                                                                                            

De grote stad, de vrouw, de grote hoer en Babylon zijn allemaal synoniemen voor het 

Jeruzalem met haar inwoners  van de eerste eeuw.                                                                                                                            

In Hosea 1:2 lezen we al dat het land Israël zich in schandelijke hoererij van de Here heeft 

afgewend.                                                                                                                                                                              

In de bijbel kom je op meerder plaatsen tegen dat de Here getrouwd is met                                                                 

het  oude verbondsvolk Israël.                                                                                                                                                

We lezen dit  in Jeremia 3 vers 14: Keer terug, afkerige kinderen, spreekt de Here,  want Ik 

heb u getrouwd.                                                                                                                                                      

Ezechiël 23 vers 4 en 5 zeggen het zo: Zij werden Mij tot vrouw. Maar zij bedreef hoererij, 

hoewel zij Mij toebehoorde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Daar Israël andere goden ging aanbidden werd dit door de Here als overspel gezien.                                                                                                                              

Jeremia 3 vers 9: Zij bedreef overspel met steen en met hout.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Dat Jeruzalem door de Here als een hoer wordt gezien blijkt verder ook uit Ezechiël 16 vers 

25 en 26: Bij elk kruispunt bouwde u uw hoogten. U misbruikte uw schoonheid afschuwelijk, 

u spreidde uw benen voor ieder die voorbij trok en maakte uw hoererijen talrijk.                                                                                              

U bedreef hoererij met Egyptenaren, uw zwaargeschapen buren.                                                                                                                                

U maakte uw hoererijen talrijk, zodat u Mij tot toorn verwekte.                                                                                                                                                                                                                                                



Uit Gods Woord blijkt duidelijk dat met de grote hoer, uit Openbaring 17 Jeruzalem 

aangeduid wordt.                                                                                                                                                  

De vrouw(Jeruzalem) was dronken van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de 

getuigen van Jezus Openbaring 17:6.                                                                                                                                                     

Het was Jeruzalem waar de profeten en de heiligen  gedood werden en het was Jeruzalem 

waar Gods toorn overheen is gegaan in de jaren 66-70 van de eerste eeuw.                                                                                                                                         

Openbaring 11:8 noemt de grote stad (Jeruzalem) waar de Here Jezus gekruisigd is, in 

geestelijke zin Sodom.                                                                                                                                                                                                     

De profeet Jeremia meldt in Jer.23 vers 14 en 15: Maar bij de profeten van Jeruzalem heb Ik 

iets afschuwelijks gezien. Zij plegen overspel, met leugen gaan zij hun weg, zij bemoedigen 

de kwaaddoeners, zodat niemand zich bekeert.                                                                                                                                                        

Zij allen zijn voor Mij als Sodom, en zijn inwoners als Gomorra.                                                                                   

 In Openbaring 19:7 en Openbaring 21:9 komt ook een vrouw voor maar deze vrouw(de 

gemeente), is de bruid van het Lam.                                                                                                                                                                  

Dat de toorn van God alleen het land Israël en alleen het volk Israël betrof vinden we in Lukas 

21:23 waar de Here Jezus zei: Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen want er 

zal grote nood zijn in HET land(Israël) en toorn over DIT volk.                                                                                                                          

Openbaring 16 vers 6 benadrukt waarom al het rechtvaardige bloed over de generatie van de 

Here Jezus komen zou: Aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten 

hebben….. , want zij(het Joodse volk) verdienen het, lezen we daar.                                                                                                                   

Het is goed om hier even bij stil te staan.                                                                                                                      

De Here heeft veel geduld gehad met het volk Israël telkens waren ze de Here ongehoorzaam 

en liepen ze andere goden na.                                                                                                                                

Alle zonden van Israël hadden zich eeuwenlang opgestapeld en de generatie van de Here 

Jezus maakte de maat vol.                                                                                                                                                   

De Here Jezus sloot een nieuw verbond met Israël in Zijn bloed tot vergeving van zonden 

vlak voor zijn sterven.                                                                                                                                                                     

Na het sterven en de opstanding van de Here Jezus hebben de apostelen nog ongeveer 40 jaar 

de oproep aan het volk van Israël gedaan om zich te bekeren en te geloven in Jezus.                                                                                                                        

Hun zonden werd ze dan niet meer toegerekend. Ze zouden eeuwig leven ontvangen en 

bewaard worden voor Gods toorn die spoedig zou komen over Jeruzalem en het Joodse volk.                                                                                                

Wat een liefde en genade toonde de Here aan het volk Israël gedurende deze 40 jaar.                   

Door de prediking van de apostelen bekeerden zich duizenden Joden en lieten zich dopen in 

de Naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden en zij ontvingen de Heilige Geest.                                                                                               

De leiders en het gros van het volk moesten echter niets hebben van de geliefde Zoon van 

God en bleven Hem verwerpen.                                                                                                                                         

De Joden die wel de Here Jezus als hun verlosser aannamen, werden hevig vervolgd door de  

Joden die de Here Jezus verwierpen.                                                                                                                             

Paulus schrijft in 1 Thes.2 vers 15: Die zowel de Here Jezus als hun eigen profeten hebben 

gedood en ons hebben vervolgd. Zij behagen God niet en zijn alle mensen vijandig gezind.                                                                                                 

Zij verhinderen ons tot de heidenen te speken opdat die zalig zouden worden.                                           

Zo maken zij voor altijd de maat van hun zonden vol.                                                                                                   



De toorn is over hen gekomen tot het einde(einde van hun Joodse wereld)                                                       

Gods toorn is dan ook in de jaren 66-70 van de eerste eeuw over de Joden gekomen.                         

De Joden en de heidenen die geloofden  in Jezus werden gespaard.                                                                                                                                                                         

Het is van belang om te weten dat in het gehele Romeinse rijk overal grote aantallen Joden 

woonden.                                                                                                                                                                 

Flavius Josephus schrijft in zijn boek op blz.483: Het Joodse volk leeft voor een groot deel 

over de hele wereld verspreid.                                                                                                                        

Vooral in het naburige Syrië hebben zich veel Joden gevestigd.                                                                              

Ook over deze Joden is Gods toorn gekomen in de jaren 66-70 van de eerste eeuw.                                                                               

Flavius Josephus schrijft op blz.528 van zijn boek: De bewoners van de naburige Syrische 

steden hadden hun Joodse medeburgers gevangen genomen en hen met hun vrouwen 

geëxecuteerd.                                                                                                                                                        

De Joodse inwoners van Damascus ondergingen het zelfde lot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Het is goed om in gedachten ons even te verplaatsen naar de apostelen in de tijd van de Here 

Jezus. Wat speelde er af in hun gedachten?                                                                                                               

Daarvoor gaan we terug naar de vragen die de discipelen aan de Here Jezus stelden.                          

De Here Jezus had in Lukas 19:44 tegen ze gezegd: Dat Jeruzalem met de grond gelijk 

gemaakt zou worden en uw kinderen in u verpletteren.                                                                                                                        

En in Matheüs 24:2 dat er van de tempel geen steen op de andere steen gelaten zou worden.                                                                                                                                                                               

De discipelen beseften maar al te goed dat, indien de tempel niet meer aanwezig zou zijn, het 

tijdperk van het eerste/Sinaï verbond voorbij zou zijn.                                                                                                              

Ze beseften terdege dat zij dan in de laatste dagen van het Sinaï verbond leefden.                       

Daarom stelden ze Hem de volgende vragen in Matheüs 24:3 Zeg ons, wanneer zullen deze 

dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld?                                                                                      

De vraag: wat is het teken van Uw komst? Is geen vraag naar Zijn terug komst.                                                    

De Here Jezus was immers nog bij hen.                                                                                                                          

Ze beseften wel, dat als deze dingen zouden gebeuren, dat Hij dan aanwezig zou zijn.                            

Het Griekse  woord parousia hebben de vertalers vertaald met “komst” het woord betekent 

ook aanwezig zijn.                                                                                                                                                                                 

Dan hebben de vertalers het Griekse woord “aion” vertaald met wereld.                                                    

Het kan ook vertaald worden met tijdperk.                                                                                                          

Als we de zin vertalen vanuit het Grieks mogen we het ook vertalen met:                                                   

Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw 

komst/aanwezigheid en van de voleinding van dit tijdperk?                                                                                                                                                                      

Uit de vraagstelling blijkt verder dat ze geweldig onder de indruk waren dat de tempel en de 

stad Jeruzalem vernietigd zou worden.                                                                                                                          

DAAR waren ze in gedachten mee bezig.                                                                                                                                  

Ze vroegen echt niet naar het einde van de wereld/aarde, dat is mijns inziens niet in 

overeenstemming met de context.                                                                                                                           

Bovendien waren ze vast bekend met psalm 104 vers 5: Hij heeft de aarde gegrondvest op zijn 

fundamenten die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen!                                                                                                                                                                                                                                                          

En met  spreuken 17 vers 24: Een verstandige heeft wijsheid voor ogen, maar de ogen van een 

dwaas zijn gericht op het einde van de aarde.                                                                                                                         



De Here Jezus zei in Math.12:39 dat de Joden die leefden tijdens het wandelen van de Here 

Jezus op aarde, een verdorven geslacht was.                                                                                                                        

Flavius Josephus schreef over de Joden vlak voor de vernietiging van de tempel, dat er sinds 

de schepping van de wereld geen enkele generatie ooit zoveel kwaad heeft voortgebracht.                                                                                                

De Here Jezus laat  ook door middel van gelijkenissen, het volk weten, dat Jeruzalem 

verbrand zal worden.                                                                                                                                                                            

De gelijkenis in Matheüs 22:7 vertelt ons dat de Here Jezus de Joden uitnodigde om op het 

feest te komen. Ze sloegen de uitnodiging af.                                                                                                                        

Toen de koning dat hoorde, werd hij boos.                                                                                                                         

En hij stuurde zijn legers,  bracht de moordenaars om en stak de stad in brand.                                           

Daarna ging de uitnodiging naar heidenen.                                                                                                                    

Ook de gelijkenis uit Matheüs 21:43 laat de Here Jezus aan de Joden weten dat het Koninkrijk 

van hun afgenomen zal worden en aan een volk gegeven zal worden dat vruchten voortbrengt.                                                                                                                                                                         

Uit Gods Woord weten we dat het Koninkrijk gegeven is aan Gods volk, de gemeente.                                                                                                                                                                        

De Joden die de Here Jezus afwezen, hebben onnoemelijk veel leed over zich heen gekregen 

tijdens het beleg van Jeruzalem in 66-70 na Christus.                                                                                                                 

Alle schalen met toorn die in het boek Openbaring staan zijn over het land Israël en Jeruzalem 

gekomen.                                                                                                                                                                                    

De opmars richting Jeruzalem door de Romeinse legers met de  generaals  Vespasianus en 

Titus in de jaren 66-70 van de eerste eeuw, heeft al veel bloed doen vloeien van de Joden.                                                                                                                                                       

Het meer van Gennesar werd rood gekleurd van het bloed van omgekomen Joden lezen we  in 

het boek van Flavius Josephus op blz.301.                                                                                                                                     

En op blz.291 schrijft hij over de aanval op de Joodse stad Joppa: Zodat de zee in de wijde 

omgeving, rood kleurde van het bloed en de kust lag bezaaid met lijken.                                                                                                                                                                          

Openbaring 16 vers 3: En de tweede engel goot zijn schaal uit in de zee, en die werd bloed, 

als van een dode, en elk levend wezen in de zee stierf.                                                                                                            

Verder schrijft Flavius Josephus dat de Romeinse generaal Vespasianus met zijn leger in de 

opmars naar Jeruzalem heel Galilea verwoest heeft.                                                                                                                                                                               

De geschiedschrijver Flavius Josephus heeft veel over deze oorlog geschreven.                                                           

Doordat hij meerdere keren Gods Woord bevestigt haal ik hem af en toe aan.                                             

De Bijbel wordt duidelijker als je hem leest in de historische context.                                                           

Het oordeel is in de jaren 66-70 na Christus voltrokken over het volk Israël door de Romeinse 

legers. Flavius Josephus waarschuwde het Joodse volk met deze woorden lezen we op blz.221 

van zijn boek: Het gevaar bedreigt niet alleen ons, die hier wonen(Jeruzalem), maar ook de 

Joden die in andere steden wonen: want er is geen land op aarde waar geen Joodse 

gemeenschap is.                                                                                                                                                           

Al die mensen zullen, als jullie ten strijde trekken, door jullie vijanden afgeslacht worden, en 

omwille van de dwaasheid van een handje vol mannen, zal er in iedere stad Joods bloed 

vloeien                                                                                                                                                   

De Romeinse generaal Titus zei meerdere keren dat de vernietiging van Jeruzalem het werk 

van God was.                                                                                                                                                                            

Titus heeft er alles aan gedaan om de stad  Jeruzalem en de tempel te sparen maar het volk 

wilde naar hem niet luisteren.                                                                                                                                                           



Als voorbeeld dat God met de Romeinen was, beschrijft Flavius Josephus dat de bronnen bij 

Jeruzalem voor de oorlog opgedroogd waren.                                                                                                                                          

Tijdens het beleg van Jeruzalem voorzagen de zelfde bronnen de Romeinen rijkelijk van 

water. Ook stortte een muur vanzelf in volgens Flavius Josephus.                                                                                                                                      

Tijdens het beleg door de Romeinen woedde er ook een verschrikkelijke burgeroorlog in 

Jeruzalem waarbij duizenden doden vielen.                                                                                                                               

Flavius Josephus vertelt dat de stad door de Romeinen onder vuur genomen werd door speer 

werpmachines die grote stenen de stad inworpen.                                                                                               

Mogelijk in Openbaring 16:21  hagelstenen genoemd.                                                                                                                         

Doordat de Joden zelf de voorraden voedsel in brand hadden gestoken, was de honger 

verschrikkelijk. En stegen de prijzen tot ongekende hoogte.                                                                                       

Volgens Openbaring 6:6 zou een maat tarwe verkocht worden voor 1 denarie/penning. Flavius 

Josephus vermeldt dat 1 maat graan ging voor 1 talent. `                                                                                                                                       

Duizenden Joden die probeerden de stad te ontvluchten werden door de Romeinen gekruisigd.                                                                                                                                                                     

In Openbaring 9 vers 6 staat dat in die dagen de mensen de dood zoeken maar die niet vinden. 

En zij zullen er naar verlangen te sterven maar de dood zal van hen wegvluchten.                                                                                                                             

Volgens Flavius was dit zo in Jeruzalem in het jaren 66-70 van de eerste eeuw.                                                                                     

Hij schrijft: Maar wie er het meest ongelukkig aan toe zijn, dat zijn zij die nog in leven zijn.                     

Ze smeken en bidden voortdurend om te mogen sterven, maar dat wordt hen niet vergund.                                                                                                           

Josephus schrijft verder dat geen enkele stad ooit zo veel geleden heeft als Jeruzalem.                                      

En zij beten op hun tong van pijn volgens Openbaring 16:10 wat ook bevestigd                                          

is door Flavius Josephus.                                                                                                                                             

En Openbaring16 vers 11: En zij lasterden De God van de hemel vanwege hun pijn en 

vanwege hun zweren, maar zij bekeerden zich niet van hun werken.                                                                                                 

Flavius schrijft op blz.432 Het kon haast niet anders, lijkt mij, dan dat zij God vervloekten 

omdat Hij zo lang wachtte met het uitdelen van de genade klap.                                                              

Zij hadden de hoop op overwinning namelijk allang opgegeven.                                                                                                                                                                                    

De Here Jezus noemde deze tijd, de grote verdrukking, lezen we in Matheüs 24 vers 21: Want 

dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin der wereld, tot 

nu toe, en zoals er ook nooit meer zal zijn.                                                                                                                                    

Flavius Josephus schrijft op blz.63: Er is in onze tijd geen grotere oorlog geweest dan die van 

de Joden tegen de Romeinen.                                                                                                                                                                   

Voor zover bekend is het zelfs de grootste oorlog die er ooit tussen twee staten en twee 

volkeren is uitgebroken                                                                                                                                                                    

Verder schrijft Flavius Josephus op blz.336: ik denk dat God de stad voor de zonden tot de 

ondergang veroordeeld heeft.                                                                                                                                                                       

Het oordeel over het land  Israël(Griekse Ge kan vertaalt worden met land of aarde)  kwam 

plotseling over de Joden, volgens  1Thes.4:2 als een dief in de nacht.                                                                                                                                                                                    

Dit wordt ook weer bevestigd door Flavius Josephus, op blz. 476 schrijft hij over deze 

periode: De stad was stampvol met mensen, en net op dat moment was zij in de houdgreep 

van de oorlog gekomen. Er kwamen meer mensen om dan bij welke andere menselijke of 

Goddelijke  catastrofe.                                                                                                                                              

Deze dag van de Here  kwam voor de christenen niet plotseling; Paulus schrijft immers in 1 

Thes.5 vers 4: Maar u broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag                                                          



u als een dief zou overvallen.                                                                                                                                                                    

Zij zagen uit naar deze dag volgens 2 Petrus 3 vers 12: U(de eerste lezers van deze brief) die 

de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt.    

 Dit geslacht                                                                                                                                                                      

De Here Jezus sprak tot de menigte en tot Zijn discipelen lezen we Math. 23:1 en Hij zei in 

Matheüs 23 vers 35: opdat over u al het rechtvaardige bloed zal komen dat vergoten is op 

aarde en in vers 36 Voorwaar, Ik zeg u: Al deze dingen zullen komen over dit geslacht.                                                                       

Dit geslacht zijn de toehoorders tot wie de Here Jezus sprak rond het jaar 30.                                              

Om de bijbel goed te begrijpen is het belangrijk dat we ons afvragen; wat betekende dit 

gedeelte voor de eerste toehoorders/lezers.                                                                                                                  

Het Griekse woord genea wat vertaald wordt met geslacht of generatie, betekent een groep 

tijdsgenoten van elkaar.                                                                                                                                           

De meningen zijn verdeeld over hoeveel jaren een geslacht duurt.                                                               

Daarom is het beste om het Woord hier over te raad plegen.                                                                                 

In Hebr. hoofdstuk 3 vers 9 en 10 lezen we: Daar hebben uw vaderen Mij verzocht, zij hebben 

Mij op de proef gesteld en Mijn werken gezien 40 jaar lang.                                                                

Daarom ben IK toornig geworden op dat geslacht.                                                                                              

In Matheüs 1 vers 17 lezen we: Al de geslachten dat van Abraham Tot David zijn veertien 

geslachten en van David tot de Babylonische ballingschap veertien geslachten en van de 

Babylonische ballingschap tot Christus veertien geslachten.                                                                                                                                  

Vanaf de ballingschap in Babylon tot Christus zijn veertien geslachten.                                                                  

In het jaar 586 voor Christus  tijdens  de regering van Zedekia ging de Babylonische 

ballingschap in. 586 jaar gedeeld door 14 geslachten is 41,8 jaar.                                                                                                         

Zo ook in Numeri 32 vers 13: Toen ontbrandde de toorn van de Here tegen Israël, en Hij liet 

hen 40 jaar in de woestijn rondzwerven, totdat de hele generatie die gedaan had wat slecht 

was in de ogen van de Here, om gekomen was.                                                                                                   

Een generatie in de bijbel duurt ongeveer 40 jaar.                                                                                                       

Dus binnen 40 jaar, vanaf de prediking van Jezus, zal volgens Jezus al het rechtvaardige bloed 

dat vergoten is, over die generatie komen.                                                                                                                        

Jezus predikte rond het jaar 30. 40 jaar later zijn we in het jaar 70.                                                                                                                                                             

Nadat Jezus tegen zijn discipelen alle dingen had genoemd die moesten gebeuren zei Hij in 

Matheüs 24 vers 33 en 34: Zo ook u,wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het 

nabij is, voor de deur. Voorwaar Ik zeg u: Dit geslacht(Zijn toehoorders) zal zeker niet voorbij 

gaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn.                                                                                                                                                     

Gehenna                                                                                                                                                                            

Het Griekse woord Gehenna hebben de vertalers vertaald met hel.                                                                               

Gehenna betekent vallei van Hinnom.                                                                                                                     

Hinnom was 1 van de valleien rondom Jeruzalem.                                                                                                             

Flaviu Josephus schrijft: Toen Titus op zijn inspectie rondes zag dat de ravijnen vol met lijken 

lagen, greep het hem naar de keel.                                                                                                                                                         

Hij hief zijn handen ten hemel, riep God als getuige aan en bezwoer dat dit                                      



niet zijn werk was.                                                                                                                                                               

Tijdens het beleg van Jeruzalem werden de woorden van de Here Jezus uit Matheüs 23:33 

vervuld. Hij zei daar: Slangen, adder gebroeid hoe zou u aan de veroordeling van de 

hel(gehenna) ontkomen. Matheüs 5 vers 28 tot en met 30 is nu ook te begrijpen.                                                                                                             

De Here zei daar onder ander: Als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem 

van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen ten gronde gaat en niet heel 

uw lichaam in de hel(gehenna) geworpen wordt.                                                                                                                         

Houdt in de gaten dat Jezus hier tegen de Joden sprak.                                                                                              

Zij zouden met hun lichaam in het ravijn (gehenna) geworpen worden als ze zich niet 

bekeerden. Velen van hen werden in de jaren 66- 70 met hun lichaam in gehenna geworpen.                                                                                                          

Ook zei de Here Jezus, wanneer zijn discipelen zagen dat Jeruzalem door legers omringd 

werd: “weet dan dat zijn verwoesting nabij is en dat dit de dagen                                                                  

van wraak zijn’’, Lukas 21: 20 en 22.                                                                                                                

Flavius Josephus  bevestigt dit ook weer met de woorden: De Joden liggen met elkaar 

overhoop, ze worden getroffen door hongersnood, ze worden aan alle kanten belegerd, hun 

muren storten in terwijl de stormrammen niet eens in bedrijf zijn.                                                                                                                         

Dat kan toch alleen maar betekenen dat God bezig is wraak op hen te nemen en dat hij ons 

helpt?  

 

 

De grote verdrukking                                                                                                                                                 

Lieve mensen, Gods Woord verklaart volgens mij heel duidelijk dat de grote verdrukking 

heeft plaats gevonden tijdens het beleg van Jeruzalem in het jaren 66-70. Jezus zei het zo, in 

Matheus 24 vers 21: Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf 

het begin der wereld, tot nu toe, EN ZOALS ER NOOIT MEER ZAL ZIJN.                                                                                       

De christenen in de eerste eeuwen van onze jaartelling, wisten allemaal dat de grote 

verdrukking tijdens het beleg van Jeruzalem had plaats gevonden.                                                                                                                                   

Dat blijkt wel uit wat Eusebius schreef.                                                                                                                            

Eusebius die leefde van 260 tot 340 heeft een uitvoerig verslag geschreven van de 

geschiedenis van de christelijke gemeente vanaf het begin tot 340.                                                                                                           

Hij haalde dikwijls informatie aan uit het boek, de Joodse oorlog, van Flavius Josephus. Hij 

schrijft in zijn boek; Kerk geschiedenis blz.125 3.7 vertaling dr.Chr.Fahner;  Nadat hij over 

het beleg van Jeruzalem in 70 na Christus had geschreven: Het is gepast om in dit verband de 

zekere voorzeggingen aan te halen die onze Heiland heeft uitgesproken.                                             

Daarin voorzegde Hij de gemelde gebeurtenissen(beleg van Jeruzalem) met de volgende 

woorden: Want alsdan zal er een grote verdrukking wezen, hoedanig niet is geweest van het 

begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.                                                                                                                                   

We lezen hier dat de christenen uit de eerste eeuwen wisten dat de grote verdrukking had 

plaats gevonden tijdens het beleg van Jeruzalem in de jaren 66-70 van de eerste eeuw. 

Word je niet blij dat deze afschuwelijk tijd, de grote verdrukking achter ons ligt?                          

Onze familie, onze vrienden en buren krijgen nog alle gelegenheid                                                      



om de Here Jezus te leren kennen.                                                                                                                                                                             

We krijgen alle tijd om onze kinderen en kleinkinderen en de andere mensen te vertellen over 

de liefde van Jezus.                                                                                                                                                             

Geen angst dat eventuele ongelovige kinderen, fam. en vrienden achterblijven, voor hen die 

geloven in een komende “opname”, om de schalen van toorn over zich heen te krijgen.                                                                                                               

De Here Jezus heeft uw kinderen en kleinkinderen, vader en moeder broer en zus intens lief! 

Voor hen heeft Hij Zijn leven gegeven, opdat zij zouden leven.                                                                               

Laten we nu aan Hem Die op de troon zit, heerlijkheid, eer en dank brengen.                                                           

Ja dank Here Jezus dat u een nieuw verbond heeft gesloten in uw bloed.                                                          

En dank u dat u ons bekwaam heeft gemaakt om dienaars te zijn van het nieuwe verbond. 

 Nogmaals de grote verdrukking ligt ver achter ons en zal nooit meer plaats vinden.                         

Omdat er geen rechtvaardige reden meer voor is! Zie hoofdstuk 4.                                                                                                             

We leven nu in de tijd van het nieuwe verbond, gesloten door Jezus in Zijn bloed, tot 

vergeving van zonden.                                                                                                                                     

Gods oordeel kwam over het Joodse volk in de eerste eeuw om 2 redenen:                                                                                                         

1.Het Joodse volk had de maat van de zonden vol gemaakt.                                                                                                          

2. Het Joodse volk had de maat van hun vaderen vol gemaakt.                                                                    

Beide hadden te maken met het oude Sinaï verbond.                                                                                                   

Met de vaderen duidde Jezus de generaties Joden aan, die voor hen leefden                                                                                       

tijdens het SinaÏ verbond, Matheüs 23:32 en 33                                                                                                                 

De zonden had te maken met de zegen en de vloek van het Sinaï verbond.                                                                                                   

Het oordeel over de Joden in de eerste eeuw was rechtvaardig, omdat de Here door middel 

van Mozes de zegen en de vloek aan hen had voorgehouden.                                                                                                                               

Openbaring 19 vers 1 en 2 bevestigd dit: En hierna hoorde ik een luide stem van een grote 

menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij 

aan de Here onze God. Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de 

grote hoer (Jeruzalem) geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar 

hoererij, en omdat Hij het bloed van Zijn dienstknechten aan haar  gewroken heeft.                                                                                                                                                                                                                                                  

De redding van Gods volk(de christenen)in de jaren 66-70 van de eerste eeuw.                                                                                                                                                        

Want in die tijd leefden de meesten van de apostelen en discipelen nog, zo konden ze een heel 

sterke beschutting blijven bieden voor die plaats laat Eusebius ons weten op blz.127.  Zolang 

de christenen nog in Jeruzalem woonden bleef de stad beschut.                                                                                                      

De Here Jezus had de gelovigen in Hem, gewaarschuwd om de stad te verlaten als ze zagen 

dat Jeruzalem omsingeld was door legers.                                                                                                                                     

In Lukas 21 vers 20 en 21 lezen we: Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd 

wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is.                                                                                                                              

Laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen en wie in het midden van Jeruzalem zijn, 

daaruit wegtrekken en wie op de velden zijn, er niet ingaan.                                                                                                 

Want dit zijn de dagen van wraak.                                                                                                                                  

Over de Joden die niet geloofden in de Here Jezus zou de wraak komen.                                                                                           



Maar de gemeente van de Here Jezus zou worden beschermd en gered van het oordeel.                                                                                                                                                                                                                                                            

Ook in openbaring 18 vers 4 wordt door een stem gezegd: Ga uit haar(Jeruzalem) weg Mijn 

volk( de gelovigen in de Here Jezus), opdat u geen deel hebt aan haar zonden en opdat u niet 

van haar plagen zult ontvangen.                                                                                                                          

Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde Zich haar 

ongerechtigheden.                                                                                                                                              

En we lezen in Openbaring 3 vers 10 : omdat u het woord van Mijn volharding heeft bewaard, 

zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld( Oikoumene 

betekent de bewoonde wereld,( het Romeinse rijk) komen zal, om hen die op aarde wonen te 

verzoeken. Zie Ik kom spoedig.                                                                                                                                                                 

Met die op de aarde wonen, worden volgens de studiebijbel (welke uitgaat van de Griekse 

tekst), steeds de ongelovige mensen van de bewoonde wereld(Romeinse rijk) aangegeven.                                                                                                           

Zie ook  Opb. 6 vers 10 waar staat: En zij riepen met luide stem, tot hoelang, heilige en 

waarachtige Heerser oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op aarde wonen. Verder 

ook Openbaring  8:13 en 11:10                                                                                                                                                      

Eusebius bevestigt dat de christenen aan het oordeel ontsnapt zijn.                                                                           

Hij schrijft op blz.119 van zijn boek: De gemeente in Jeruzalem verliet op een gegeven 

ogenblik de stad op aanraden van enige mensen die een Goddelijke openbaring hadden 

ontvangen; zo kon de gehele gemeente tijdig voor het uitbreken van de oorlog vertrekken.                                                                                     

Men vestigde zich in Pella, een stad in Perea.                                                                                                                  

Eusebius  schrijft verder: Zo was Jeruzalem geheel verlaten van de heiligen, hetzelfde gold 

voor het land Juda.                                                                                                                                                 

Toen brak het goddelijke oordeel over hen door en werden ze gestraft voor hun wandaden 

tegen Christus  en Zijn apostelen.                                                                                                                                            

Onder het oordeel verdween tenslotte het hele geslacht van deze goddelozen uit de 

mensenwereld.                                                                                                                               

Paulus schreef in  de tweede  Thessalonicensen brief hst.2 vers 7:  Alleen is er iemand die 

hem(de wetteloze) nu weerhoudt.                                                                                                                                                     

De weerhouder was mogelijk  de gemeente.                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Evangelie van het Koninkrijk in de gehele wereld gepredikt                                                                                                                                                                         

Een heel belangrijke uitspraak van de Here Jezus betreft Matheüs 24 vers 14: En dit evangelie 

van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle 

volken en dan zal het einde komen.                                                                                                                                                                 

Voor het goed begrijpen van Matheüs 24 is het goed om steeds de vraag van de discipelen uit 

Matheüs 24:3 voor ogen te houden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen(vernietiging van de 

tempel) gebeuren?                                                                                                                                                                

De Here Jezus heeft het in Matheüs 24:14 over het einde.                                                                                      

Welk einde bedoelde de Here Jezus? Wel uit de context komt dat duidelijk naar voren, het 

einde van Jeruzalem met de tempel.                                                                                                                                                 

De discipelen vroegen aan de Here Jezus in Matheüs 24:3 Wanneer de tempel(deze 

dingen)vernietigd zou worden.                                                                                                                                 



Wat is het teken van uw komst en van de voleinding van dit tijdperk  (Grieks aion, wat eeuw 

of tijdperk betekent) De vertalers hebben aion vertaald met wereld.                                                                                                                        

Voor de discipelen was het volkomen duidelijk, dat de vernietiging van de tempel, het einde 

betekende van het tijdperk van Mozes, de Joodse eeuw.                                                                                                                                                              

Ze beseften dat ze leefden in de laatste dagen van het oude Sinaï verbond.                                                        

Nogmaals: het woord wereld in Matheüs 24:14 betekende in de Romeinse tijd, de toenmalige 

door de Romeinen bewoonde wereld.                                                                                                                                               

De hele wereld van de eerste eeuw was in de ogen van de schrijvers van het nieuwe testament 

het Romeinse rijk.                                                                                                                                                                

Zo werd er ook een volkstelling gehouden in heel de wereld, de telling werd echter alleen in 

het Romeinse rijk gehouden!                                                                                                                                             

In Lukas 2 vers 1 staat: En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van Keizer 

Augustus dat heel de wereld(oikoumene) ingeschreven moest worden. Niet China etc.                                                                                                        

Met het Griekse woord oikoumenè wordt de bewoonde wereld, het toenmalige Romeins rijk  

aangegeven.                                                                                                                                                                        

Zo ook in handelingen 11 vers 28: En een van hen, van wie de naam Agabus was, stond op en 

gaf door de Geest te kennen dat er een grote hongersnood zou zijn over heel de wereld, die 

ook gekomen is onder Claudius.                                                                                                                                                   

De hongersnood zal niet de gehele aarde getroffen hebben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Het blijkt ook uit wat Flavius schrijft op blz.242: De Romeinse soldaten die door hun fysieke 

kwaliteiten en onverschrokken moed, praktisch in hele wereld de baas waren.                                                                                                                            

Duidelijk toch dat ze dat  niet waren in China of Amerika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

We lezen in het nieuwe testament op vele plaatsen dat het evangelie inderdaad het gehele 

Romeinse rijk, de toenmalige bewoonde wereld bereikt heeft.                                                                                                                                 

Rom.1 vers 8 luidt: Allereerst nu, dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat 

uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd.                                                                                                                                   

En Kol.1:5,6 Hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk het 

Evangelie. Dit is naar u toegekomen zoals ook IN DE HELE WERELD.                                                                                                                              

Verder kunnen we er over lezen in Rom.10:18, Rom. 16:25,26. 2Tim.4:17.en Kol.1:5,6,23.                                                                                                                                   

Al deze verzen getuigen ervan dat de christenen het Evangelie, voor de vernietiging van de 

tempel (einde van het oude verbond) aan de hele wereld (het Romeinse Rijk) hebben 

gebracht.                                                                                                                                                 

Eusebius schrijft in zijn boek op blz.81: het was door de invloed en inwerking vanuit de 

hemel, dat de leer van de Heiland al snel de wereld verlichtte, als stralen van de zon.                          

Zoals de goddelijke profetie al had aangeduid, was nu het geluid van de geïnspireerde 

evangelisten en apostelen gegaan.                                                                                                                                                    

Zoals in Psalm 19 vers 5 : …..over de ganse aarde; en hun redenen aan het einde der wereld.                                                                                                                                                              

Het aardrijk werd in snel tempo vervuld met duizenden gemeenten in alle stede steden en 

dorpen. Op blz.140 van zijn boek vermeldt Eusebius nog: De apostelen van Christus maakten 

alleen gebruik van de overtuigingskracht van Gods Geest die met hen meewerkte en van de 

kracht van Christus, die door middel van hen wonderen werkte. Zo verbreidden ze de kennis 

van het Koninkrijk der hemelen over de hele wereld.                                                                                                                                                                      



Wat geweldig om te lezen dat Gods Geest zo met hen meewerkte.                                                                                 

Laten we blij zijn en ons verheugen en Hem de eer en heerlijkheid geven.                                                           

Ook nu  geloven we, dat Zijn Geest in ons werkt en ons vrijmoedigheid geeft om te getuigen 

van onze Heer en Heiland Jezus Christus.                                                           

Aardbevingen                                                                                                                                                                     

De andere tekenen waarover de Here Jezus in Matheüs 24 sprak hebben ook allemaal plaats 

gevonden tijdens het leven van de eerste generatie discipelen.                                                                               

Er worden vele aardbevingen gemeld door geschiedschrijvers voor het jaar 70.                                             

Flavius Josephus meldde een grote aardbeving tijdens het bewind van Koning Herodus op 

blz.121 van zijn boek: In de vroege lente kwam als gevolg van een aardbeving dertigduizend 

mensen en een enorm aantal stuks vee om.                                                                                                           

Het leger ontsnapte aan de catastrofe omdat het in open veld bivakkeerde.                                                                                                                                                               

Seneca een bekende filosoof en mentor van Nero schreef: Hoe vaak zijn de steden in Asia en 

Achaie door 1 aardschok verwoest.                                                                                                                                         

De stad Pompeï werd getroffen door een aardbeving op 5 februari 63.                                                                      

In 79 na Christus volgde de totale uitbarsting van de Vesuvius.                                                                              

Een grote aardbeving vond plaats volgens Paulus in Filippe Hand.16:26.                                                             

De Here Jezus zegt dan ook in Matheüs 24 vers 33 tegen Zijn discipelen: Wanneer u(de 

toehoorders van de Here Jezus) deze dingen zult zien, weet dan dat het (de vernietiging van de 

tempel en Jeruzalem) nabij is, voor de deur.                                                                                                                                   

Ook hier doelde de Here Jezus op het spoedige einde van het tijdperk van het Judaïsme, wat 

dan ook in die generatie, 40 jaar later, heeft plaats gevonden.                                                                                           

Rond het jaar 66 na Christus hadden al die tekenen die de Here Jezus had voorzegt op 1 na, 

plaats gevonden. Dat was De gruwel der verwoesting.                                                                                                                                                                    

Zodoende zei Johannes die al die tekenen mee heeft gemaakt in 1 Joh.2:18 dat ze in het laatste 

uur zijn (voor dat de tempel verwoest zou worden).                                                                                                                                                                                                                                                                                   

De Here Jezus had gezegd in Lukas 21 vers 20 dat Jeruzalem omsingeld zou worden door 

legers. In 66 na Christus verscheen de Romeinse generaal Vespasianus met zijn legers voor de 

muren van Jeruzalem.                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Gruwel der verwoesting    

Titus, de zoon van Vespasianus  heeft er alles gedaan om de tempel te sparen in het jaar 70. 

De Joden wilden niet luisteren naar de redelijke voorstellen van Titus volgens Flavius 

Josephus.                                                                                                                                                                        

Al de tekenen die de Here had voorzegd, hebben tegen het jaar 66 plaats gevonden, alleen de 

gruwel der verwoesting moest nog plaats vinden.                                                                                                                 

In Matheüs 24:15 zei de Here Jezus: wanneer u dan de gruwel der verwoesting, waarvan 

gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats, laat hij die het leest, 

daarop letten: LATEN DAN ZIJ DIE IN JUDEA ZIJN VLUCHTEN NAAR DE BERGEN.                                                                                      

Uit Lukas 21 vers 20 leren we dat de gruwel der verwoesting de Romeinse legers zijn: 

Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting 



nabij is.                                                                                                                                                                         

Ook hier volgt dan: LATEN DAN WIE IN JUDEA ZIJN VLUCHTEN NAAR DE BERGEN 

en wie in het midden van Jeruzalem zijn, daaruit wegtrekken.                                                                                                     

Zowel Matheüs en Lukas hebben het beide over verwoesting en laten hier op volgen dat ZIJ 

DIE IN JUDEA ZIJN VLUCHTEN MOETEN NAAR DE BERGEN.                                                                                                      

Ze spraken duidelijk over hetzelfde.                                                                                                                               

We lezen Matheüs 24 vers 15: Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan 

gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats, laat hij die het leest 

daarop letten!                                                                                                                                                 

Dit vond plaats toen de Romeinse generaal Titus met zijn legers Jeruzalem omsingelden en zij 

de tempel binnen gingen.                                                                                                                                                               

Op hun vaandels en schilden waren arenden afgebeeld.                                                                                                         

De profetie van Jezus uit Lukas17 vers 37 kwam nu uit: En zij zeiden tot Hem waar Here? En 

Hij zeide tot hen: Waar het lichaam(de tempel) is aldaar zullen de arenden(Romeinen) 

verzamelt worden.                                                                                                                                              

Eusebius schrijft op blz. 120 van zijn boek dat de gruwel der verwoesting zich in Gods tempel 

vertoonde en dat het beleg Gods wraak betrof.                                                                                                                      

Flavius Josephus beschrijft de gruwel der verwoesting op blz.465 van zijn boek: Nadat de 

opstandelingen de stad ingevlucht waren en terwijl de tempel zelf en alle aangrenzende 

gebouwen in brand stonden droegen de Romeinen hun vaandels het heiligdom in.                         

Ze stelden ze op tegenover de oostelijke poort, brachten hun daar een offer, en riepen Titus 

onder luid gejuich uit tot imperator.                                                                                                                               

Want de stad Jeruzalem zal met vuur verbrand worden, profiteerde Openbaring 17:6 met de 

woorden: Zij zullen de hoer met vuur verbranden.                                                                                                        

Voordat we de volgende verzen lezen uit Openbaring is het goed om ons te herinneren dat:                                                                                                                  

De grote stad, de vrouw, de grote hoer en Babylon allemaal synoniemen waren voor het 

Jeruzalem met haar inwoners tussen de jaren 66 tot en met het jaar 70 van de eerste eeuw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Openbaring 18 vers 20: Verblijd u over haar(de grote stad/Jeruzalem) hemel, heilige 

apostelen en profeten, want God heeft uw vonnis aan haar(Jeruzalem) voltrokken.                                                                                                                                                                     

Openbaring18 vers 21: Zo zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden, en 

het zal nooit meer gevonden worden ( zoals ze was voor het jaar 70  bekleed met fijn linnen, 

purper  en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels  Openbaring  18:16.                                                                                                                                        

Openbaring 19 vers 1 en 2: En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de 

hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Here 

onze God.  Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer 

(Jeruzalem) geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat 

Hij het bloed van Zijn dienstknechten aan haar  gewroken heeft.  

Met de laatste plagen over het Jeruzalem van het jaar 70 is de toorn van God over het 

verbondsvolk tot een einde gekomen lezen we in Openbaring 15 vers 1.                                                                                                                

Het grote Babylon (Jeruzalem) is gevallen en een woonplaats  van demonen geworden 

volgens Openbaring 18:2.                                                                                                                                           

Alles is precies zo gegaan als de Here Jezus had voorzegd in Openbaringen, Matheüs 24, 

Markus 13 en Lukas 21. En bevestigd door Eusebius en Flavius Josephus.                                                                                                                                                                                              



                                                                                                                                                                                                                                                                       

De tijden van de heidenen zijn vervuld                                                                                                                                                                                                                                   

De Here Jezus zei in Lukas 21 vers 24: En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, 

totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.                                                                                                              

Sommige menen dat deze tekst slaat op het huidige Jeruzalem toen heel Jeruzalem in 

Israëlische handen viel.                                                                                                                                                                        

Dat op dat moment de tijden van de heidenen vervuld waren.                                                                                                                                                                          

We moeten deze tekst echter wel in de context blijven lezen!                                                                                                    

Heel het betoog van de Here Jezus in Lukas 21 gaat immers vanaf vers 5 over de verwoesting 

van Jeruzalem welke binnen 40 jaar zou plaats vinden.                                                                                                            

In Openbaring 11:2 openbaarde de Here Jezus dat Jeruzalem 42 maanden of 3,5 jaar vertrapt 

zal worden. De engel zegt daar: Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en 

meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven.                                                                                                                            

En zij zullen de heilige stad vertrappen, 42 maanden lang.                                                                                     

Gedurende deze drie en half jaar zijn de oordelen over het land Israël en Jeruzalem gekomen.                                                                                                                                                       

Met de vernietiging van Jeruzalem en de tempel kwam er een einde aan het oude Sinaï 

verbond, en  kon het nieuwe verbond, met het eeuwige Koninkrijk van God, pas goed 

uitbreiden met Jezus als Koning.                                                                                                                                                            

Halleluja, want de Here de almachtige God is Koning geworden.                                                                     

Laten we blij zijnen ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven! Moedigt Openbaring 19:7 

ons aan.  

De vijgenboom                                                                                                                                                                                    

De Here Jezus zei in Matheüs 24 vers 32: Leer van de vijgenboom deze gelijkenis, wanneer 

zijn tak al zacht worden de bladeren uitspruiten, dan weet U dat de zomer nabij is.                                   

Zo ook u(de toehoorders) wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor 

de deur.                                                                                                                                                                          

In de context gelezen is het volgens mij volkomen helder dat de Here Jezus hier aan zijn 

toehoorders uitlegt dat, als ze al de tekenen hebben meegemaakt die de Here heeft genoemd, 

het einde van Jeruzalem met de tempel, aanstaande is.                                                          Wat 

het einde betekende van het tijdperk van het Sinaï verbond.                                                                                                                                                                

Het Sinaï verbond had 1500 jaar het leven van het volk Israël bepaald.                                                                       

Dat verbond stond nu op het punt te verdwijnen lezen we Hebreeën 8 vers 13.                                                         

De tempel zou  vernietigt worden. De eeuw van het nieuwe verbond zou  door breken.                   

Wat een geweldige impact moet die omwenteling geweest zijn voor de Joden en de christenen 

maar ook in de geestelijke wereld.                                                                                                          

Zelf voor de heidenen zal  het een geweldige indruk gemaakt hebben want de tempel in 

Jeruzalem stond  overal ter wereld tot in de verste uit hoeken, ook bij andere volken in hoog 

aanzien schrijft Flavius Josephus in zijn boek op blz.330.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Vele gelovigen menen dat in Matheüs 24:32 met de vijgenboom, het huidige Israël aangeduid 

wordt.                                                                                                                                                                  

Door Gods handelen met het huidige Israël zou Jezus dan terugkomen gedurende de generatie 

die leven tijdens de stichting van de staat Israël in 1948.                                                                                                                                                           

Dat zou dan plaats moeten vinden rond 1988.                                                                                                            



Daar toen de Bijbelse norm voor een generatie van 40 jaar werd aangehouden.                                             

Hal Lindsey en anderen  hebben hier toen veel aandacht aan gegeven.                                                                     

De tijd van een generatie moet in deze zienswijze wel steeds worden opgerekt. 

                                                                                                                                                                                           

 

 

Openbaring  

                                                                                                                                                                    

De Openbaring van de Here Jezus begint in vers 1 met: Openbaring van Jezus Christus, die 

God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat SPOEDIG moet 

geschieden.                                                                                                                                               

In het boek Openbaring geeft de Here Jezus aan, dat schalen van toorn van God over 

Jeruzalem en het verbondsvolk Israël komen zal en dat Hij zou overwinnen  

Openbaring is geschreven rond het jaar 66 tijdens het bestuur van keizer Nero die Johannes 

verbannen had naar Patmos.                                                                                                                                                  

Eén van de oudste versies van de het nieuwe testament vertelt ons wanneer het boek 

Openbaring is geschreven 

Een inscriptie in het boek Openbaring, in de Syrische versie, luidt als volgt: De Openbaring 

die God gaf aan de heilige Johannes de evangelist op het eiland Patmos, waarheen hij werd 

verbannen door Nero Caesar.”   Nero overleed in het jaar 68 na Christus.  

 

De Syrische Peshitta bijbel  is eén van de eerste en oudste vertalingen van het nieuwe 

testament en dateert uit de tweede eeuw na Christus.                                                                                                                           

In de titel hiervan staat  dat Openbaring door Johannes geschreven is toen hij op het eiland 

Patmos verbleef, waarnaar hij verbannen was door Keizer Nero.  

Keizer Nero regeerde over het Romeinse Rijk van 54 AD tot 68 AD.                                                                             

Hier uit blijkt dat Johannes op het eiland heeft gezeten tijdens het regime van Keizer Nero.                                                                                                                                        

Johannes schrijft ook dat hij op Patmos was toen hij de Openbaring zag.                                                                                 

Dat in een van de eerste vertalingen van de Bijbel vermeldt staat wanneer Openbaring is 

geschreven, is alleen al een sterk argument.                                                                                                                                                  

Een afdruk van de Syrische Peshitta Bijbel staat op het  einde van dit hoofdstuk.                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         

Johannes schrijft in Openbaring 1:9 dat het boek geschreven is op eiland Patmos tijdens een 

periode van verdrukking.                                                                                                                                                                         

De Christenen werden hevig vervolg rond het jaar 66 van de eerste eeuw, door Keizer Nero. 

Het zal rond het jaar 66 is zijn, dat Openbaring geschreven is. 

De Here Jezus zei tegen de gelovigen in Filadelfia in Openbaring 3 vers 10: dat er een uur 

van verzoeking over heel de wereld (oikoumene wat bewoonde wereld betekend, in die tijd 

het Romeinse rijk) komen zal.                                                                                                                                                          

Volgens Flavius Josephus heeft de grote oorlog (de grote verdrukking/verzoeking) plaats 

gevonden over de Joden in de jaren 66-70.                                                                                                                                     

De profetie van Jezus in Openbaring 3:10 over het uur van verzoeking, heeft dus plaats 

gevonden voor het jaar 70 van de eerste eeuw.                                                                                                                                                                    

Openbaring 11:1,2 en Openbaring 11:8 geven aan dat het tempelcomplex en de stad 

Jeruzalem nog aanwezig waren, toen Openbaring geschreven werd.                                                                                                     

https://nl.wikipedia.org/wiki/Peshitta


Beide zijn in 70 na Christus totaal vernietigd.                                                                                                                            

Het boek moet dus voor het jaar 70 van de eerste eeuw  geschreven zijn.                                                                                                  

Openbaring 2 vers 25 Griekse vertaling: Maar wat jullie hebben houdt dat vast totdat Ik kom. 

Hoe kan de gemeente in Thyatira die er nu niet meer is, dat vasthouden als Jezus nu nog met 

de wolken moet komen?                                                                                                                     

Zo ook Openbaring 3 vers 11: Zie Ik kom spoedig. Houdt vast wat u (gemeente in Filadelfia) 

hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.                                                                                             

Zij die Jezus doorboord hebben en de hogepriester, zouden Jezus zien komen met de wolken. 

Zij leefden echter niet meer na 70.                                                                                                    

Ze waren omgekomen of gevangen genomen door het Romeinse leger.                                                              

Als Openbaring na 70 zou geschreven zijn, dan kunnen ze onmogelijk Jezus nog hebben zien 

komen met de wolken.                                                                                                                                                                   

Openbaring geeft nog meer aanwijzingen dat het boek voor het jaar 70 geschreven is.                                              

Maar nog belangrijker is wat de Here Jezus hierover zei.                                                                                                      

In Matheüs 24 vers 33 zei de Here Jezus tegen zijn discipelen, rond het jaar 33:                                                                                                                               

Zo ook u, wanneer u(Zijn toehoorders) al deze dingen(de tekenen) zult zien, weet dan dat het 

NABIJ  is, voor de deur.                                                                                                                                        

Voorwaar Ik zeg u Matheüs 24 vers 34: dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan, totdat al deze 

dingen(vernietiging van Jeruzalem met de tempel  en het zien komen van de Zoon des mensen 

op de wolken van de hemel) gebeurd zijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Hij zei duidelijk tegen zijn toehoorders dat Jeruzalem met de tempel in hun generatie  

vernietigd zou worden.                                                                                                                                           

We hebben gelezen in hst.4 van deze site, wat de redenen waren voor de Here om Jeruzalem  

te vernietigen.                                                                                                                                                              

Ik zal ze hier nog eens vermelden met het zicht op de datering van het boek Openbaring:                

De oordelen uit het boek Openbaring over het Joodse volk zijn in de jaren 66-70 van de eerste 

eeuw uitgestort over het Joodse volk.                                                                                                     

Daar waren 2 redenen voor:                                                                                                                                  

1.Het Joodse volk had de maat van de zonden vol gemaakt, 1 Thes.2:16                                                                                                          

2. Het Joodse volk had de maat van hun vaderen vol gemaakt, Matheüs 23:32 en 33.                                                                         

Hiermee hadden de zonden van het volk zich opgestapeld tot aan de hemel lezen we in 

Openbaring 18 vers 5.                                                                                                                                                                                                                                             

Het vol maken van de maten had te maken met het oude Sinaï verbond.                                                                                                   

Met de vaderen duidde Jezus de vorige generaties  van de Joden aan.                                                    

Deze generaties Joden hadden telkens de profeten omgebracht                                                              

die de Here naar hun had toezonden.                                                                                                          

Deze vaderen leefden gedurende het SinaÏ verbond.                                                                                                

Door het  hele boek Openbaring lezen we telkens weer, dat het doden van de profeten 

waaronder de Here Jezus een van redenen was dat Gods oordeel over het Joodse volk kwam 

in 66-70 van de eerste eeuw.                                                                                                                                         

Ook zal meegeteld hebben wat we lezen in Hebr. hoofdstuk 3 vers 9 en 10: Daar(in de 

woestijn, na de uittocht uit Egypte)) hebben uw vaderen Mij verzocht, zij hebben Mij op de 

proef gesteld en Mijn werken gezien 40 jaar lang.                                                                                                              

Daarom ben IK toornig geworden op dat geslacht.                                                                                                                           



De generatie van de Here Jezus heeft ook de werken van de Here Jezus  gezien en toch 

geloofde het merendeel van het volk niet.                                                                                                    

In de tijd van de vaderen wekte het niet erkennen van de werken van God, Gods toorn op. Het 

niet erkennen van Jezus werken, tijdens Zijn aanwezigheid in Israël, door het merendeel van 

de Joden, zal ook nu Gods toorn opgewekt hebben.                                                                                                                                                                                                        

Het Sinaï verbond heeft ongeveer 1500 jaar stand gehouden.                                                                                        

Vanaf dat het gesloten werd na de uittocht uit Egypte bij de Sinaï berg, tot de tempel 

vernietigd werd in het jaar 70.                                                                                                                                                                                                 

De zonden had ook te maken met de wet van het Sinaï verbond. Wet doet zonde kennen.                                                         

We weten door het verslag van Flavius Josephus zeker dat de tempel in het jaar 70 vernietigd 

is. Dit betekende het einde van het Sinaï verbond.                                                                                                 

Zodoende kunnen we er zeker van zijn dat het boek Openbaring voor het jaar 70 moet zijn 

geschreven.                                                                                                                                                                   

De Here Jezus heeft immers  Openbaring  grotendeels tot uitvoering gebracht tijdens de jaren 

66-70 van de eerste eeuw.                                                                                                                 

Het oordeel over de Joden in de eerste eeuw was rechtvaardig, omdat de Here door middel 

van Mozes de zegen en de vloek aan hen had voorgehouden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Volgens Flavius Josephus was het voor zover bekend de grootste oorlog die er ooit tussen 

twee staten en twee volkeren is uitgebroken.                                                                                                                                                                                                                   

Het boek Openbaring profeteerde rond het jaar 66 dat de oordelen over Jeruzalem spoedig 

zouden komen.                                                                                                                                             

Openbaring was geschreven aan de 7 gemeenten die in Azié waren,                                                         

lezen we in Openbaring 1:4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ongeveer 4 jaar nadat het boek Openbaring  is geschreven, heeft de Here de Romeinen 

ingezet om Zijn oordelen over Jeruzalem uit te voeren.                                                                                                       

Daar het nog ongeveer 4 jaar zou duren kon de Here Jezus tegen Zijn dienstknechten zeggen 

in Openbaring 1:1 wat spoedig moet geschieden en in vers 3: Want de tijd is nabij.                                                                                                                                                                                                                                      

Johannes de doper heeft het over het oordeel, wat het zelfde is als de dag van de Here of die 

grote en ontzagwekkende dag uit Maleachi 4 vers 5.                                                                                    

In hst.6 meer over de profetie van Maleachie.                                                                                                                                                                       

De Here Jezus noemt  deze dag de Grote verdrukking in Matheüs 24:20.                                                                 

Eusebius die leefde van 260 tot 340 meent dat het boek openbaring geschreven is in 95 na 

Christus.                                                                                                                                        

Degenen die vasthouden aan de “late datum,” gaan er vanuit dat het boek Openbaring 

geschreven is in de tijd van Domitianus Caesar zo rond 95-96 NC. Deze datum wordt bepaald 

door de volgende uitspraak van Irenaeus (140 NC tot 202 NC), zoals geciteerd door Eusebius, 

de kerkhistoricus, in 325 NC: “Wij zullen ons echter niet blootstellen aan het risico om een 

definitieve uitspraak te doen over de naam van de Antichrist, want als het nodig was dat zijn 

naam duidelijk moet worden onthuld in deze huidige tijd, dan zou het aangekondigd zijn door 

hem die de openbaring ontving.                                                                                                                             

Want het is nog niet erg lang geleden dat hij gezien is, bijna in onze tijd, aan het einde van 

Domitianus regering.”                                                                                                                                            

Er zijn een paar dingen die hier opvallen. Ten eerste, de uitspraak is geciteerd door Eusebius 

en komt van Irenaeus. Deze Irenaeus was hier zelf geen getuige van. Hij verwees hierbij naar 



Polycarpus, die zou vermoedelijk Johannes hebben gekend. Er zijn hier dus drie mensen bij 

betrokken, van elkaar gescheiden door drie eeuwen. Simpel gezegd, van horen-zeggen. Ten 

tweede, het belangrijkste deel van het citaat – “het is nog niet erg lang geleden dat hij gezien 

is,” – is dubbelzinnig (zeker in de originele taal). Het kan zijn dat Openbaring niet gezien is, 

maar ook dat Johannes nog niet lang geleden gezien is.                                                                              

En dan is nog maar de vraag over welke Johannes het gaat. 

Daar komt bij dat Irenaeus niet altijd even betrouwbaar was in zijn vermeldingen van feiten 

omtrent personen. Jezus zou volgens hem op z’n 50ste nog op aarde rondgelopen hebben. Dit 

is duidelijk in tegenspraak met de geschiedenis. (zie www.tektonics.org/guest/irey50.html) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ondanks dat het nieuwe verbond in werking was getreden, heeft het Sinaï verbond nog 40 jaar 

naast het nieuwe verbond bestaan.                                                                                                                                                        

Met de verwoesting van de tempel kwam er ook een einde aan de uiterlijkheden van het oude 

Sinaï verbond.                                                                                                                                                                                 

Tot de negentiende eeuw werd  door het merendeel van de christenen als vaststaand geloofd:                                                                                                                                                                           

1.Dat de grote verdrukking er was toen Jeruzalem vernietigd werd door het Romeinse leger in 

de jaren 66-70.                                                                                                                                                                              

2.Het Koninkrijk van het Joodse volk afgenomen was en aan de gelovigen in de Here 

Jezus(de gelovige Jood en heiden)  gegeven is.                                                                                                                         

3. De gelovigen in de Here Jezus Gods volk zijn.                                                                                                    

Bovenstaande 3 punten worden ook in deze studies onderbouwd door vele verzen uit Gods 

Woord. 

In de negentiende eeuw kwam de leer van Darby op, die de gebeurtenissen die zich hebben 

afgespeeld in de eerste eeuw, verplaatsten naar de toekomst.                                                                               

De blijdschap dat door de Geest, Gods Koninkrijk uiteindelijk de hele wereld zal omvatten 

werd vervangen door de gedachte dat de antichrist de gehele wereld in zijn macht krijgt 

uitmondend in een grote verdrukking die de gehele wereld zal treffen.                                                     

Daarna zou Jezus terug komen en Zijn Koninkrijk beginnen.                                                                                                                                                                         

Zijn de christenen die deze leer aanhangen niet nog steeds bezig met de dingen                                            

van het oude verbond?                                                                                                                                                                

Want de tempel in Jeruzalem moet dan weer herbouwd worden  en het Romeinse rijk moet 

ook weer in een of andere vorm terug komen.                                                                                                                                   

In deze visie zal het Joodse volk  dan ook weer een grote rol moeten gaan spelen.                                                                                                                                                                                         

Paulus zegt echter in 2 Kor. Hoofdstuk 3 vers 6: Dat de Here ons bekwaam heeft gemaakt  om 

dienaars te zijn van het nieuwe verbond!                                                                                                                                            

Het nieuwe, betere verbond, waar de Here Jezus zelf middelaar en borg van is kon tot verdere 

ontplooiing komen nadat het oude Sinaï verbond definitief verdwenen was met het 

vernietigen van de tempel door de Romeinen in 70 na Christus.                                                                                                                                                              

Het boek Openbaring gaat voor het grootste deel over het oordeel over Jeruzalem wat plaats 

heeft gevonden in de jaren 66-70.                                                                                                                                                              

En is in eerste instantie gericht aan Zijn dienstknechten die toen leefden, in de tijd dat 

Openbaring geschreven werd. Om te laten zien wat spoedig moet geschieden, en geschreven 



aan de 7 gemeenten die in Asia lagen, lezen we in Openbaring 1                                                                                                                                                                       

Verder laat het boek Openbaring zien dat de Here Jezus de grote overwinnaar is!                                     

De christenen van de eerste eeuw konden in Openbaring 17 vers 14 lezen: Zij zullen oorlog 

voeren tegen het Lam, maar het Lam, want de Heere der heren is Hij en Koning der koningen, 

zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en 

gelovigen.                                                                                                                                                 

Openbaring was een geweldige bemoediging voor de eerste generatie christenen.                       

Deze christenen werden heel erg vervolgd maar de Here Jezus bemoedigde hen om vol te 

houden. Hij zou spoedig komen, om hun verdrukkers te vergelden lezen we in 1Thess.1:6.                                                                

En in Openbaring 22 vers 6 en 7 staat: en hij zei tegen mij: Deze woorden zijn betrouwbaar en 

waarachtig. En de Here, de God van de heilige profeten heeft Zijn engel gezonden om Zijn 

dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren.  En zie Ik kom spoedig.                                                                                  

Het overige van het boek Openbaring is ook belangrijk maar staat altijd in verband met wat de 

Here Jezus profeteerde in in Matheüs 23 en 24                                                                                                          

Wij worden door het lezen van het boek openbaring ook geweldig bemoedigd.                                                  

De Here Jezus is Overwinnaar en onze grote Koning!                                                                                                      

Verder beschrijft de Here Jezus in Openbaring  met de meest prachtige beelden hoe lief Hij 

Zijn gemeente heeft.                                                                                                                                                          

Hij ziet ons als Zijn geliefde bruid en wij zijn voor Hem als een zeer kostbare edelsteen. Wij 

zijn ook de vrouw van het Lam. Meer hierover in hoofdstuk 6.                                                                                                                                  

Alle heiligen samen vormen samen het Nieuwe Jeruzalem, de heilige Stad, waar de Here 

woont Openbaring 21:9 tot en met 11.                                                                                                                                                          

Here Jezus wat houdt U veel van ons. Duizend maal dank!  

Hieronder nog een afdruk van de Syrische bijbel.                                                                                                         

 

Link naar de online Peshitta Bijbel waarin de vermelding is meegenomen: 

https://archive.org/details/apostolicalactse00ethe/page/454 
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