
Hoofdstuk 6 De dag des Heren.   

 De apostelen leefden in de laatste dagen                                                                                                                   

Dit weten we omdat we dit lezen in de Hebreeën brief en wel in Hebr.1 vers 1: Nadat God 

voorheen vele malen en op vele wijze tot de vaderen heeft gesproken, heeft Hij in deze laatste 

dagen tot ons gesproken door de Zoon.                                                                                                                                           

Deze laatste dagen zijn de laatste dagen van de aanwezigheid van de tempel.                                                                                          

De Here Jezus zei in Mathëus 24 vers 2; dat er van de tempel niet één steen op de andere 

steen gelaten zou worden die niet afgebroken wordt.                                                                                                                                                             

De tempel was de plaats waar de Here werd aanbeden en de plaats waar de offers gebracht 

werden.                                                                                                                                                   

Als de tempel weg was, konden de offers die volgens de wet gebracht moesten worden niet 

meer uitgevoerd worden door de priesters.                                                                                                                                            

Aan het Judaïsme zoals het was in de dagen voor de vernietiging van de tempel zou                                    

een einde komen.                                                                                                                                                                                               

Ook aan het optrekken van het Joodse volk naar  Jeruzalem om de feesten te vieren zou                                            

een einde komen.                                                                                                                                                                       

Kortom hun Joodse wereld ging voorbij. Hun Joodse hemel en aarde.                                                                                                                                                                                          

De laatste dagen van de tempel heeft een periode van ongeveer 40 jaar bestreken.                                              

Van het openbaar optreden van de Here Jezus tot aan de vernietiging van de tempel 40 jaar 

later.           Ook de naamregisters waren verbrand waardoor er geen  Levitische priesters meer 

aangewezen konden worden en hield de Levitische priesterdienst ook op.                                                                                              

Met de vernietiging van de tempel waren de laatste dagen voorbij en kon het Koninkrijk van 

God verder uitgebreid worden.                                                                                                                                                      

Deze laatste dagen dat de tempel er nog was  zouden zwaar worden voor de discipelen van de 

generatie die leefden ten dage van de Here Jezus.                                                                                                                                                                              

Jezus zei in Mattheüs 24 vers 9: Dan zullen ze u overleveren aan verdrukking en u doden, en 

u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam.                                                                                         

Paulus onderwees hetzelfde als de Here Jezus.                                                                                                                   

In 2 Tim.3 vers 1 tot 6 bijvoorbeeld zei Paulus tegen Timotheüs: En weet dit, dat in de laatste 

dagen zware tijden zullen aanbreken.                                                                                                                                  

Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, enz.                                                               

Zij hebben een schijn van Godsvrucht maar hebben de kracht ervan verloochend.                                                                                   

Keer u ook van hen af. Paulus noemde allerlei eigenschappen van de mensen op, die toen in 

de laatste dagen leefden.                                                                                                                                          

Hij roept Timotheüs op om DEZE mensen te mijden om zich van hen af te keren.                                       

DEZE mensen, zijn de generatie genoten van Timotheüs.                                                                                    

Dit maakt duidelijk dat de laatste dagen hebben plaats gevonden tijdens het leven van 

Timotheüs. Om de bijbel goed te begrijpen is het belangrijk dat we ons afvragen, wat 

betekende dit gedeelte voor de schrijver en de eerste lezers.                                                                                                                

Jacobus waarschuwde de rijken van zijn tijd i.v.m. de laatste dagen  in Jac.5 vers 3 met deze 

woorden: Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal een getuigenis tegen u zijn en uw 

vlees verteren. U hebt schatten verzameld in de laatste dagen.                                                                                                           



In de jaren 66-70(de laatste jaren van de tempel) werden deze rijke Joden getroffen door de 

oordelen die over Jeruzalem toen zijn uitgestort. En over de Joden die overal in het Romeinse 

Rijk woonden.                                                                                                                                                                                           

De Here gebruikte hiervoor de Romeinse legers.                                                                                                                                                                 

Tegen de gelovigen in de Here Jezus zei Jacobus in vers 8 en 9: U moet ook geduldig zijn en 

uw hart versterken, want de komst van de Here is nabij.                                                                                                                      

Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt.                                                           

Zie de Rechter staat voor de deur.                                                                                                                            

Niet veel later kwam de Rechter op de wolken van de hemel om te oordelen.                                                                

De rechtvaardigen(de gelovigen in Jezus werden behouden) de Joden die Jezus verwierpen 

werden veroordeeld.                                                                                                                                                                                                    

Dat de eerste generatie christenen in de laatste dagen leefden weten we ook, omdat Petrus dit 

ook aankondigde in Handelingen 2 vers 17 door de profeet Joël aan te halen met deze 

woorden: het zal zijn in de laatste dagen zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle 

vlees.                                     

Mijn Geest, de heilige Geest was net uitgestort, het teken dat de discipelen TOEN in de laatste 

dagen van  het tijdperk van de tempel leefden                                                                                                                                                     

Het nieuw testament geeft geen enkele aanwijzing dat wij NU zouden leven in de eindtijd of 

in de laatste dagen.                                                                                                                                                           

De maat van de zonden kan nooit meer vol worden door het offer van Jezus en dat de mensen 

nu de maat van de vaderen vol zullen gaan maken is al helemaal niet aan de orde.                                                                             

Het vol maken van deze 2 maten door het Joodse volk was de reden  van Gods toorn Zie 

hoofdstuk 4.                                                                                                                                                                  

De tekenen die de Here Jezus geeft in Mattheüs 24 staan allemaal in het teken van de 

verwoesting van de tempel wat het einde van het Judaïsme  betekende.                                                                          

De discipelen vroegen immers aan de Here Jezus wanneer de tempel verwoest zou worden en 

wat het teken zou zijn van de voleinding van dit tijdperk. (Het einde van het tijdperk van het 

Jodendom zoals het was in die dagen)                                                                                                                                                             

De stenen tempel die in de laatste dagen van het Sinaï verbond vernietigd werd, is er niet 

meer.                                                                                                                                                                                

Wij de gelovigen in de Here Jezus zijn nu de tempel van de Here, 2 Kor.6:16.                                                                          

We leven nu in de tijdperk (de eeuw) van het nieuwe verbond en van het Koninkrijk van God.                                                     

De apostelen, HUN generatie, leefden in de laatste dagen dat de tempel er nog was.                                    

De apostelen waren van de generatie die zouden meemaken dat de tempel vernietigd zou 

worden. De Here Jezus zei tegen hen in Mattheüs 24 vers 34: Voorwaar, IK zeg U, deze 

generatie zal zeker niet voorbij gaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn.                                                                                             

Studiebijbel.nl welke uitgaat van de Griekse tekst legt uit dat met deze generatie/geslacht 

altijd in de evangeliën, de mensen bedoeld worden, die leefden ten tijde van de spreker.                                            

Zo bijvoorbeeld ook in Mattheüs 17 vers 17 waar de Here Jezus tegen zijn toehoorders zei: O, 

ongelovig en ontaard geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn?                                                                                

Op Pinksterdag werd de Heilige Geest uitgestort. En zij allen werden vervuld met de Heilige 

Geest en begonnen te spreken in andere talen Hand.2 vers 4.                                                                                        

Dit ging gepaard met een geluid van een geweldige windvlaag.                                                                              



De mensen in Jeruzalem die op het geluid af kwamen, en de discipelen hoorden spreken tot 

hen, raakten in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.                                                                 

 

Petrus neemt dan het woord en zegt: Dit is wat gesproken is door de profeet Joël: en het zal 

zijn in de laatste dagen zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees, en verder 

in vers 18: en ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn 

Geest uitstorten en zij zullen profeteren.                                                                                                                                                                     

Hoe kon Petrus nu weten dat zij in de laatste dagen van het oude verbond leefden?                                      

Wel, de Here Jezus had dit zelf gezegd.                                                                                                                           

De discipelen wezen op de tempel en dan zegt de Here Jezus: Voorwaar, Ik zeg U, hier zal 

geen steen op de andere gelaten worden Mattheüs 24:1,2.                                                                                                             

En dat Jeruzalem zou worden verwoest zei de Here Jezus in Lukas 19:44 met deze woorden: 

Zij zullen u(Jeruzalem)met de grond gelijk maken en uw kinderen in u verpletteren.                                                        

Als de tempel er niet meer zou zijn, betekende dit het einde van het Sinaï verbond.                                        

Het einde van hun Joodse wereld, begrepen de apostelen.                                                                                                                                                                            

Dit maakte een geweldige indruk op ze. Deze prachtige stad in grote rijkdom Opb.18:16( 

Flavius Josephus spreekt zelf over  onmetelijke rijkdom) met de indrukwekkende tempel waar 

de Here God woning had gemaakt, zou vernietigd worden.                                                                                                          

De Here Jezus had meerdere keren tegen ze gezegd, dat de vernietiging van Jeruzalem met de 

tempel,  nog tijdens hun generatie plaats zou vinden lezen we in Mattheüs 23:36 en Mattheüs 

24:34.                                                                                                                                            

Het stond voor de deur Mattheus 24:33.  

De profeet Maleachi en Elia                                                                                                                                                                                     

Ook de profeet Maleachi profeteerde over de komst van de dag des Heren.                                                                  

De profeet Elia zou eerst komen en daarna de dag des Heren lezen we in Maleachi 4 vers 5: 

Zie Ik zend tot u de profeet Elia voordat de dag van de Here komt, die grote en 

ontzagwekkende dag.                                       Dat de profeet Elia gekomen is, zei de Here 

Jezus in Mattheüs 11 vers 14 wat versluierd: En als u het wilt aannemen: hij(Johannes de 

doper) is Elia die komen zou.                                                                      Maar in Matheüs17 

vers 12 zei de Here Jezus ronduit: Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is.                                                                                                              

In Lukas 1:17 zei de engel Gabriël tegen Zacharias over Johannes de doper: Hij zal voor Hem 

(Jezus) uitgaan in de geest en in de kracht van Elia.                                                                                                                             

Elia is gekomen in de persoon van Johannes de doper.                                                                                               

De Here Jezus heeft uitgelegd dat het niet meer dan 40 jaar (deze generatie) zou duren tussen 

de komst van Elia en de grote ontzagwekkende dag van de Here.                                                                              

De dag dat de schalen van toorn over Jeruzalem zouden worden uitgestort.                                                                   

De Here Jezus heeft immers gezegd: Dat over hen(de generatie van de Here Jezus) al het 

rechtvaardige bloed zal komen dat vergoten is op aarde Mattheüs 23:35,36.                                            

Ongeveer 40 jaar na deze woorden van de Here Jezus werd Jeruzalem met de tempel met de 

grond gelijk gemaakt.                                                                                                                                                                                   

Door de profetie van Maleachi weten we dat de grote en ontzagwekkende dag des Heren,  

door de Here Jezus de grote verdrukking genoemd, niet de gehele aarde betrof maar beperkt 



bleef tot Israël.                                                              In het laatste vers van Maleachi 

hoofdstuk 4 hebben de vertalers het Griekse Ge, wat vertaald kan worden met aarde of land 

vertaald met aarde.                                                                                                                  Uit 

de hele context van het boek Maleachi  blijkt dat Ge vertaald moet worden met land.                    

Het land Israël.  En dat de dag des Here alleen het volk Israël betrof blijkt wel uit Maleachi 1 

vers 1:                Het woord van de Here tot Israël, door de dienst van Maleachi.                                                                   

De oordelen zouden over het volk Israël komen niet over de gehele aarde.                                                               

Hoewel Maleachi profeteerde voor het volk Israël kunnen wij er natuurlijk ook veel uit leren.                        

Het belangrijkste voor ons: gelovigen worden door het geloof in Jezus behouden, de 

ongelovigen blijven gescheiden van God.                                                                                                                                              

In hoofdstuk 4 van Maleachi lezen we, in vers 1: Want zie, die dag komt brandend als een 

oven dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden.                                                       

De dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de Here van de legermachten.                                                         

En in hoofdstuk 4 vers 5 lezen we verder: Ik zal naar U (Israël) toekomen voor het oordeel.                                                        

Voordat deze grote en ontzagwekkende dag van de Here kwam, zond de Here de profeet Elia 

(Johannes de doper) met de oproep om zich te bekeren.                                                                                                                                                     

En voor hen die zich bekeren -die Zijn Naam vrezen- zal de Zon der gerechtigheid opgaan en 

onder Zijn vleugels zal er genezing zijn, lezen we in Maleachi 4:2.                                                                                                    

Zij die zich bekeerden en in de Here Jezus geloofden vonden genezing onder Zijn vleugels.                                          

Helaas wilden de meesten van het volk niet onder Zijn vleugels komen.                                                              

Zoals de Here Jezus al profeteerde in Math. 23 vers 37: Jeruzalem, Jeruzalem, u die de 

profeten doodt en stenigt wie naar u toegezonden zijn.                                                                                                            

Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens 

bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt het niet gewild.                                                                              

Zie uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten.                                                                                 

Ook met deze woorden kondigde de Here Jezus het oordeel aan over Israël van de eerste 

eeuw.                                                                                                                                                                

De dag van welbehagen voorbij                                                                                                                                                                                    

De Here Jezus las in Nazareth uit Jesaja 61 voor en eindigde bij de woorden uit Jesaja met: 

het jaar van het welbehagen van de Here te prediken Lukas 4:18.                                                                                  

Het volgende vers uit Jesaja luidt: en de dag van de wraak van onze God.                                                             

Deze tekst sprak de Here Jezus echter nog niet uit.                                                                                                            

Rond 3 en een half jaar heeft de Here het volk Israël opgeroepen zich te bekeren.                                     

Deze 3 en een half jaar waren de dag van het welbehagen van de Here.                                                                    

Pas in de laatste dagen van Zijn prediking heeft de Here Jezus het over de dag van de wraak 

van onze God, dan heeft Hij het over de vernietiging van Jeruzalem met de tempel.                                                              

In Lukas 21:22 horen we de Here Jezus tegen Zijn discipelen zeggen als Hij het heeft over de 

vernietiging van Jeruzalem: Want dit zijn de dagen van wraak opdat alles wat geschreven 

staat, vervult wordt.                                                                                                                                                                        

En om de begrenzing van de toorn van God aan te geven staat er in vers 23: Maar wee de 

zwangeren en de zogenden in DIE dagen, want er zal grote nood zijn in HET land en toorn 

over DIT volk. 



Ook uit de woorden van Johannes de doper weten we dat het oordeel plaats heeft gevonden                       

tijdens zijn generatie.                                                                                                                                                              

Johannes de doper(Elia) kondigde aan dat het oordeel over Israël zou komen en dat                                  

ze zich bekeren moesten.                                                                                                                                                             

Adderengebroed, wie heeft u laten weten dat u(toehoorders van Johannes) moet vluchten 

voor de komende toorn?  Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering 

horen we                                                                     hem zeggen in Mattheüs 3:8,9.                                                                                                                                                  

Verder zei Johannes in Matheüs 3 vers 10: De bijl ligt zelf al aan de wortel van de bomen, 

elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.                                  

En over de Here Jezus zei hij in Matheüs 3 vers 12: Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn 

dorstvloer grondig  reinigen en  Zijn tarwe(de gelovigen in Hem) in de schuur verzamelen en 

Hij zal het kaf(Joden die Hem verwierpen) met onuitblusbaar vuur verbranden.                                                                                                  

Dit  gebeurde dat Jeruzalem in het jaar 70 vernietigd werd.                                                                                                                                                         

Toen de toorn van God over Jeruzalem kwam in de jaren 66-70 van de eerste eeuw, werden 

de lijken in het dal van Hinnom (Gehenna) geworpen dat vlak bij Jeruzalem ligt.                                                                                              

Het was de plaats waar het afval werd gestort. Het vuur brandde er onophoudelijk.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Volgens de Here Jezus, Johannes de doper en Maleachi zou de toorn over het  volk Israël 

komen en wel over de generatie die de Here Jezus hebben horen preken.                                                                               

Johannes de doper heeft het over het oordeel, wat het zelfde is als de dag van de Here, die 

grote en ontzagwekkende dag uit Maleachi 4 vers 5.                                                                                                    

Ook Petrus spreekt over de grote en ontzagwekkende dag van de Here die komt in Hand.2:20 

waar hij de woorden van de profeet Joël aanhaalt.                                                                                                                           

De Here Jezus noemt  deze dag de Grote verdrukking in Matheüs 24:20.                                                                                                                                                              

De Here Jezus en Johannes de doper roepen de Joden dan ook op om zich te bekeren.  

De woorden van de Here Jezus in Matthëus 24 in samenhang met de profetieën van Joël en 

Maleachi, en de Openbaring van de Here Jezus geven zo een begrijpelijk overzicht van de dag 

des Heren.  Deze verschrikkelijk dag des Heren is gekomen over Jeruzalem en over al de 

Joden die Jezus verwierpen, in de jaren 66 tot en met 70 van de eerste eeuw.  

Na de aankondiging van het komende oordeel door Johannes de Doper Matheüs 3:10, heeft de 

Here veel geduld en  genade getoond voor het verbondsvolk Israël                                                                                               

Met de apostelen als vertegenwoordigers van het volk Israël, heeft de Here een nieuw verbond 

gesloten met Israël. 40 jaar lang kon het volk toetreden tot het nieuwe verbond.                                                                                 

Die Joden die niet toetraden tot het nieuwe verbond maakten de maat van hun zonden vol.                                              

De zonden van vele generaties hadden zich opgehoopt.                                                                          

Openbaring 18 vers 5 zegt het zo: Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de 

hemel,                                                                             en God herinnerde Zich haar 

ongerechtigheid.                                                                                                                            

Paulus zei in 1 Thes.2 vers 16: Zo maken zij voor altijd de maat van hun zonden vol. De toorn 

is over hen gekomen tot het einde(einde van de tempel en van het Judaïsme)                                                                              

Ook hadden ze de maat van hun vaderen vol gemaakt, door het doden van de heiligen en 

profeten waaronder de Here Jezus.                                                                                                                                                                                



In Mattheüs 23 vers 35 had de Here Jezus al voorzegd dat over HEN (Zijn toehoorders) het 

rechtvaardige bloed zal komen dat vergoten is op aarde, vanaf het bloed van de rechtvaardige 

Abel tot het bloed van Zacharia, die u gedood hebt tussen de tempel en het altaar.                                               

De dag des Heren was gedurende de jaren 66-70 van de eerste eeuw.                                                                            

De schalen met toorn werden uit gestort over Jeruzalem met zijn bewoners.                                                         

Maar ook over de ongelovige Joden die overal in het Romeinse rijk woonden.                                               

Aangezien zij het bloed van de heiligen en de profeten vergoten hebben, hebt U ook hun 

bloed te drinken gegeven want zij verdienen het, openbaarde de Here Jezus in Openbaring 

16:6.                                           Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig omdat Hij het 

bloed van Zijn dienstknechten aan haar(Jeruzalem) heeft gewroken Op.19:2.                                                                                                                                                      

Verder heeft Lukas het over dat er op aarde benauwdheid onder de volken en radeloosheid zal 

zijn. Dat de mensen zullen bezwijken van vrees en verwachting over dingen die over de 

wereld komen.            De vertalers hebben oikoumenei vertaald met wereld wat de indruk 

geeft dat de oordelen over de hele wereld zouden komen.                                                                                                                                    

Oikoumenei betekent echter de bewoonde wereld, het toenmalige Romeinse rijk.                                                                                                                                                                         

De radeloosheid onder de volken op aarde is door het woord Oikoumenei beperkt tot de 

volkeren van het Romeinse rijk.                                                                                                                                                          

De toorn van God over het verbondsvolk ging over de landsgrenzen van Israël heen.                                     

Overal in he tRomeinse rijk braken in die jaren opstanden in de steden uit waarbij op grote 

schaal de ongelovige Joden werden vermoord.                                                                                                                                     

Dit bracht radeloosheid en vrees over de Joden en de volkeren van het Romeinse rijk.                                 

Flavius Josephus schrijft in zijn boek ,de Joodse oorlog, dat de inwoners van elke stad in 

Syrië, de Joden hebben gedood. En dat er in Egypte meer dan 60000 Joden gedood werden.                                                                               

Er zijn in de oudheid meerdere dagen van de Heer geweest.                                                                                                

Het betekende altijd een oordeel, wat betekende: vernietiging van de goddelozen en 

verlossing over de rechtvaardigen.                                                                                                                                                                       

In Jesaja 34 lezen we dat Edom geoordeeld werd en God Zijn eigen volk om Zich heen 

verzamelde. Uit de context moet blijken over welke dag des Heren gesproken wordt.                                                                   

De Profeet Joël wordt door Petrus aangehaald i.v.m. de laatste dagen: uit de context wordt 

duidelijk dat Petrus het heeft over de dag des Heren die zou komen over Israël(Hand.2 vers 17 

tot en met 21)                                                                                                                                                                                       

De Here Jezus had het komende oordeel over Jeruzalem en de komst van de Zoon des mensen 

op de wolken immers in Mattheüs 24 aan hen voorzegd.                                                                                                 

Sommigen van hen zouden nog leven als het zo ver was , lezen we in Matheüs 10 vers 23: 

Voorwaar, Ik zeg u: U zult u rondgang door de steden van Israël niet geëindigd hebben, 

voordat de Zoon des Mensen gekomen is. 

 Het nieuwe verbond staat, sinds het gesloten is met Israël, in de eerste plaats open, voor het 

Joodse volk om toe te treden. Eerst de Jood maar ook de Griek.                                                                                          

Door  de eeuwen heen hadden de christenen het Joodse volk moeten liefhebben, zodat ze 

jaloers op de christenen zouden zijn geworden en zo de Here Jezus als hun verlosser hadden 

leren kennen. Helaas is het tegenovergestelde gebeurd.                                                                                                                  



Maar nu in onze tijd zien we dat steeds meer Joden de Here Jezus als verlosser en Here in hun 

leven toelaten. 

De dag des Heren heeft plaats gevonden in de laatste dagen(jaren) dat de  tempel er nog was                                                       

De teksten die dit ondersteunen zijn:                                                                                                                             

1. De Here Jezus zei dat het einde zou komen als het evangelie van het Koninkrijk in de hele 

wereld gepredikt was. In de context gelezen begrijpen we dat de Here Jezus met het einde 

doelde op de vernietiging van Jeruzalem en de tempel, wat het einde betekende van het oude 

verbond.               Het evangelie is gepredikt in de hele werel (Romeinse rijk)                                                                                                          

Er wordt melding van gemaakt in: Rom 10 vers 18: Hun geluid is over heel de aarde 

uitgegaan, en hun woorden tot  de einden van de wereld.                                                                                                                   

Verder in Tim.4:17, Kol.1:6 en in Kol.1 vers 23 waar Paulus schrijft: Het evangelie dat u 

gehoord hebt, dat gepredikt is in de gehele schepping die onder de hemel is, waarvan ik 

Paulus, een dienaar geworden ben.                                                                                                                                                                

2. Maleachi profeteerde dat de Here eerst Elia zou zenden voordat de dag des Heren zou 

komen.                        Elia(Johannes de doper) is gekomen en kondigde het oordeel aan 

Mattheüs 17:12                                                                      Het oordeel betekende hier: 

Scheiding tussen de goddeloze en de rechtvaardigen.                                                                                                                                                                   

3. Petrus haalt de profeet Joël aan met deze woorden in Handelingen 2 vers 17: En het zal zijn 

in de laatste dagen zegt God. Dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees .                                                                   

En vers 21 en 22: De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de 

grote en ontzagwekkende dag van de Here komt.                                                                                                                 

De veranderingen aan zon en maan is beeldtaal om de ernst van de situatie te onderschrijven.                   

Meer hier over in hoofdstuk 8.                                                                                                                                                        

De Heilige Geest is uit gestort lezen we in Handelingen 2:4 en de dag des Heren kwam tijdens 

de generatie van de apostelen zoals de Here Jezus heeft gezegd.                                                                         

4. Johannes de doper in de geest van Elia, profeteerde dat de komende toorn niet lang zou 

duren.   De bijl lag al aan de wortel van de boom Mattheüs 3:10.                                                                                                         

Van de Here Jezus zei hij: dat de Here de wan reeds in zijn hand heeft Mattheüs 3:12.                                   

De bijl en de wan zijn al vast gepakt en geven beide aan dat het oordeel over Israël spoedig 

komen zou. 40 jaar later had het volk Israël de maat, met hun zonden,  en de maat van hun 

vaderen vol gemaakt en kwamen de schalen met toorn over Jeruzalem.                                                                                                                                                     

5. Paulus zei tegen de mensen in Thesselonica dat ze de dag des Heren zouden meemaken.                        

In 1Thes.5 vers 2 lezen we: Want u weet zelf heel goed, dat de dag van de Here komt als een 

dief in de nacht. En vers 4: Maar u broeders bent niet in de duisternis zodat die dag u als een 

dief zou overvallen.                                                                                                                                                                        

Het is belangrijk om in te zien dat alle christenen voor het jaar 70 bekend waren met de 

profetie van de Here Jezus over de vernietiging van de tempel wat het einde betekende van 

het  SinaÍ verbond  en het einde van het toenmalige Judaïsme. Dit alles geschiede in hun 

dagen.                                                                                                                           Het einde 

van de wereld was echt niet in hun gedachten, daar hadden ze nog geen moment aan gedacht.                                                                                                                                                                                            

De woorden van de Here Jezus, dat de tempel en Jeruzalem in hun tijd vernietigd zouden 

worden waren continue in hun gedachten.  Hun eeuw, de eeuw van Mozes met de wet zou 

spoedig ten einde komen                                                                                                                                                                              

Zijn komst met/in de wolken daar keken ze naar uit! Ze verlangde naar de  toekomende eeuw 

het tijdperk van Jezus Christus.   De eeuw waar wij nu in leven.                                                                                                             

De discipelen van de Here Jezus waren waakzaam en wisten dat deze dag spoedig zou komen.                                    

De Joden hadden geen vermoedde wat hen te wachten stond.                                                                  

Voor hen kwam deze dag als een dief in de nacht.                                                                                                   

Ook Openbaring 16:15 bevestigd dat deze dag onverwacht gekomen is voor Jeruzalem.                                   



Zie Ik kom als een dief.                                                                                                                                             

Het vers hiervoor spreekt dan ook van de grote dag van de Almachtige God Openb.16:14.                                                                                                                                               

Flavius Josephus bevestigt ook dat deze dag voor de Joden als een dief in de nacht gekomen 

is.                   

Hij beschrijft het in zijn boek zo: De oorlog had hen plotseling overvallen toen ze uit het hele 

land massaal naar de stad waren gekomen om er het feest van de ongezuurde broden te vieren.                    

Verder in Openbaring lezen we dat Zijn volk weg moet gaan: En ik hoorde een andere stem 

uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk,(De gelovigen in de Here Jezus) opdat u 

geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen Openbaring 

18:4.                                            Jeruzalem was in de jaren 66-70 een woonplaats van 

demonen geworden Openb.18:2.                                      En volgens Op.16:11 en 16:21 

lasterden zij God.                                                                                                            Wat ook 

bevestigd wordt door Flavius Josephus, hij schrijft: Het kon niet anders lijkt mij, dan dat zij 

God vervloekten.                                                                                                                                                                     

Aan de mensen die tot geloof  waren gekomen, werd toen door de verkondigers van het 

evangelie, alles doorgegeven wat de Here Jezus had gezegd.                                                                              

Ook al de tekenen, die de door de Here Jezus voorzegd waren, die komen zouden voor de 

tempel vernietigd zou worden.                                                                                                                                                     

Zoals afval van het geloof, oorlogen, aardbevingen, hongersnoden, volk zou tegen volk 

opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk.                                                                                                                                                        

 

 

Spotters en afval van het geloof 

 

Alel bovenstaande  tekenen hebben plaats gevonden tijdens het leven van de eerste generatie 

christenen.                                                                                                                                                                                            

In de laatste dagen zouden er ook spotters komen volgens 2 Petrus 3 vers 3 waar hij zei: Dit 

moet u(de eerste lezers van zijn brieven)) allereerst weten, dat er in de laatste dagen(van de 

tempel) spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen.                                                                            

Deze spotter zijn ook in die dagen gekomen lezen we in Judas 1 vers 17 en 18 waar Judas 

schrijft: 

Maar u geliefden (eerste lezers van deze brief), HERINNER u zich de woorden die 

voorzegd zijn door de apostelen van onze Here Jezus Christus, dat zij u gezegd hebben, dat er 

in de laatste tijd spotters zullen zijn, die naar hun eigen goddeloze begeerten wandelen. 

Zij zijn het die scheuringen veroorzaken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben. 

Judas heeft het over spotters die scheuringen veroorzaakten in de laatste tijd.                                                              

De laatste tijd zijn de laatste dagen van de tempel, begrijpen we nu.                                                                      

Alle christenen waren in de eerste eeuw op de hoogte dat tijdens hun generatie de tempel en 

Jeruzalem vernietigd zou worden.                                                                                                                                    

Velen hadden het van de Here  Jezus zelf gehoord en anderen kregen het door van de 

apostelen.                       Het was in die dagen niet nodig om erbij te zeggen dat het de laatste 

dagen of de laatste tijd van de tempel was. Iedere christen was er al mee bekend. 

  

 De Here Jezus heeft gezegd in Mattheüs 24 vers 10 dat er velen zullen struikelen( voordat de 

tempel met de grond gelijk gemaakt zou worden)                                                                                                                          

De grote afval van het geloof in de Here Jezus heeft plaats gevonden in de laatste dagen/jaren 

dat de tempel er nog was, rond de jaren 60 na Christus.                                                                                                                         

Paulus getuigt hiervan o.a in 2Tim.4 vers 16: Bij mijn eerste verdediging was er niemand die 

mij bijstond maar zij hebben mij allen verlaten; moge het hun niet toegerekend worden.                                                 



Ook zegt Paulus in 2 Tim.1 vers 15: Dit weet u dat allen die in Azië zijn,                                                                           

zich van mij hebben afgekeerd.                                                                                                                                                                            

Verder zegt Paulus in 1 Tim.4:1 dat in latere tijden sommige afvallig zullen worden van het 

geloof                              In latere tijden, zijn de laatste dagen/jaren voordat  de tempel 

vernietigd zou worden.                                                                                                              

Paulus zal de brief in de jaren 50-60 geschreven hebben.                                                                                                                                                                 

De Here Jezus profeteerde in Mattheüs 24:10 dat er in de laatste dagen(jaren) voor de 

vernietiging van de tempel, velen zouden struikelen anders gezegd, van het geloof zouden 

afvallen.                                                                       Daarom vraagt Hij in Lukas 18 vers 8: 

Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op aarde vinden?                                                                                                                                                               

Deze vraag van Jezus kan niet op onze tijd slaan.                                                                                                   

Vandaag de dag zijn er tientallen miljoenen mensen die opnieuw geboren zijn.                                                      

Zij allen geloven in de Here Jezus. Bovendien neemt de uitbreiding van het Koninkrijk van 

God alleen maar toe                                                                            

Beter vrijgezel blijven 

Waarom raadde Paulus vrijgezellen Korintiërs aan niet te trouwen?                                                                                                                                                                                                       

Wel, hij wist dat er nog maar weinig tijd restte ten tijde dat hij 1Kor.7:29 schreef.                                             

Hij wist dat binnen niet te lange tijd de Jeruzalem vernietigd zou worden, en de komst van 

Jezus  op de wolken aanstaande was.                                                                                                                                                     

Er zou hier grote nood aan vooraf gaan wist Paulus.                                                                                                                                                          

Hij schreef aan de Korintiërs in 1 Kor.7 vers 26,27 Bent U vrij van een vrouw, zoek dan geen 

vrouw,                           Ik denk dat dit goed is met het oog op de aanstaande nood.                                                                            

Paulus doelde op de aanstaande nood die de Here had aangekondigd in Mattheüs 24 o.a vers 9 

waar Hij zei: Dan zullen ze u overleveren aan verdrukking en u doden en u zult door alle 

volken gehaat worden omwille van Mijn Naam.                                                                                                                              

De wetteloosheid zou toenemen en de liefde van velen zou verkillen.                                                                  

We zien dat onbegrijpelijke teksten, wel te begrijpen zijn, nu we weten, dat deze teksten in 

verband staan met de aankomende vernietiging van Jeruzalem in de jaren 66-70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Iets verder schrijft Paulus in 1Kor.7 vers 31: Immers de gedaante van deze wereld gaat 

voorbij.  Ook bij deze tekst de vernietiging van de tempel voor ogen houden.                                                                                

Dan wordt deze tekst ook duidelijk.                                                                                                                                               

De Joodse wereld/eeuw zoals het was(de gedaante) zou verdwijnen als de tempel                                

vernietigd zou worden.                                                                                                                                                             

De nieuwe wereld/eeuw met Jezus als Koning  kon doorbreken!                                                                                                   

Paulus zei in 1Kor.7:31 het zelfde als Jezus maar gebruikte andere woorden. Jezus zei in 

Matheüs 24 vers 35: De hemel en aarde zullen voorbij gaan(toenmalige Joodse wereld), maar 

Mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan.                                                                                                                                                                                         

Bergen val op ons                                                                                                                                                            

Voor de Joden was de dag des Heren een verschrikkelijke tijd.                                                                          

In Openb.6:16 staat: zij riepen naar de bergen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht 

van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam.                                                                                



Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?                                              

De Here Jezus had al TEGEN de dochters van Jeruzalem in Lukas 23:28-31 gezegd: Huil niet 

over Mij, maar over u zelf. Want zie, er komen dagen waarin men zal zeggen, zalig de 

onvruchtbaren en de schoten die niet hebben gebaard en de borsten die niet gezoogd hebben.                                                      

Dan zullen zij beginnen te zeggen tegen de bergen: Val op ons en tegen de heuvels, bedek 

ons.                       Zien jullie de overeenkomst met wat de Here Jezus tegen de vrouwen zei, 

en de woorden van de Here in Openbaring 6:16?                                                                                                                                                        

Dat de vrouwen volgens de Here Jezus beter konden huilen over hen zelf, dan over Hem en 

dat ze wilden dat de heuvels hen bedekken.                                                                                                                                   

Het laat wel heel duidelijk zien dat de oordelen van het boek Openbaring over Jeruzalem in 

70 na Christus zijn gekomen.                                                                                                                                                       

Openbaring 6:16 heeft het immers over de grote dag van Zijn toorn.                                                                     

Door het verslag van deze oorlog van Flavius Josephus weten we dat de Joodse bevolking in 

het Romeinse rijk afschuwelijk heeft geleden in die tijd.                                                                                                                                     

Het was veel beter om niet geboren te zijn.                                                                                                         

Zalig de onvruchtbaren en de schoten die niet hebben gebaard.  

Babylon (Jeruzalem) zal nooit meer gevonden worden 

De gelovigen hadden van de apostelen gehoord dat de tempel en Jeruzalem in hun generatie, 

met de grond gelijk gemaakt zou worden, wat het einde betekende van de Joodse wereld zoals 

het was in die dagen. Hun hemel en aarde gingen voorbij.                                                                                                                                                                                 

Ze wisten dat de dag des Heren spoedig komen zou, al de tekenen waren bijna vervuld.                                                                              

Ze geloofden de woorden van de Here Jezus dat Hij komen zou met de wolken.                                                                                                                                        

De discipelen van de Here Jezus waren waakzaam en wisten dat deze dag weldra zou komen.                      

De Here Jezus had immers tegen de discipelen gezegd in Mattheus 24 vers 33: Zo ook u, 

wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur!                                                                                             

ZO OOK U, heeft betrekking op de toehoorders van de Here Jezus niet op onze generatie!                              

De dag des Heren kwam voor de christenen van toen niet als een dief in de nacht.                                

Ze waren er op voorbereid en verlangden naar deze dag.                                                                                                  

Ze wisten dat er dan een einde zou komen aan hun verdrukkingen.                                                                                                                                                              

De apostel Petrus zei het zo in 2 Petrus 3 vers 12: U(De  generatie genoten van Petrus, de 

eerste lezers van de brief) die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt.                                                                         

De Here Jezus zou zich spoedig openbaren vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht 

wanneer Hij met vlammend vuur wraak uitoefende over hen die God niet kennen, en over 

hen(de ongelovige Joden) die het evangelie van onze Here Jezus Christus niet gehoorzaam 

waren.                                                                                     Het is immers rechtvaardig van 

God verdrukking te vergelden aan hen die u( de christenen) verdrukken legt Paulus uit in 2 

Thes.1:5 t/m 9.                                                                                                                                                    

De uiterlijkheden van het Sinaï verbond zouden spoedig verdwijnen, waarvan de tempel het 

belangrijkste symbool was.                                                                                                                                                                                    

Overal in het Romeinse rijk werden in de jaren 66-70  grote aantallen Joden vermoord door 

hun medeburgers in de steden lezen we in het boek van Flavius Josephus.                                                                                         

De kinderen van het Koninkrijk werden buiten geworpen  in de buitenste duisternis zoals de 



Here Jezus had voorzegd  Matheüs 8:12.                                                                                                                                

De toorn was over hen gekomen tot het einde (is het einde van de periode van de tempel)1 

Thess. 2:16.                                                                                                                                                                                        

Van belang is dat wij, de enorme betekenis begrijpen van de vernietiging van de tempel wat 

het definitieve einde betekende van het Sinaï verbond en het toenmalige Judaïsme .                                                         

De eeuw van Jezus met het nieuwe verbond brak door!                                                                                           

Het was een keerpunt in de geschiedenis en vooral ook op het geestelijke vlak.                                                                                                         

De toenmalige Joodse wereld, hun oude hemel en aarde, gingen voorbij.                                                                                                       

De vijgenboom (de Joodse wereld voor het jaar 70) zou nooit meer vrucht dragen tot in 

eeuwigheid niet, zei Jezus in Matheüs 21:19.                                                                                                                                                                             

Openbaring zegt het zo in Openbaring 18 vers 21: En een sterke engel hief een steen op als 

een grote molensteen, en wierp die in de zee, en zei: Zo zal Babylon, de grote 

stad,(Jeruzalem) met geweld neergeworpen worden, en het zal nooit meer gevonden worden.                                                                                                    

Jeruzalem met het Jodendom en de tempel, zoals het was in de tijd dat Jezus op aarde 

wandelde, zal nooit meer zo gevonden worden.                                                                                                                                                                                           

Er was grote blijdschap  in de hemel dat Jeruzalem vernietigd was lezen we in Openbaring 18 

vers 20: Verblijd u over haar, hemel, heilige apostelen en profeten, want God heeft uw vonnis 

aan haar voltrokken.(profeten en apostelen waren gedood in Jeruzalem)                                                                                     

De  vreugde in de hemel  over de rechtvaardige oordelen over Jeruzalem gaat verder in                

Openbaring 19  vers 1t/m 3 En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de 

hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Here 

onze God.                  Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote 

hoer(Jeruzalem) geoordeeld heeft, die  de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en 

omdat Hij het bloed van Zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft.                                                                                                                                     

En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja! En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid.                                      

Dat haar rookt op stijgt tot in alle eeuwigheid betekent dat Jeruzalem met de stenen tempel 

nooit maar dan ook nooit meer gevonden zal worden!                                                                                                             

Zoals we in hst.5 al gelezen hebben komen we in de  bijbel op meerder plaatsen tegen dat  de 

Here getrouwd is met het  oude verbondsvolk Israël.                                                                                                               

Dat de Here getrouwd is met dit volk lezen we in Jeremia 3 vers 14: Keer terug, afkerige 

kinderen, spreekt de Here, want Ik heb u getrouwd.                                                                                                                   

Dat het verbondsvolk Israël de vrouw van de Here was kunnen we lezen in Ezechiël 23.                                               

Ezechiël 23 vers 4 en 5 zeggen het zo: Zij werden Mij tot vrouw. Maar zij bedreef hoererij, 

hoewel zij Mij toebehoorde.                                                                                                                                                                      

We hebben net in Openbaring gelezen: Zo zal Babylon, de grote stad,(Jeruzalem) met geweld 

neergeworpen worden, en het zal nooit meer gevonden worden.                                                                                           

Het huwelijk met het volk Israël is voorgoed beëindigd en zal nooit meer hersteld worden.                                                                                                                                                             

Het goede nieuws is dat de Here opnieuw getrouwd is en Zijn bruid de gemeente tot vrouw 

heeft genomen.                                                                                                                                                                           

Paulus zei tegen de Korintiërs in 2 Kor.11 vers 2: Want ik beijver mij voor u met een ijver 

van God.                 Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één Man, om u als een reine 

maagd                                           aan Christus voor te stellen.                                                                                                                                        

Door dit huwelijk is er grote blijdschap en de vreugde in de hemel.                                                                                  



We lezen in Openbaring 19 vers 6: En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte 

en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want 

de Here de almachtige God, is Koning geworden.                                                                                                                                                                   

Vers 7: Laten we blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft 

van het Lam is gekomen en Zijn vrouw(de gelovigen in de Here Jezus) heeft zich 

gereedgemaakt.                                                                                                                            

Vers 8: En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden want dit 

fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.                                                                                                                                            

Vers 9: En hij zij tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de 

bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.                                                                                                                                                        

De Here heeft definitief afscheid genomen van Zijn vrouw het volk Israël en heeft ons (de 

gemeente, de gelovige in de Here Jezus, Jood en heiden)) tot Zijn vrouw genomen.                                                                                       

Lieve broeders en zusters als we dit lezen kunnen we alleen maar God aanbidden en Jezus 

prijzen.  Dat Johannes deze waarachtige woorden van God hoorde, kon hij niet meer blijven 

staan en viel hij neer om te aanbidden Openbaring 19:10. De engel zegt dan: Aanbid God vers 

10.                                                                                                                                                      

In Openbaring 21 vers 9 en 10 laat de engel aan Johannes,  de bruid, de vrouw van het Lam 

zien.                                        Het blijkt het heilige  Jeruzalem te zijn dat neerdaalde bij God 

vandaan.                                                               Het heilige Jeruzalem is het zelfde als het 

nieuwe Jeruzalem  van Openbaring 21 vers 2.                                                               Het 

nieuwe Jeruzalem bestaat uit zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam laat 

Openbaring 21 vers 27 weten.                                                                                                                                            

Een ieder die gelooft in de Here Jezus is ook geschreven in het boek des levens van het Lam!                                                                                                                                                

Jeruzalem met de stenen tempel is voorgoed verdwenen (en zal nooit meer gevonden 

worden)het nieuwe Jeruzalem bestaande uit allen die geschreven zijn in het boek des levens is 

er voor in de plaats gekomen!                                                                                                                                                                         

De Here heeft immers gezegd in 2 Kronieken hst.33 vers 4: In Jeruzalem zal Mijn Naam voor 

eeuwig zijn. En in Ezra hst.1 vers 3: Hij is de God die in Jeruzalem woont.                                                                              

Veel wat geschreven staat  voor het volk van God(oude verbondsvolk Israël)  blijft 

geschreven voor het volk van God (nieuwe verbondsvolk, de gelovigen in Jezus)                                                                                           

Ja , het is zo als er geschreven is in Openbaring 21 vers 3: Zie, de tent van God is bij de 

mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en 

hun God zijn.                       Hier komen we weer Zijn volk tegen.                                                                                                                                          

Zijn volk zijn de gelovigen in de Here Jezus Zie hst.2 van deze site.                                                                                        

Zou het niet Gods bedoeling zijn dat wij christenen veel meer gaan beseffen dat wij nu Gods 

volk zijn en dat de tent van God bij ons mensen is en Hij bij/in ons woont? Ja, dat Hij uit 

liefde ons tot vrouw heeft genomen?                                                                                                                                                                  

We kunnen al deze prachtige dingen wel naar de toekomst verwijzen of denken dat dit pas 

komt als we ontslapen zijn, maar dan konden we wel eens aan Gods doel met Zijn gemeente 

voorbij gaan.                                                                                                                                                     

Het is de wil van de Here dat alle mensen behouden worden en het eeuwige leven ontvangen.   

Daarbij wordt ook Zijn Koninkrijk uitgebreid  tot de aarde vol zal zijn met de kennis des 

Heren Daniël 2:35.                                                                                                                                                                                      



En Hij wil ons, voor beide  daarvoor inzetten: Ga dan heen, onderwijs al de volken hen 

dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest Mattheüs 28 vers 

19.                                                                                                                                              

Het zal niet met kracht of geweld gebeuren maar Door Zijn Geest Zacharia 4:6.                                                                      

En deze Heilige Geest woont in ons. Laten we daarom eenvoudig doen wat Jezus ons 

opdraagt: getuige zijn van Jezus, het evangelie verkondigen en de zieken de handen opleggen 

en/of zalven met olie.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                 

De oude hemel en aarde  

De oude hemel en aarde was voor het Joodse volk, de wereld van de tijd dat het Sinaï verbond 

met de wet functioneerde, zoals het was ten tijde van het leven van  de Here Jezus dat Hij op 

aarde wandelde. E n duurde tot Jeruzalem met de tempel in de jaren 66-70 vernietigd werden.                                                                                                                                      

De dood hoorde bij de oude hemel en aarde, ten tijde van het Sinaï verbond.                                                        

Dit oude Sinaï verbond met de wet, was een bediening van de dood, want de letter doodt zei 

Paulus in 2 Kor.3:7.                                                                                                                                                                   

Paulus zei in Galaten 3 vers 11 en 12: En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt 

voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.                                                                                    

Maar voor de wet is het niet uit geloof, maar: De mens die deze dingen doet, zal daardoor 

leven.                                                                                                         De Israëlieten konden 

deze dingen (de wet) niet doen en daardoor heerste de dood tijdens het Sinaï verbond. Het 

loon van de zonde is immers de dood.                                                                                                                                                                                                                              

Dood heeft te maken met gescheiden zijn van God. En behoorde bij de oude hemel en aarde.                                                                 

Het tijdperk van de wet, de oude hemel en aarde zijn gelukkig voorbij.                                                                                                                                          

Er was grote vreugde in de hemel dat Jeruzalem met de tempel vernietigd was lezen we in 

Openbaring 18 vers 20: Verblijd u over haar, hemel, heilige apostelen en profeten, want God 

heeft uw vonnis aan haar(Jeruzalem) voltrokken.                                                                                                                                             

In Jeruzalem werden de profeten immers gedood.                                                                                                                                      

Vele christenen menen dat het  huidige Israëlische volk nog steeds Gods volk is.                                                            

En dat er weer een tempel komt in Jeruzalem.                                                                                                                                 

In  Openbaring 18 vers 21 lezen we echter: zo zal  Babylon, de grote stad,(Jeruzalem met de 

tempel)) met geweld neergeworpen worden, en het zal nooit meer gevonden worden.                                                                    

En Openbaring 19 vers 3: En zij zeiden voor de tweede keer:                                                                                              

Halleluja! En haar(haar is de grote hoer: Jeruzalem) rook stijgt op in alle eeuwigheid.                                                  

Het opstijgen van rook voor eeuwig wil ook zeggen dat het Jeruzalem met de tempel nooit 

meer gevonden zal worden.                                                                                                                                                                  

Het Judaïsme zoals het was in de tijd van de Here Jezus is voorbij,  voor eeuwig.                                                                 

Plannen om de tempel in Jeruzalem weer op te bouwen gaan dan ook tegen het nieuwe 

verbond in en behoren tot het oude verbond. Van de letter en van de dood.                                                                                             

Iedere christen moet zich hier verre van houden en beseffen dat we dienaren zijn van het 

nieuwe verbond van de Geest die levend maakt 2 Kor.3:6.                                                                                         



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

De nieuwe hemel en aarde                                                                                                                                            

De Here Jezus heeft een nieuw verbond gesloten met Israël Lukas 22:20.                                                                                                                                                                    

Door het offer van de Here Jezus in Zijn bloed heeft de Here zich verzoend met alle mensen.                      

Een ieder die zijn zonden belijdt en gelooft dat Jezus voor zijn zonden is gestorven en 

opgestaan is uit de dood, krijgt vergeving van zonden en heeft eeuwig leven.                                                                                                                              

Wij zijn door het offer van het Lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd gebracht: 

geheiligd.                                                                                                                      Door het 

kruisoffer van Jezus is alles anders geworden en zijn opstanding luidde een nieuw tijdperk in. 

Wat definitief zijn beslag kreeg na de vernietiging van Jeruzalem en de tempel.                                                               

Het tijdperk of de eeuw van het nieuwe verbond met Jezus als Koning Jezus, brak door!                                        

De nieuwe hemel en aarde zijn gekomen! Halleluja prijs de Zoon van God Jezus de Christus!                                                                                                                                                                   

Het leven hoort bij de nieuwe hemel en aarde, de tijd van het eeuwige nieuwe verbond.                                     

De Geest maakt levend 2 Kor.3 vers 6.                                                                                                                     

Wij, die het eigendom zijn van de Here Jezus weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het 

leven, omdat wij de broeders lief hebben 1 Joh.3:14.                                                                                                                           

Daarom lezen we ook in Openbaring 21 vers 4 dat de dood er niet meer zal zijn op de nieuwe 

hemel en aarde. Het sterven van ons lichamelijk lichaam wordt dan ook ontslapen genoemd.                                                                                                                                                                           

Als Petrus het heeft over de nieuwe hemel en aarde, brengt hij eenvoudig de woorden in 

herinnering van de Here Jezus uit Mattheüs 24 vers 35: De hemel en de aarde zullen voorbij 

gaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan.                                                                                                                          

De Here Jezus zei bovenstaande i.v.m. de vernietiging van de tempel, wat  het einde van het 

Judaïsme betekende: Deze hemel en aarde zijn toen voorbij gaan.                                                                                                    

De tempel was de plaats waar hemel en aarde bij elkaar kwamen.                                                                                         

God, uit de hemel ontmoette de mens van de aarde, in de tempel                                                           

Wanneer de tempel door het vuur van de Romeinen in brand staat, gaan de hemelen met 

gedruis voorbij en de elementen, de aarde, waar de tempel uit bestaat, vergaan brandend                                

volgens 2 Petrus 3:10.                                                                                                                                             

Geen steen bleef op de ander staan.                                                                                                                            

Precies zoals de Here Jezus gezegd heeft !!                                                                                                                      

Hun Joodse wereld van priesters,het brengen van offers, en het op gaan naar Jeruzalem om de 

feesten te vieren,  was voorgoed voorbij.                                                                                                                                                                       

Anders gezegd met de woorden van de Here Jezus de oude hemel en de aarde zijn voorbij 

gegaan.                                                                                                                                              

De Here Jezus predikte ook in Lukas 21:33 dat de hemel en de aarde voorbij zullen gaan.                             

In de zelfde toespraak had Hij net gesproken in Lukas 21:6 dat er van de tempel geen steen op 

de ander zou blijven.                                                                                                                                                  

De Here kan niet bedoelen dat de werkelijke hemel en aarde zouden vergaan, dat zou ingaan 

tegen Psalm 104 vers 5: Dat Hij de aarde gegrondvest heeft op zijn fundamenten, die zal voor 

eeuwig niet wankelen. En Psalm 78:69 Hij heeft de aarde voor eeuwig gegrondvest.                                                  

Bovendien zegt koning Salomo in Spreuken 17 vers 24: Een verstandige heeft wijsheid voor 

ogen, maar de ogen van een dwaas zijn gericht op het einde van de aarde.                                                                  

De woorden van Here Jezus in Mattheüs 5 vers 5 maken het ook duidelijk want: de 

zachtmoedigen zullen de aarde zullen beërven. De planeet  aarde, zullen de zachtmoedigen 



beerven zoals hij was dat de Here deze woorden sprak.                                                                                                                                     

Als we Jesaja 65 lezen  vanaf vers 17, begrijpen we uit vers 20, dat er op de nieuwe aarde nog 

zondaars zijn en dat de fysieke dood  er ook nog is. Jesaja 65 vers 20 luidt …….Een 

jongeman zal sterven als een honderd jarige, maar een zondaar, als hij 100 jaar is, zal 

vervloekt worden.                                                                                                                              

Dit is goed te verklaren als we inzien dat het tijdperk van het nieuwe verbond de nieuwe 

hemel en aarde zijn. En als het zuurdesem van het evangelie de hele wereld doorzuurt heeft 

zal ook de zondaar en de fysieke dood verdwenen zijn.                                                                                                                                       

De laatste vijand die teniet gedaan wordt is immers de dood 1 Korinthe 15:26.                                                                                                                                   

De Here Jezus zei in Mattheüs 5:18 Ik verzeker jullie zolang de hemel en de aarde bestaan, 

blijft elke Jota , elke titel van de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.                                                                                    

Dit stemt overeen met wat Jezus zei in Lukas 16 vers 16: De wet en de profeten zijn tot 

Johannes. Vanaf die tijd wordt het Koninkrijk van God verkondigd, en een ieder doet het 

geweld aan.                                                                                 De Here Jezus had het nieuwe 

verbond ingesteld, was gestorven, begraven en opgestaan.                           Door het offer van 

de Here  Jezus is het niet meer nodig dat er nog dieren- offers gebracht worden.                                                                                                                                                                                     

En met de vernietiging van  de tempel was het tijdperk van het Jodendom zoals het was in de 

dagen van de Here Jezus voorgoed voorbij.                                                                                                                                                  

De oude hemel en aarde( de tempel met al zijn gebruiken)) waren er niet meer.                                                

Zie de nieuwe hemel en aarde. De eeuw/tijdperk van Jezus met het nieuwe verbond is 

gekomen.                                                                                                                                  De 

Here Jezus laat met Matheüs 5:18 toch wel heel duidelijk zien dat Hij met de hemel en aarde,  

het oude verbond met de tempel aanduidde. Matheüs 5 vers 18 luidt: Ik verzeker jullie zolang 

de hemel en de aarde bestaan, blijft elke Jota , elke titel van de wet van kracht, totdat alles 

gebeurd zal zijn.                                                                                                                                                                                            

Lieve broeders en zusters, wij zijn niet meer onder de wet maar onder de genade laat Paulus 

ons uitdrukkelijk weten in Rom.6 vers 14: U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de 

genade.                                                                                                                             Als de 

Here Jezus het voorbij gaan van de hemel en aarde letterlijk zou bedoelen dan waren we nog 

steeds onder de wet. Immers de letterlijke hemel en aarde zijn er nog!                                                             

Paulus verklaart heel helder dat we niet meer onder de wet zijn met deze woorden uit                              

Galaten 2 vers 21: Als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs 

gestorven.    Voor hen die in Christus Jezus zijn, is de wet niet meer van kracht!                                                                                       

Zijn liefde woont in ons. En deze liefde doet de naaste geen kwaad.                                                                         

Daarom is de liefde de vervulling van de wet(10 geboden)                                                                                                                           

De geliefde Zoon van God is voor onze zonden gestorven en opgestaan, opdat wij zouden 

leven!                          Het Sinaï verbond was alleen gesloten met het verbondsvolk  Israël.                                                                               

Als ze zich zouden houden aan het verbond  werden ze gezegend en zouden ze leven.                                                         

De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven Galaten 3:12.                                                                               

Niemand van het oude verbondvolk, kon de wet houden, en zo heerste de dood.                                                        

Want het loon van de zonde is de dood  Rom. 6:23.                                                                                                                                                               

Het nieuw verbond is zoveel meer en zo veel beter, gesloten  met het bloed van Jezus tot 

vergeving van zonden en toegankelijk voor alle mensen.                                                                                                                                                      

Het is een veel beter verbond waar Jezus borg voor staat Hebreeën 7:22.                                                            



De vloek van de wet is  weg genomen schrijft Paulus in Galaten 3 vers 13: Christus heeft ons 

vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons tot vloek te worden.                                                                         

Het is zoals Paulus hier boven schrijft; voor ons christenen zijn de vervloekingen van                                                                 

de wet niet meer geldig.                                                                                                                                                                                      

Verder lezen we in Galaten 3:14. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot                                 

de heidenen zou komen!                                                                                                                                                               

Ja, we hebben Christus leren kennen. Er is geen groter zegen!                                                                                                             

En we zijn gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus volgens 

Efeze 1:3. 

Worden wij christenen ook gezegend in het materiële?                                                                                                        

En kan ziekte ons voorbij gaan? Psalm 91:9-16 en103:3, Jesaja 53:4, Matheüs 8:17.                                                                                                                  

Ter overweging:                                                                                                                                                        

Het oude Sinaï verbond zou tot zegen zijn als het volk Israël de Here in alles zou 

gehoorzamen.                    Dan hadden ze overvloed en de vloek van het Sinaï verbond zou 

aan hen voorbij gaan.                                                                                                                             

Zou de Here ons ook geen overvloed geven als we de Here God liefhebben met ons hele hart, 

ziel en  verstand en onze naaste liefhebben als onszelf  Mattheüs  22:37.                                                                                   

Zo heeft de Here een welgevallen aan ons en kan Hij ons rijkelijk zegenen.                                                  

De Here Jezus zei immers in Johannes 10 vers 10: Ik ben gekomen,                                                                  

opdat zij leven hebben en overvloed.                                                                                                                   

En Paulus schrijft in Filippenzen 4 vers 18: Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed.                                                                                                                                                    

Het nieuwe verbond is immers een beter verbond als het Sinaï verbond staat                                                                            

er in Hebreeën 7 vers 22: In zoverre is Jezus borg geworden van een zoveel beter verbond.                                                                                                

1 ding is zeker: Mijn God zal ons, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u 

nodig hebt, in heerlijkheid, door Jezus Christus.                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

En dank zij het nieuwe verbond(het offer van Jezus) ontvangen  allen die in de Here Jezus 

geloven  de heilige Geest en allen hebben het eeuwige leven en allen hebben vrede en 

blijdschap in het  hart  en allen behoren tot Gods volk en allen zijn in het Koninkrijk …….zal 

ik nog doorgaan? Ja, ik kan niet stoppen:  allen zijn kinderen van God, we zijn Priesters en 

Koningen, we zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen, we hebben vrije toegang tot de 

troon van God, verzegeld met de heilige Geest van de belofte, deel gekregen aan de Goddelijk 

natuur en ons wacht een onvergankelijke erfenis die in de hemel bewaard wordt voor ons!                                                                                                                                                                   

De alleen wijze God, onze Zaligmaker de Here Jezus, zij alle heerlijkheid!!  
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