
Hoofdstuk 7 De antichrist                                                                                                                                                                                                      

Als  christen belijd ik: dat Jezus Christus  in het vlees gekomen is.                                                                 

Het Woord is vlees geworden! 

De antichrist is elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is.                                                         

Die geest was in de eerste eeuw, in de tijd van Johannes  al in de wereld.                                                                  

1 Joh.4 vers 3 luidt: Elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is 

niet uit God, maar dat is de geest van de antichrist waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en 

die NU al in de wereld is.                                                                                                                                                                                

En verder zei Johannes in 1 Joh.2 vers 22: Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat 

Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.                                                                               

In 2 Joh.1 vers 7 staat nog: Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet 

belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist.                                                               

Uit deze teksten van Johannes over de antichrist leren we dat er IN DE TIJD van Johannes 

vele mensen, die uit hun midden kwamen, de geest van de antichrist hadden.                                                                              

Zij ontkenden dat Jezus Christus in het vlees gekomen was.                                                                                                

De discipelen hadden van de Here Jezus volgens Mattheüs 24 vers 24 gehoord dat er vele 

valse christenen en valse profeten zouden opstaan voordat de tempel                                                 

vernietigd zou worden.                                                                                                                                                              

Johannes zag om hem heen dat er vele antichristenen gekomen waren.                                                                            

Daardoor wist hij dat het niet lang meer zou duren voordat de tempel tot de laatste steen zou 

worden afgebroken en daarom schreef hij in 1 Joh.2 vers 18: Kinderen, het is het laatste uur, 

en zoals u(de generatie van Johannes) gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook 

nu veel antichristen gekomen, waaruit wij(Johannes en de eerste lezers van zijn brief)weten 

dat het laatste uur is.                                                                                                                       

Het zou nu niet lang meer duren of de Romeinse legers zouden Jeruzalem omsingelen en de 

tempel afbreken.                                                                                                                                                                                   

Vele christenen geloven dat er in de toekomst een antichrist komt, die in de tempel van God 

gaat plaats nemen.                                                                                                                                                                            

Dit om dat er in 2 thess.2 vers 4 staat: De tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God 

genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten.                                             

We moeten ons wel afvragen wat deze brief, in de eerste plaats, voor de eerste lezers 

betekenden en beseffen dat deze brief geschreven is                                                                                                    

aan de Thessalonicensen rond het jaar 55.                                                                                                                                                                      

Voor de Thessalonicenzen was het duidelijk dat Paulus het hier over hun tempel in het 

toenmalige Jeruzalem had.                                                                                                                                                                          

Niet over een tempel die duizenden jaren later nog gebouwd moet gaan worden.                                  

Herinnert u (U zijn deThessalonicenzen!) zich niet dat ik (Paulus) deze dingen zei, toen ik 

nog bij u was.                                                                                                                                                                                                 

Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam.                                                                                                          

Paulus heeft het over de wetteloze, hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de 

satan is.                                                                                                                                                                      

Hier refereerde Paulus aan de voorzegging van de Here Jezus in Mattheüs 24 vers 12 waar de 



Here Jezus zei: En doordat de wetteloosheid zal toenemen,                                                                           

zal de liefde van velen verkillen.                                                                                                                               

Paulus zei verder in vers 8: En dan zal de wetteloze geopenbaard worden.                                                         

Paulus had het hier over een wetteloze die in zijn tijd zou verschijnen, niet over de antichrist 

die in onze tijd zou verschijnen.                                                                                                                                                      

Paulus zei tegen de Thessalonicenzen in vers 6: dat ze weten wat hem(de tegenstander) NU 

(Niet over duizenden jaren) weerhoudt.                                                                                                                           

Johannes van Gischala is waarschijnlijk de wetteloze geweest. Hij was als god in de tempel 

van God gaan zitten.                                                                                                                                                                      

Hij was een rebel die van Galilea naar Jeruzalem was getrokken i.v.m. de opmars van de 

Romeinse legers in het jaar 66.                                                                                                                                                 

Hij was een goddeloze, niets ontziende man die zich in de strijd tegen de Romeinen in de 

tempel had teruggetrokken.                                                                                                                                                                 

Flavius Josephus schrijft dat deze Johannes vol list en bedrog was en hij stoorde zich op geen 

enkele manier aan alles wat volgens de wet en traditie heilig is.                                                                                                                  

Hij had de tempel in handen en had zich niet ontzien zich aan God te vergrijpen en zich 

tegenover God als een waanzinnige te gedragen.                                                                                                                                    

De wetteloze kon zich rond 66 nog niet openbaren zei Paulus in vers 7 omdat er iemand is die 

hem nu weerhoudt, totdat hij uit hun midden verdwenen is.                                                                                                        

De weerhouder is de heilig Geest die in de gelovigen van Jeruzalem aanwezig was.                                      

Als de gelovigen zagen dat Jeruzalem omsingeld werd door legers moesten ze de stad 

ontvluchten schrijft Lukas  in hoofdstuk 21 vers 20 en21.                                                                                                                                                                            

Eusebius schrijft in zijn boek de kerkgeschiedenis: Want in die tijd leefden de meesten van de 

apostelen en discipelen nog in de stad Jeruzalem.                                                                                                                        

Zo konden ze een heel sterke beschutting blijven bieden voor die plaats. (door de inwoning 

van de heilige Geest)                                                                                                                                                                        

Op een andere bladzijde schrijft hij: De gemeente in Jeruzalem verliet op een gegeven 

ogenblik de stad.                                                                                                                                                       

Men deed dit op aanraden van enige mensen, die algemeen als godsvruchtig bekend waren en 

Goddelijke openbaring hadden ontvangen.                                                                                                         

Zo kon de hele gemeente tijdig voor het uitbreken van de oorlog vertrekken.                                                           

Men vestigde zich in Pella, een stad in Perea.                                                                                                                                  

Door het vertrek van de mensen die in Christus geloofden was de Koninklijke stad Jeruzalem 

geheel verlaten van de heiligen.                                                                                                                                               

Het zelfde gold voor het Judese land.                                                                                                                                       

Toen brak daar het goddelijk oordeel over hen door, en werden ze gestraft voor hun 

wandaden. Tot zover Eusebius.                                                                                                                                                                        

Paulus wist dat de Here Jezus komen zou op de wolken tijdens de vernietiging van Jeruzalem 

en zei daarom tegen de Thessalonicenzen in vers 8: De Here zal hem(de wetteloze) verteren 

door de Geest van Zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij Zijn komst.                                                                                          

We zien dat hoofdstuk 2 van de tweede brief aan de Thessalonicenzen van Paulus goed te 

begrijpen is, als we ons, inleven, in de tijd van Paulus.  .                                                                                                                   

En wat is het heerlijk om te weten dat de wetteloze/antichrist al door de Here Jezus verteert en 



te niet gedaan is.                                                                                                                                                           

Kom, neem even tijd om Jezus te prijzen. Halleluja.                                                                                 

We zien dat de geest van de antichrist nu ook nog in ons midden aanwezig is.                                                               

Deze geest is te bestrijden door de verkondiging van het evangelie in Zijn kracht.                                                                    

De tijd van  de grote verdrukking  licht al 2000 jaarachter ons.                                                           

Het oude Sinaï verbond is voorbij gegaan, zie het nieuwe verbond isgekomen.                                                                                     

Al onze tijd en aandacht kan nu uitgaan naar de Here Jezus en Zijn Koninkrijk.                                                                              

We zijn dienaren van het nieuwe verbond.                                                                                                                                     

Daar heeft de Here ons bekwaam voor gemaakt 2 Kor.3:6.                                                                                                    

In de kracht van de Heilige Geest delen we de blijde boodschap  van het Evangelie zodat 

mensen behouden worden. En zo wordt Zijn Koninkrijk uitgebreid door Zijn Geest tot 

verheerlijking van God!   
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