
Hoofdstuk 8 Zie, Hij komt met de wolken                                                                                                                                                                       

De Here Jezus zei, dat Hij komen zou met de wolken als de grote verdrukking/oordelen over 

Jeruzalem gekomen waren Matheüs 24:29 en 30.                                                                                                                                                                 

Als  antwoord op de vraag van de discipelen in Matheüs 24 vers 3: Zeg ons, wanneer zullen 

deze dingen gebeuren?                                                                                                                                                                     

De discipelen stelde deze vraag naar aanleiding, dat de Here Jezus had gezegd, dat er van de 

tempel geen steen op de ander gelaten zou worden Matheüs 24:2.                                                                                                                          

In Lukas 21:27 zei de Here Jezus dat Hij zou komen in een wolk, met grote kracht en 

heerlijkheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

En  in Openbaring 1:7 lezen we: Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook 

zij die Hem doorstoken hebben.                                                                                                                        

En alle stammen van het land/aarde zullen rauw over Hem bedrijven.                                                               

Ook hier, net als bij Matheüs 24 vers 30, hebben de vertalers Ge vertaalt met aarde.                            

Het Griekse Ge kan ook land betekenen.                                                                                                                                

De aarde was niet verdeeld in stammen, het land Israël wel. Dit maakt duidelijk dat het om het 

land Israël ging.                                                                                                                                                                         

Alle gelovigen die leefden voor het jaar 70 wisten dat  Jezus zou komen met de wolken omdat 

Hij dit zelf had gezegd tegen de apostelen lezen we in Matheüs 24 vers 29 en 30.                                                                   

En ze wisten van de Here Jezus, dat Zijn komst met de wolken, te maken had met het oordeel 

over  het Joodse volk en dat daarbij de tempel vernietigd zou worden Matheüs 24:2.                                                                                         

De brieven  van de apostelen, waarin geschreven staat over de komst van de Here met/in de 

wolken, zijn gebaseerd op de woorden van de Here Jezus zelf: En dan(na de grote 

verdrukking van Jeruzalem) zullen zij(de generatie die de Here Jezus hoorde preken) de Zoon 

des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid Matheüs 24:30 

Lukas21:27.                                                                                                                                            

Het is goed om alle keren als we over de komst van Jezus lezen  (behalve Handelingen 1:11), 

we ons realiseren dat Zijn komst met de wolken in verband stond met de vernietiging van 

Jeruzalem  en de tempel, wat het einde betekende van het oude Sinaï verbond.                                                                                                                             

Ter herinnering:  De oordelen uit Openbaring, zijn over Jeruzalem in de jaren 66-70 van de 

eerste eeuw gekomen omdat het Joodse volk, de maat van hun zonden en de maat van hun 

vaderen vol hadden gemaakt.  Zie hoofdstuk 4.                                                                                                                                                                      

De apostelen schreven in hun brieven aan de christenen, keer op keer dat Jezus                                               

tijdens hun leven zou komen.                                                                                                                                     

Vandaar dat ze schreven: De Heer is nabij,  nog een heel korte tijd enz.                                                                              

En in Openbaring 22 lezen we de woorden van de Here Jezus: Zie, Ik kom spoedig .                                                            

De hierna  volgende verzen gaan over de spoedige komst van Jezus in/met  de wolken.                                                                                                                                   

Jacobus 5 vers 8: U(de eerste lezers van de brief) moet ook geduldig zijn en uw hart 

versterken, want de komst van de Here is nabij.                                                                                                                                  

Hebreeën 10 vers 37: Want nog een heel korte tijd en Hij die komt,                                                  

zal komen en niet uitblijven.                                                                                                                                   

1 Petrus 4 vers 7 Het einde aller dingen(het einde van de tempel met al zijn rituelen) is nabij 

gekomen.                                                                                                                                                                        



Romeinen 13 vers 11: Want het heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot geloof kwamen en                           

Rom. 13 vers 12 De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij.                                                                                                 

1 Kor.1 vers 7: Het ontbreekt u aan geen genade  gave, terwijl u (de Korintiërs) de 

Openbaring van onze Here Jezus Christus verwacht.                                                                                                                              

1 thes.2:19: Want wat is onze hoop of blijdschap of erekroon? Bent ook u(de mensen uit 

Thessalonica) dat niet voor het aangezicht van onze Here  Jezus Christus bij Zijn komst?                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2 Thessalonicenzen 5:23: En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw 

geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in alle dele 

onberispelijk bewaard te zijn.                                                                                                                                                               

Verder zei Paulus in 1Tim.6 vers 14: Dat Timotheüs dit gebod –strijdt de goede strijd van het 

geloof, onbevlekt en onberispelijk in acht moest nemen,                                                                                 

tot de verschijning van onze Here Jezus.                                                                                                   

Paulus ging er van uit dat Timotheüs nog in leven zou zijn als de Here Jezus verscheen, 

anders had Paulus wel geschreven: Houdt dit gebod vast tot je ontslaapt.                                                                              

We zien steeds weer, de absolute zekerheid van de gelovigen van de eerste generatie 

christenen, dat de Here Jezus met de wolken zou komen gedurende hun leven.                                                                          

Toen de oordelen dan ook plaats vonden over het Joodse volk door het vlammende vuur van 

de Romeinse legers wisten alle gelovigen dat de Here nu spoedig zou komen.                                                                                                                            

De wraak trof hen die het evangelie van onze Here Jezus Christus niet gehoorzaam waren.                               

Het waren de dagen van wraak zei de Here Jezus in Lukas 21 vers 22.                                                                                   

Zo ook Hebr.10 vers 30 en 31: Wij kennen immers Hem Die gezegd heeft: Mij komt de wraak 

toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here.                                                                                                                               

En verder, de Here zal Zijn volk oordelen.                                                                                                                                   

Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God.                                                                                                          

Uit de context van Hebr.10 begrijpen wij dat het hier niet de gelovigen in Jezus betreft, want 

die in Christus Jezus zijn worden niet veroordeeld staat er in Rom.8:1.                                                                                                     

Zijn volk verwijst hier naar het ongelovige verbondsvolk, de Joden.                                                                                        

Dat de schrijver het hier heeft over de komende wraak over het ongelovige Joodse volk, blijkt 

wel even verder uit Hebr.10 vers 37 waar staat: Nog een hele korte tijd en Hij Die komt, zal 

komen en niet uitblijven. Deze brief zal rond 64-66 na Christus geschreven zijn.                                                                                                  

Enkele jaren later kwam de Here Jezus in de wolken met vlammend vuur om de oordelen over 

Jeruzalem uit te voeren, gebruik makend van de Romeinse legers.                                                                                            

In Matheüs 10 vers 23, heeft de Here gezegd tegen zijn apostelen dat Hij zou komen voordat 

zij hun rondgang langs de steden van Israël hadden beëindigd.                                                                                         

Er waren al apostelen gestorven voor het jaar 70, maar de apostel  Johannes heeft de komst 

van Jezus op de wolken meegemaakt.                                                                                                                                    

Jezus zei in Joh.21 vers 22: Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het u aan.                                                

De apostel Johannes is na 70 gestorven.                                                                                                                                            

De Hogepriester heeft Jezus ook zien komen met de wolken in het jaar 70.                                                              

Jezus had immers tegen hem gezegd in Matheüs 26 vers 64: Maar Ik zeg u:                                             

Van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God 

en zien komen op de wolken van de hemel.                                                                                                                                                                                   

De hogepriester was natuurlijk bekend met het feit dat de Here God vele malen in een wolk        

aanwezig was.                                                                                                                                                                        



Hij kon de woorden uit Leviticus 16 vers 2: Want Ik verschijn in de wolk op het 

verzoendeksel en de woorden uit exodus 16 vers 10: Zie,  de heerlijkheid van de Here                                                  

verscheen in een wolk.                                                                                                                                                            

Alsook Exodus 20 vers 21: Het volk bleef op een afstand staan, maar Mozes naderde tot de 

donkere wolk, waar God was.                                                                                                                                                                                

De hogepriester zei dan ook volgens Markus 14:64 nadat Jezus had gezegd: U zult de Zoon 

des Mensen zien komen met de wolken van de hemel.                                                                                                          

U hebt de Godslastering gehoord. Wat is uw mening? En zij allen oordeelden over Hem dat 

Hij schuldig was en de dood verdiende.                                                                                                                                                 

Nu zegt Openbaring 1 vers 7: Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij 

die Hem door stoken hebben.                                                                                                                                                           

Heeft elk oog van de hele wereld Hem gezien in het jaar 70 van de eerste eeuw?                                                                                                                               

Door de woorden van de Here Jezus begrijpen we al, dat alleen de mensen in Israël Hem 

zouden zien.                                                                                                                                                               

En alleen de generatie Joden waar tegen de Here Jezus dit heeft gezegd Mattheus 24:34.                                                                                               

Dit wordt door de profeet Zacharia al geprofeteerd in Zacharia 12 vers 10: Maar over het huis 

van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van genade en van de gebeden 

uitstorten, zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben.                                                                                               

En zij zullen over Hem bitter klagen.                                                                                                                         

Zacharia geeft aan dat het zien van de Here Jezus alleen het huis van David en speciaal 

Jeruzalem betreft.                                                                                                                                                                                      

En dat de de toorn van God alleen het volk Israël treft, zei de Here Jezus zelf in Lukas 21 vers 

23: maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zal grote nood zijn in dit 

land en toorn over dit volk.                                                                                                                                                          

We weten het ook  uit Maleachi 1 vers 1: Een last het woord van de Here tot Israël, door de 

dienst van Maleachi Zie Hst.6 van deze site.                                                                                                             

De Here Jezus zei ook over Zijn komst op de wolken dat dit gepaard zou gaan met                     

ontzagwekkende tekenen.                                                                                                                                                                         

In Matheüs 24 vers 29 zei Hij: En meteen na de verdrukking van die dagen (de val van 

Jeruzalem)zal de zon duistert worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren 

zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.                                                                         

De conclusie van velen is dan: Dit is toen niet gebeurd, dus kan de Here Jezus niet gekomen 

zijn met de wolken.                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                 

De Here Jezus gebruikte hier symbolische woorden uit het oude testament, omdat in het oude 

testament deze  woorden werden gebruikt als er grote omwenteling plaats zou gaan vinden, en  

om de ernst van de situatie te benadrukken.                                                                                                                        

De Joden waren bekend met deze beeldtaal.                                                                                                                         

Ze waren opgegroeid met Gods Woord en hadden kennis van het oude testament.                                                                                                                                                              

In Jesaja 13 vers 9 tot en met 13 lezen we, als de Meden, Babylon veroveren: Zie de dag van 

de Here komt meedogenloos, met verbolgenheid en in brandende toorn, om van het land een 

woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te vagen.                                                                                                                          

Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen.                             



De zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt, en de maan zal haar licht niet laten 

schijnen. En vers 13: Daarom zal Ik de hemel doen sidderen, en de aarde lostrillen van haar 

plaats.  De aarde staat echter nog steeds op haar vaste plaats.                                                                                                      

En volgens Psalm 104 vers 5 Zal de aarde voor eeuwig niet wankelen.                                                    

Jesaja gebruikte beeld taal om de ernst van de situatie te benadrukken.                                                                                                           

Zo gebruikte de Here Jezus beeld taal waar de Joden mee vertrouwd waren, om de ernst van 

de geweldige omwenteling die zou plaats gaan vinden te benadrukken.                                                               

De profeet Joël bezigt ook deze beeldtaal i.v.m. de dag des Heren en Petrus  haalt de tekst van 

deze profeet aan in Handelingen2 vers 20.                                                                                                                  

Zo ook Edom, dat door de wraak van de Here werd getroffen.                                                                                                     

In Jesaja 34  vers 4 staat dan, dat de hemel opgerold zal worden als een boekrol.                                            

De hemel is echter nog steeds aanwezig.                                                                                                                                                                 

Verder gebruikt Ezechiël deze taal toen het zwaard van de koning van Babel                                         

over Egypte kwam.                                                                                                                                                                   

We lezen in Ezechiël 32 vers 7: Ik zal de zon met wolken bedekken en de maan zal zijn licht 

niet laten schijnen.                                                                                                                                                                                  

Zo ging symbolisch het licht uit  voor de Egyptenaren en zo is het licht uit gegaan voor de 

Joden, toen de oordelen kwamen over Jeruzalem in de jaren  66-70.                                                                                       

Jezus beklemtoonde dit door te zeggen dat de sterren van de hemel zullen vallen en de zon 

verduisterd zal worden.                                                                                                                                                               

De eeuw van Mozes met het oude Sinaï verbond eindigde, de eeuw van de Here Jezus met het 

nieuwe verbond brak door.                                                                                                                                                                      

Verslag Christenen in de eerste eeuw 

Laten we ons eens voorstellen alsof wij leven in de eerste eeuw rond het jaar 60.                                                

We zijn door de prediking van de apostelen tot geloof gekomen.                                                                        

De voorzegging van de Here Jezus dat Jeruzalem en de tempel tot de laatste steen zou worden 

afgebroken is ons bekend.                                                                                                                                                   

Al is het al weer ongeveer 30 jaar geleden dat de Here Jezus dit tegen Zijn discipelen heeft 

gezegd. Aan het Judaïsme zoals het zich afspeelde in Jeruzalem tot het jaar 70 zou dan 

voorgoed een einde komen.                                                                                                                                                                              

We geloven dat de Here Jezus nu spoedig zal komen op de wolken in de heerlijkheid van de 

Vader. Volgens Paulus zullen we opgenomen worden in de lucht om met Hem                                   

erenigd te worden.                                                                                                                                                                          

Hoe zal dat gaan? vragen wij ons af.                                                                                                                                                 

We hebben al veel tekenen die vooraf zouden gaan aan de vernietiging van de tempel mee 

gemaakt. Onder keizer Claudius is er een verschrikkelijk hongersnood over ons gekomen 

Hand.11:28 en er zijn besmettelijke ziekten geweest.                                                                                                                                             

Van Paulus hoorden we, dat er tijdens zijn verblijf in de gevangenis te Filippi een grote 

aardbeving heeft plaats gevonden Hand.16:26.                                                                                                                              

Ook elders hebben er grote aardbevingen plaats gevonden.                                                                                  

Verder horen we dat overal Koninkrijken tegen Koninkrijken opstaan.                                                            

We zien dat alles gebeurt, precies zoals de Here Jezus tegen Zijn discipelen heeft gezegd                      



in Matheüs 24:7.                                                                                                                                                 

Ook vallen er de laatste tijd velen van ons van het geloof af.                                                                                  

De Here Jezus had dit ook voorzegd in Matheüs 24 vers 10 waar Hij zei: dat er velen 

struikelen zullen.                                                                                                                                                                                   

Dit gebeurt momenteel ook in Azië volgens Paulus.                                                                                                                  

Hij schreef aan Timotheüs: Dit weet u dat allen die in Azië zijn, zich van mij hebben 

afgekeerd 2 Tim.1:15                                                                                                                                                                    

Eerder schreef Paulus al: dat in latere tijden(door de afval die we nu meemaken weten we dat 

deze latere tijden nu aangebroken zijn) sommige afvallig                                                                        

zullen worden van het geloof 1Tim.4:15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

En tijdens zijn verdediging in Rome was er niemand die Paulus bijstond, ze hadden hem 

allemaal verlaten 2 Tim.4:16.                                                                                                                                                             

Dat mensen van het geloof afvallen heeft zeker ook te maken met het feit dat we hevig 

verdrukt worden door de Joden en dat sommigen van ons worden gedood.                                                                                                             

Dit is verschrikkelijk maar verbaast ons niet want de Here Jezus heeft ook dit voorzegd in 

Matheüs 24 vers 9 met de woorden: Dan zullen ze u overleveren aan verdrukking en u doden 

en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam.                                                                                                                 

En Paulus heeft tegen ons gezegd dat we door veel verdrukking in het Koninkrijk van God 

moeten ingaan Hand.14:22.                                                                                                                                                                    

Er zijn nu ook spotters om ons heen.                                                                                                                                   

Van Judas kregen we pas noch een brief waarin hij schrijft: Maar u geliefden, HERINNER u 

zich de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Here Jezus Christus, dat zij u 

gezegd hebben, dat er in de laatste tijd(laatste tijd van het oude Sinaï verbond met de tempel) 

spotters zullen zijn, die naar hun eigen goddeloze begeerten wandelen.                                                                                                                                                   

Zij zijn het die scheuringen veroorzaken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben.                     

Regelmatig krijgen we een brief onder ogen van 1 van de apostelen.                                                                        

Door de brieven worden we aangemoedigd om vol te houden.                                                                               

Zo schreef Jacobus dat we geduldig moesten zijn en ons hart versterken, want de komst van 

de Heer is nabij Jac.5:8.                                                                                                                                                                  

We kregen ook een brief van Paulus te lezen waarin hij ons bemoedigde om Zijn Zoon uit de 

hemelen te blijven verwachten, namelijk Jezus, Hij zal ons verlossen van de                                       

komende toorn 1 Thess.1 vers10.                                                                                                                                                                                                                                                                            

En Petrus meldde in zijn brief dat we nuchter moesten blijven in onze gebeden daar het einde 

van alle dingen(alles wat het oude Sinaï verbond betreft) nabij was.                                                                                                                                                 

Paulus vertelde ons dat het Evangelie nu in de hele wereld verkondigd was Kol.1:5,6 en het 

niet lang meer zou duren dat de Here Jezus komt op de wolken.                                                                                          

We zijn gewaarschuwd om Jeruzalem te ontvluchten zo gauw we zien dat Jeruzalem 

omsingeld wordt door vijandelijke legers Lukas20:20.                                                                                                                                       

Er gaan al geruchten dat de Romeinse legers met hun aanvoerder Vespasianus in Galilea 

diverse steden heeft veroverd en daarbij vele Joden zijn omgekomen.                                                                                                                                                    

Het zal niet lang meer duren of de Romeinse legers staan voor de muren van Jeruzalem.                       

Tot zo ver het aannemelijke verslag van de christenen rond het jaar 66. 



De komst van de Here Jezus in de wolken stond bij de eerste generatie christenen altijd in 

verband met de oordelen die komen zouden over Jeruzalem.                                                                                                              

Jezus had immers zelf gezegd dat Hij na de verdrukkingen van die dagen                                                                

komen zou Matheüs 24:29 en 30.                                                                                                                               

We mogen er van uitgaan dat de mensen in Israël, waaronder de hoge priester en Hij die Hem 

doorstoken heeft, de Here Jezus dan ook zichtbaar als Zoon des Mensen, in de wolken hebben 

gezien in Zijn opstanding Lichaam, en herkent hebben aan Zijn wonden.                                                                                

Misschien wel zoals Stefanus de Here Jezus heeft gezien, staande aan de                                                     

rechterhand van God Hand.7:56.                                                                                                                                                                                       

Jezus is tijdens Zijn komst op de wolken in 70, niet  in Zijn opstandingslichaam,                                      

afgedaald naar de aarde.                                                                                                                                                                    

In Matheüs 24 vers 26 zei Jezus immers tegen zijn toehoorders, dat ze het niet moesten 

geloven als iemand zei dat Hij in de woestijn was of ergens in de binnenkamers.                                                                                                    

En in Lukas 13 zei de Here als iemand zegt: Zie, hier is de Christus,                                                               

of zie Hij is daar geloof het niet!                                                                                                                                                            

Tijdens de  komst van Jezus met de wolken zijn er  wonderlijke dingen met de                                                

gelovigen in de Here Jezus gebeurd.                                                                                                                                                

Onder andere de opname van de gelovigen en de vereniging  met Hem 1Thes.4:14-18.                                                                                                                                                              

Alle gelovigen zijn toen opgenomen geweest in de lucht, de bruidegom  tegemoet.                                                                                                                                  

De gelovigen hebben de Here, met Zijn engelen, ontmoet in de lucht 1 Thes.4:17.                                                                                    

Of deze ontmoeting in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weten we niet;                        

God weet het.                                                                                                                                                        

Mogelijk zo iets als Paulus meemaakte volgens 2 Kor.12:3.                                                                                                                                

Natuurlijk waren de ontslapenen in Christus hierbij, lezen we in 1Thes.4:16.                                                                                          

Dit komt overeen met wat Jezus zei in Johannes hoofdstuk 5 vers 40: En dit is de wil van 

Hem Die Mij gezonden heeft, dat een ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven 

heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.                                                                                                                                            

Deze laatste dag zal de laatste dag van het Sinaï verbond geweest zijn.                                                                                            

De generatie christenen die leefden voor het jaar 70, leefden immers in de                                    

laatste dagen van de tempel.                                                                                                                                                                                                                           

Alle gelovigen zijn toen verenigd met Hem.                                                                                                                                   

1 Thes.5 vers 14 spreekt over: terug brengen met Hem.                                                                                                       

We mogen aannemen dat toen ook de bruiloft van het Lam is gevierd volgens  Openbaring 19 

verzen 6 tot en met 9. Zie ook hoofdstuk 6 van de site.                                                                                                                                             

Hoe dit allemaal is gegaan weten we niet, want niemand van ons was erbij.                                                             

En ons kennen is ten dele.                                                                                                                                     

Het Woord zegt dat het heeft plaats gevonden tijdens de komst van Jezus op de wolken en                              

daarom geloven wij het.                                                                                                                                                 

De opstanding, van hen die ontslapen zijn in Christus voor het jaar 70, heeft plaats gevonden 

tijdens de komst van Jezus met de wolken, volgens  1 thes.4:16.                                                                                                                                          

Zij zijn nu in hun geestelijk lichaam bij Jezus in de hemel.                                                                                                                       

Het geestelijke lichaam is een lichaam met vlees en beenderen want we                                                  

blijven mensen Lukas 24:39.                                                                                                                                                                                 

De Here Jezus at met Zijn verheerlijkt geestelijk Lichaam gewoon nog vis en honing                                          



staat er in Lukas 24:39-44.                                                                                                                                    

Voor hun opstanding waren de gestorven gelovigen nog in het dodenrijk want niemand kon 

nog naar de hemel gaan dan Hij die uit de hemel is neergedaald, namelijk de Zoon des 

mensen, Die in de hemel is, lezen we in Johannes 3:13.                                                                                                          

Sommige christenen zijn van mening dat deze ontslapenen nog steeds niet opgestaan zijn.                                                                                                                    

Zou de levende, de opgestane Heer, Die de sleutels heeft van het rijk van de dood en van de 

dood zelf, het dodenrijk niet geopend hebben? Openbaring 1:18.                                                                             

God is niet een God van de doden, maar van de levenden Matheüs 22:32.                                                                                                                                                                     

Opmerkelijk is het, dat er van deze hier boven beschreven gebeurtenissen die in het jaar  70 

van de eerste eeuw hebben plaats gevonden niets op schrift is gesteld                                                 

door de christenen zelf.                                                                                                                                                        

We moeten, wat deze gebeurtenissen betreft, het hebben van Gods Woord alleen.                                                                                                                                         

Het komt daarom nog meer op geloof aan.                                                                                                               

Van de jaren 66 tot 85 van de eerste eeuw is hoe genaamd niets op geschreven                                          

door de christenen zelf, die toen leefden.                                                                                                                      

De opstanding is de kern van ons christelijke geloof!                                                                                                                                                                           

Voor ons christenen staat vast dat God niet alleen de Here heeft opgewekt, maar ons ook zal 

opwekken door Zijn kracht 1 Kor.6:14.                                                                                                                                        

Het is God, Die de doden weer levend maakt Rom.4:17.                                                                                                                                          

Opstanding houdt in dat ons lichaam na het ontslapen weer levend gemaakt wordt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden 1 

Kor.15:22.                                                                                                                                                                                                                                     

We mogen zeker weten dat ons lichaam weer opgewekt wordt.                                                                                

 

Lees maar eens  het prachtige vers uit Rom. 8 vers 11 mee: En als de Geest van Hem Die 

Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt 

heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest die in u woont.                                                                                                                                                                          

Na ons ontslapen zijn we gelijk bij Jezus, zoals Jezus zei tegen de moordenaar naast Hem aan 

het kruis: Voorwaar Ik zeg U, heden zult u met mij zijn in het paradijs.                                                                                

En volgens 2 Kor.5 vers 1 hebben we gebouw in de hemel als we ontslapen: Wij weten 

immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God 

hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.                                                                                                                                                                                    

Bovendien hebben de zekerheid dat niets kan ons scheiden van  de liefde van Christus, ook de 

dood niet volgens Rom.8 vers 38 en 39.                                                                                                                                                   

Kom, laten we Jezus prijzen want de opstanding is er door Jezus Christus 1 Kor.15:21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Wij geloven met de meerderheid van de christenen, dat Jezus terug komt in zijn 

opstandinglichaam, op het einde van de tijd, zoals beschreven in handelingen 1 vers 11: Deze 

Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terug komen als u Hem 

naar de hemel  hebt zien gaan.                                                                                                                                                                                                       

De komst/aanwezigheid van de Here Jezus op de wolken in het jaar 70 in oordeel over het 

Joodse volk, moeten we niet verwarren met zijn  terug komst op aarde, op het eind van de 



tijd, in zijn opstandingslichaam.  En zo blijven we het heilig avondmaal vieren totdat Hij 

komt 1Kor.11:26.                                                                                                                                                    

 Onze kennis over de opstanding  blijft ten dele, maar samen met alle heiligen kunnen we wel 

de liefde van Christus kennen, die de kennis te boven gaat, opdat we vervuld worden, tot heel 

de volheid van God.                                                                                                                                                               

Want dit is het eeuwige leven dat we U kennen en Jezus Christus die U gezonden heeft.                                                                                                                                                                                                                             

Het is belangrijk, als we de bijbel lezen, dat we ons afvragen; wat betekende dit schrijven, 

voor de eerste lezers.                                                                                                                                                              

Naast, wat voor de eerste lezers van belang was, is heel het Woord van God, door God 

ingegeven en nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren, en op te voeden 

in de rechtvaardigheid 2 Tim.3:16.                                  

Zoals we zien breidt het Koninkrijk van Christus zich nog steeds uit.                                                                            

Op vele plaatsen in de wereld, komen velen tot geloof in de Here Jezus.                                                                                             

Er komt een tijd dat er op de gehele aarde gerechtigheid, vrede en blijdschap zal heersen en 

dat de gehele aarde vol zal zijn met de kennis van de Here zoals het water de bodem van de 

zee  bedekt Habakuk 2:14.                                                                                                                                                     

Het Koninkrijk van God zal eens over de hele aarde uitbreid zijn, en dan zijn de woorden van 

de Here Jezus uit Matheus 5 vers 5 werkelijkheid geworden: Zalig zijn de zachtmoedigen, 

want zij zullen de aarde beërven.                                                                                                                                                        

Psalm 104 profeteert dit ook al in vers 35: De zondaars zullen van de aarde verdwijnen, de 

goddelozen zullen er niet meer zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Het Koninkrijk van God zal dus werkelijk de gehele aarde omvatten.  

Het is ook belangrijk dat we een helikopter view hebben over de laatste dagen van het tijdperk 

van de tempel. En over de doorbraak van het nieuwe verbond, de eeuw van Jezus, waar wij nu 

in leven.                                                                                                                                                                                        

Altijd in gedachten houden, wat heeft Jezus gezegd over het einde van                                                    

Jeruzalem en de tempel.                                                                                                                                                                

Denk ook aan wat de profeten Joël en Maleachi hebben gezegd over de dag des Heren.                                                                                                                                                               

Joël over de uitstorting van de heilige Geest en dat Petrus Joël aanhaalde in Hand.2 vers 17:                              

En het zal zijn in de laatste dagen ZEGT GOD, dat IK zal uitstorten van Mijn Geest op alle 

vlees… voordat de grote en ontzagwekkende dag des Heren komt.                                                                                                                                                                      

En Maleachi over het komen van Elia, voordat de dag des Heren komt.                                         

Herinner je dat Johannes de doper zei dat de Here Jezus reeds de wan in zijn hand had om zijn 

dorstvloer grondig te reinigen.                                                                                                                                       

En tegen de Farizeeérs zei Johannes: adder gebroed, wie heeft u laten weten dat u moet 

vluchten voor de komende toorn?                                                                                                                                   

Ook dat wij nu al in het Koninkrijk van God zijn en dat het  een eeuwig Koninkrijk is. En dat 

het Koninkrijk groeit van een mosterdzaadje tot een grote boom,                                                                                

van een steen tot een berg, Zie hst.3. 



We hebben nu de mogelijkheid om via internet, de Griekse vertaling van de Bijbel te lezen.                           

Zo kunnen we in afhankelijkheid van de Here zelf nagaan, wat de Here Jezus en de  apostelen,  

in de context gelezen, werkelijk bedoelde met hun woorden.                                                                                     

Door de eeuwen heen, hebben vele christenen maar moeten aannemen hoe de bijbel door hun 

voorgangers werd uitgelegd.                                                                                                                            

Misschien zijn er onder ons die wat onrustig zijn geworden door deze uitleg van Gods Woord.                                                                                                                                            

Vertrouwde zaken als de spoedige komst van de Here Jezus, de opname, het komen van de 

antichrist, de letterlijke verwachting van een nieuwe hemel en aarde en de grote verdrukking 

blijken anders te zijn als we altijd hebben geloofd.                                                                                                                                                                                   

Neem je eigen aannames en overtuigingen eens onder de loep en overweeg ze nog eens in het 

licht van het nieuwe verbond, gesloten met het bloed van Jezus tot vergeving van zonden.                                                                                                                                                            

En vraag je af: wordt de visie die ik aanhang bevestigd door het nieuwe testament?                                           

Vele christenen geloven dat in onze tijd, het Romeinse rijk weer hersteld en de tempel weer 

herbouwd gaat worden. Ook wordt verwacht dat Elia nog moet komen etc.                                  

Hoeveel tijd en conferenties worden hier wel niet aan besteed?                                                                                                                                                         

Deze verwachtingen vind je niet in het nieuwe testament en is in strijd met het nieuwe 

verbond.  

 Met dat de tempel  in de jaren 66-70 van de eerste eeuw vernietigd werd, ging  de 

Openbaring van Jezus Christus voor een groot deel in vervulling.                                                                             

Onthoud dat de schalen van toorn uit Openbaring  over het Joodse volk zijn gekomen in de 

jaren 66-70 van de eerste eeuw en dat dit oordeel waarachtig en rechtvaardig was.  

Rechtvaardig omdat Mozes het volk de zegen en de vloek had voorgehouden en waarachtig :                                                                                

Ten eerste omdat het Joodse volk de maat van de zonde had vol gemaakt en                                                              

ten tweede omdat het Joodse volk de maat van hun vaderen had vol gemaakt.                                                                 

Deze 2 maten kunnen nooit maar dan ook nooit meer vol gemaakt worden, door de mensen 

die nu op aarde leven! Jezus heeft immers de zonden op zich genomen. En het was Jeruzalem 

waar de profeten werden gedood.  Daarom zal Gods toorn nooit meer over de mensen op 

aarde komen. Zie hst.4                                                                                                                                

Laten we onze tijd en energie besteden om discipelen voor Jezus te maken.                                                       

Want dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Jezus Christus in de wereld 

is gekomen om zondaars zalig te maken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Bedenk dat er een enorme omwenteling heeft plaats gevonden in het jaar 70.                                                

De tempel werd verwoest.                                                                                                                                     

De eeuw van Mozes met het oude verbond, eindigde hier mee,                                                                                             

de eeuw van Jezus met het nieuwe verbond, brak door.                                                                                                                                   

De Here Jezus benadrukte deze omwenteling door deze heftige woorden: De zon zal 

verduisterd worden en de maan zal zijn licht niet geven en de sterren zullen van de hemel 

vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.                                                                                                                

De scheiding van de Here van het  verbondsvolk Israël was definitief geworden.                                                 

Het  verbondsvolk Israël is niet meer de vrouw van de Here. Zie hoofdstuk 6.                                                                                                                                                                        

Er brak een nieuwe tijd aan: De Here is nu getrouwd met Zijn volk de gemeente en deze 

prachtige woorden van Psalm 33 vers 12: Welzalig het volk dat de Here tot Zijn God heeft, 



het volk dat Hij Zich als eigendom verkozen heeft,  mogen we nu toepassen op ons die 

gekocht en betaald zijn door onze Here Jezus Christus.                                                                                              

De Here God heeft het Joodse  volk echter niet verstoten, volstrekt niet!                                                                                    

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een IEDER(ook iedere Jood) die in Hem geloofd, niet verloren gaat,                                 

maar eeuwig leven heeft.                                                                                                                    

Houdt  voor ogen dat de Here het verbonds volk Israël, de woorden van God heeft 

toevertrouwd en dat uit hen wat het vlees betreft, de Christus is voort gekomen.                                                                              

Laten we het Joodse  volk  het complete Woord, weer terug geven.                                                                                                                                                  

Zodat ze Jezus mogen leren kennen en aannemen als hun verlosser.                                                                                               

Ook zijn met het verbondsvolk Israël de verbonden gesloten en gelden de beloften.                                 

Gelden de beloften dan toch ook voor het volk Israël?                                                                                             

Jawel maar alleen in Christus!                                                                                                                                   

Wat schrijft Paulus hier verder over?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

In Galaten3 vers 16 schrijft hij: Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn 

nageslacht gedaan. Hij zegt niet: En aan de nageslachten, alsof er spraken zou zijn van velen; 

maar van 1: En aan uw Nageslacht, dat is Christus.                                                                                                    

De beloften zijn voor hen die in Christus zijn!  Dat is de gemeente.                                                                                                                       

Paulus bevestigd dit in Galaten 3 vers 29: En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams 

nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Zie hoofdstuk 2                                              

Bid om wijsheid,  wordt vervult met de heilige Geest en laat je leiden                                                                

door Hem die je lief heeft.                                                                                                                                                      

De visie die het meest wordt ondersteunt door Gods Woord en in overeenstemming is met het 

nieuwe verbond, doet het meeste recht aan Gods Woord.                                                                                                                                                  

We mogen nooit een eigenmachtige uitleg aan het Woord geven.                                                           

We moeten ons houden aan de uitleg van de Here Jezus en rekening houden met het feit dat 

de Here Jezus een nieuw verbond gesloten heeft in Zijn bloed tot vergeving van zonden.                                               

Houdt voor ogen dat we dienaren zijn van het nieuwe verbond!                                                                              

En dat Hij ons voor deze dienst bekwaam gemaakt heeft 2 Kor.3:6.                                                                                                                                       

Het oude Sinaï verbond heeft voor altijd afgedaan.                                                                             

Zie het nieuwe verbond  is gekomen!                                    

                                                                                                                                                                                                        

Ook is het van belang  dat  een leerstelling, door 2 of 3 verzen uit de bijbel wordt  

ondersteund, en de leerstelling overeenkomt met het nieuwe verbond.                                                                                                                           

Paulus zei in 2 Kor 13 vers 1 bij 2 of 3 getuigen zal elke zaak vast staan.                                                                   

Zo lezen we 3 maal: de hele aarde zal vol worden met de kennis des Heren Jes.11:9, 

Habakuk2:14 en Numeri 14:21.Dit komt overeen met Jezus woorden dat het Koninkrijk van 

God zal groeien van een mosterd zaadje tot een grote boom.                                                                                                                                                                    

 We lezen op zeker 3 plaatsen, ja zelfs 4, dat de gelovigen in de Here Jezus sinds het sluiten 

van het nieuwe verbond, Gods volk zijn                                                                                                                                                           



We lezen het in:                                                                                                                                                                

1.  2 Kor. hoofdstuk 6 vers16: Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden                                                                                                                                                                                             

Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden 

wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.                                                          

2.Titus hoofdstuk 2 vers14: Hij heeft Zichzelf voor ons overgegeven, opdat Hij ons zou vrij 

kopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede 

werken.                                                                                                                                           

3. 1Petrus hoofdstuk 2 vers 10: U, die voorheen geen volk was,maar nu Gods Volk bent.                       

We lezen in 1Petrus 1 vers 3 dat de mensen die voorheen geen volk waren, mensen zijn die 

opnieuw geboren zijn.                                                                                                                                                                      

4.  Openbaring 18 vers 4: Ga uit haar weg Mijn volk, opdat u geen deel heeft aan haar 

zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.                                                                                                               

Uit haar weg gaan is, uit het grote Babylon gaan oftewel uit Jeruzalem Opb.18:2.                                                                                                                                                                       

De bijbel leert heel duidelijk dat, sinds de Here Jezus het nieuwe verbond heeft gesloten in 

Zijn bloed tot vergeving van zonden, degenen die geloven in de Here Jezus                           

opnieuw geboren zijn.                                                                                                                                               

Wij zijn nu Zijn Volk, bestaande uit Jood en heiden die in Jezus geloven.                                                                                                     

De Here heeft geen 2 volken!  Zijn volk wordt ook aangeduid als Zijn gemeente, Zijn 

Lichaam, Zijn bruid, Zijn vrouw.                                                                                                                                                       

We vormen met elkaar Zijn Koninkrijk en Zijn samen het Nieuwe Jeruzalem.                                                        

We zijn de tempel waar Hij woning in heeft gemaakt. 

Wat heeft de Here Jezus zelf al veel aan ons uitgelegd.                                                                                           

Wat hebben we veel nieuwe inzichten gekregen.                                                                                                                              

Met frisse ogen zien we nu ook de verbanden en het grote geheel.                                                                    

Laten we ons verheugen in de God van ons heil, Die zijn Zoon gezonden heeft.                                                                          

Want dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, 

Die U gezonden hebt.                                                                                                                                                            

Bovenal Jezus is Heer en wij Zijn geliefde bruid/vrouw lezen we in Openb.21:9,10.     

De volgende beloften hebben we nog in het vooruitzicht:                                                                                 

1. De gelovigen van de eerste eeuw hebben de Here Jezus zien terug komen in/op de wolken. 

Wij zien er naar uit dat de Here Jezus in Zijn Opstandingslichaam, OP DE ZELFDE WIJZE 

terugkomt op aarde, zoals Hij bij de discipelen heen ging Hand.1:11. Tot zolang vieren we het 

heiligavondmaal en verkondigen we de dood des Heren totdat Hij komt 1 Kor.11:16                                                                                 

2. Onze opstanding.  Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend 

gemaakt worden1 Kor.15:22. De gelovigen in de Here Jezus wacht een onvergankelijke, 

onbevlekte en onverwelkbare  erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u, 1 Petrus 1:4.                                                                                                                                                                  

3. Het Koninkrijk van God zal over de gehele aarde uitgebreid worden Daniël 2:35 Matheüs 

13:31,32.                                                                                                                                                                                              

4. De hele aarde zal vol worden met de kennis des Heren Jes.11:9, Habakuk2:14 en Numeri 

14:21.                                                                                                                                                                                            

5. Alle goddelozen zullen van de aarde verdwijnen Psalm 104:35                                                                           

6. De zachtmoedigen zullen de aarde bezitten Matheüs 5:5                                                                                



7. Heel Israël zal zalig worden Rom.11:26                                                                                                                     

8. Zijn wil zal gedaan worden op de gehele aarde zoals in de hemel Matheüs 6:10                                             

Bedenk bovenal:                                                                                                                                                            

Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaars zalig  te maken 1Tim.1:15.  

Help je mee om deze prachtige boodschap van het nieuwe verbond, gesloten door Jezus               

te verspreiden door het te delen met zoveel mogelijk mensen via Email,WhatsApp enz.  

Naar Welkompagina → 
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